1978 yılının Kasım 
ayında TKP, aynı çizgideki İGD ve Dev-Sol' 
cu : örgütler  TİKP'ye karşı bir kampanya başlattılar. Bu gruplar 
TİKP taraftarı gençlerin Turgut İbçioğlu isimli Dev-Sol'cuyu öldürdü- günü idda ettiler. Çeşitli yerlere afişler asıldı. TİKP taraftarı öğrenciler okullarda saldırılara uğradılar. İGD ve Dev-Sol yönetitileri bu olay üzerine bütün 


grupları TİKP'ye saldı rıya geçmek üzere birleşmeye çağırdı. 

Turgut İbçioğlu'nun öldürülmesiyle başlayan olaylar TKP'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği en önemli tertiplerden biriydi. 

Cinayet nasıl işlendi? Nasıl tertiplendi? 
İpçioğhı'nu kim öldürdü? 


Cinayeti TİKP’ nin işlediğini iddia etmişlerdi 


Liseli DEVIGENGA 
DEVRİMCİ SAE 


Vaadler ve sonuç 


Sovyetler'le; yılda, 1,2 milyon ton petrol alınmasına ilişkin anlaşma Moskova'da imzalandı. 
Türkiye bu alım karşılığında yılda 120 milyon 

| dolardan fazla, o da 78 fiatları ile döviz 5deyecek. 

Biraz gerilere gidersek, Ecevit'in geçen yıl Moskova'ya yaptığı ziyareti ve bu ziyaretin basınımızdaki yankılarını hepimiz hatırlarız. 
"Türkiye tarihinde görülmemiş en büyük kredi", "Sovyetler buğday karşılığı petrol verecek" “ülkemize uzatılan bir dostluk eli"... Bunlar ve bunlara benzer haber, günlerce çeşitli gazetelerin başlıklarını süslemişti. Daha sonra Sov- 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


YORUM OORE 


Kuruluş yıh: 1921 
Kurucusu; ŞEFİK HUSNU 


© Ecevit'in geçen yılki Moskova 

gezisi esnasında 

3 milyon ton 
petrolü, buğday karşılığında 

vermeyi vaad ettiler 


© Bir sene sonra imzalanan anlaşma ise döviz karşılığı 

1 milyon 200 bin 
ton petrol 


Moskovacı Partinin “Bizim Radyo”su, orduyu “anti-Sovyetizm” ile suçladı 


Sarıkamış Tatbikatına tepki "TKP" den geldi 


Cephe dedin mi böyle olmalı! 


Doğu Perinçek 


İMDİ size 12 Aralık günü kurulan bir cepheye katılanları sayacağım :: 

Devrimci Sol, Kurtuluş, Devrimci Kurtuluş, İGD, Devrimci Halkın Birliği, Halkın Kurtuluşu, SGB, DHKD, GEB, Genç-Güç. 

Cephenin hedefi: “TİKP-Aydınlık hainlerine karşı mücadele". 

Üstelik eylem de yapmışlar. Kendine "'Devrimci Sol'' adını takan grup, Dev-Genç dergisinin 15 Aralık 1978 tarihli özel sayısını bu eylemi reklam etmek için çıkarmış. Bir de fotoğraf basmışlar: Ellerinde “TİKP'li burjuva milliyetçilerinin maskelerini düşürelim"' yazılı bir bezle yürüyüş yapıyorlar. 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


HABER MERKEZİ 
Üçüncü Ordu'ya bağlı birliklerin o Sarıkamış'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren" 
in de katılmasıyla gerçekleştirdikleri tatbikata ilk tepki Moskovacı "TKP" 
den geldi 
Sahte "TKP" tatbikat la ilgili olarak, orduyu "'arti-Sovvetizm"' ile suç- 
(Devamı Sa,7 Sü, 10'da) 


Korutürk: "Türkiye, karşı karşıya 


bulunduğu güçlükleri, 


demokratik düzen 


içinué çözümleyecektir” 


ANKARA (AA) 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahını ziyaret ederek, kış tatbikatı ve sıkıyönetim uvsulaması hak- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Türkiye döviz için kapı, kapı dolaşırken 


Rusya'nın zorlaması: 


DOVİZ VER,PETROL AL 


HABER MERKEZİ 
Sovyetler Birliği ile bir süredir sürdürülen petrol alımı konusu sənuçlandı. 1979 yılı içinde 1 milyon 200 bin ton petrol alınmasına ilişkin anlaşma Moskova'da imzalandı. Sovyetlerden alınacak petrol miktarı Türkiye'nin 1979 yılında d:- şardan alıcağı toplam petrolün yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor Türkiye'nin bu petro karşılğı 1978 fiyatlarıyla ödeyeceği döviz miktarı 
120 milyon doları buluyor. 
PAZARLIKLAR 
Bilindiği gibi Ecevit'in geçen yıl yaptığı Moskova gezisi sırasında Sovyetler buğday karşılığı 3 
milyon ton petrol vermeyi vaadetmişlerdi. Ancak daha sonraki görüşmelerde Sovvet yetkili- 
(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Çin birlikleri dönüyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti sınır birlikleri Vietnam topraklarından geri çekilme eylemini dün de sirdürdü. 

Hanoi ve Bangkok as keri kaynaklarının da doğruladığı geri çekilme harekatı konusunda ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. 

Batılı ajansların bildirdiğine göre, Pekin'deki bir yetkili, şimdiye kadar bazı birliklerin muzaffer bir şekilde Çin toprakla - rına döndüğünü açıkladı. 
Ancak sınır boylarındaki eski mevzilerine gelen asker sayısı bilinmiyor. Pekin'deki yabancı diplomatik çevrelerinde. geri çekilme harekatının ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgisi bulun- 

(Devamı sa.7, su.5'de) 


Hasan Yeşildağ 


Sabahattin Civelek 


Saffet Alyas 


Ahmet Gür 


Erhan Oztunç 


M.Ali Ayberk 


Mustafa Kumaşoğlu 


Aydın Aksar 


CUMA 
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350 KURUŞ 


Mehmet Ertuğrul 


Ahmet Demir 


Çeşitli cinayet ve bombalama olaylarından aranıyorlard 


Recep Bütüner 


Münir Terçin 


Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı F. Yılmaz'ı da öldürmüşlerdi 


MHP üsküdar hücresinden 


14 komando yakalandı 


TIKP Başkanı İzmir'de konferans verdi 


PERİNÇEK: 


"AP de CHP de günlük 


hesaplar içinde” 


TİKP/”nin Denizli” deki Ege Birlik Gecesine 2 bin kişi katıldı 


İZMİR (ÖZEL) 

TİKP Başkanı Doğu Perinçek önceki akşam İzmir'de bir konferans verdi. "Dünyada ve Tür- 


kiye'de Son Siyasi 


konulu Konferansı kalabalık bir 


izleyici kitlesi dinledi. 

Doğu Perinçek, konferansın da İkinci Dünya Savaşından bu yana dünyadaki siyasi değişiklikleri anlattıktan sonra, günümüzde 


(Devamı sa.7, sü.8'de) 


DOĞU PERİNÇEK 


hesabı sorulur, ama ihtilal olmasını çok istiyorum" diyor. Yakala nanlardan Erhan Öztunç, MHP Düzce İlçe Başkanından bir tabanca aldığını söyledi. MHP Düzce İlçe Başkanı Şerafettin Yıldız aranıyor. 


"Ben faşist değilim” diye kağıt imzalamayan Denizli Eğitim Enstitüsüne alınmıyor 


Bir ülkücü, arkadaşına gönderdiği mektupta, "Sıkıyönetim gelirse yaptıklarımın 


F Yazısı 7. Sayfada D 


DENİZLİ (ÖZEL) 
Denizli Eğitim Enstitüsünde bir süreden beri okula alınmayan bazı öğrencilerden imzalı kağıt isteniyor. Okula girebilmek için öğrencilerin "Ben faşist değilim. hic bir zaman faşist olmadım ve bundan sonra da faşist olmayacağımı tüm anti- faşist güçlere duyururum" yazılı kağıtları imzalamalarının zorunlu olduğu bildiriliyor. 
iGD, KSD ve Halkın 
Yolu gibi grupların bu uygulamalarına TKP yanlısı olarak bilinen Enstitü Müdürü Nihat Kocamaz" 
ın ve idarenin yardımcı olduğu, bu grupların istemedikleri öğrencilerin (Devamı sa.7, sü.9'da) 


Bulgaristan, 


Makedonya sorununu yeniden alevlendiriyor 


Sovyetler, 

- Bulgaristan'ı Balkanlar'ın 
Vietnamı 


haline 


getirmeye hazırlanıyor 


Son üç günde, 
Güney Yemen'e 
3 bin Küba ve 
Sovyet askeri 


Son üç gün ık 3 bin Küba ve askeri danışmanı nın Etyopya'dan Güney Yemen'e gönderildiği bildiriliyor. 
Haberi veren El Siya- 
(Devamı sa.7, sü.6'da) 


Trabzon'da 
Anarşiye Karşı 
Mücadele 
Komitesi kuruldu 


TRABZON (ÖZEL) 
Trabzon'da son ay da meydana gelen, çoğu ölümle sonuçlanan ve şehir halkını büyük ölçüde tedirgin eden anarşinin önlenmesi için bir komite oluşturuldu 
(Devamı sa.7 , sü.9'da) 


Dev-Genç ve ÜGD adına para toplayan bir şebeke yakalandı 


HABER MERKEZİ 
Kendilerinin bastırdıkları Dev-Genç ve ÜGD imzalı makbuzlar ile para toplayan iki dolandırıcı ile sanıklara silah satan polis memuru yakalandı. 
(Devamı Sa. 6, Sü. 1'de) 


lg ankara havası — 


dı. 


Elma, armut ve çürüyen MC 


"Elmalarla armutlar toplanmaz. Temel felsefeleri ayrı iki parti biraraya gelip tekbir parti 
oluşturabilir mi? 3 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, İstanbullu isadamlarına evinde verdiği yemeks te bunları söylüyordu. 

İlginç olan, bu sözlerin, Celal Bayar'ın AP ve MHP'yi tek partide birleştirme gayretleri konusundaki soruya verilen bir cevap olmasıy- 


Böylece, Demirel'in aynı yemekte söylediği "Aramızdaki ayrık otlarını ayıklamalıyız"' şeklindeki sözleri ile sadece son günlerdeki iki istifayı kastetmediği.konunun daha geniş kapsamlı olduğu da anlaşılıyordu. Gerçi Ömer Çakıtezıd MHP'ye geçmiş, Hasan Korkut AP'den istifa etmişti ama, Süleyman Bey. "Muhâlette olduktan sonra sayımız ha 170 olmuş ha 100 olmuş farketmez" demek suretiyle bu iki olaya fazla önem vermediğini belirtmekteydi. Böylece "'is- 


(Devamı sa.7, sü.6 'da) 


he al Ye lr ami 


ginlerde görülen şefkat ve 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fo Aydınlı meclisi 


Sol adına yapılan 


Bir önceki köşemizde mektubu. 
nun başka bir kısmına cevap verdiği: miz Ankara'da müstahdem V.B'nin sahte solla ilgili eleştirisine değinmek istiyoruz. 

Okuyucumuz "Kuruluşundan bu yana her gün evimde ve işyerimde gazetenizi okuyor ve çevremde bulunan arkadaşlara okutup benimsetmeye çalışıyorum. Sağcılar bile her gün benimle devamlı okuyorlar. Ancak son günlerde herkesin dikkatini çeken ve kati surette benimsemediğim bazı kelimelerle karşılaşıyorum. SAHTE SOLCULUK KELİMESİ. Ben buna karşıyım. Nedeni ise, bizim karşımız- da bir büyük engel var, yani faşizm denen cana, kana, hatta insanlığa susamış faşizm varken, buna karşı güçlenmemiz gerekirken, yani faşizme karşı birlik olup mücadele vermemiz gerekirken, neden bu sloganı atıyorsunuz? Gerçek solculuk bu mudur? 

"Türkiye'yi gerçek Türk halkı kurtarır. Bu millet öylesine çalışkan, uygar, insanlığa saygılı bir millettir ki, geçmişte bunun örneğini vermiş, temelini atmıştır. Yeter ki sizler öncülük edip binayı yapmasını bilin. Bütün Türk milletinin yanınızda olacağından şüphem yoktur" diyor. 

Hatırlayacaksınız mektubun birinci kısmında da "Cihanda Sulh" konusu üzerinde tartışmıştık. Okuyucumuz V.B. önemli fikirler getiriyor. 

Değerli okuyucumuz faşizme karşı birlik isteğinizi haklı bir tutum olarak buluyoruz. Fakat şunu tespit etmek gerekir ki, sadece faşizme, faşizmin ismine karşı olmak yetmiyor. 
Faşizmin kendisine karşı olmalıyız. 
Yani kendine ne ad verirse versin, adı her ne olursa olsun bir insan, bir başkasını suçsuz yere öldürüyorsa, memlekette kargaşalık çıkarıyor, memleketi bölmeye çalışıyorsa, barışı, huzuru eylemleriyle yok ediyorsa, bunun adı faşizmdir. Eylem faşist bir eylemdir. 

MHP, ya devlet başa, ya kuzgun leşe diyerek faşizmi uyguluyorsa, merkezi Doğu Almanya'daki TKP de “ya ilerlemeciler başa, ya kuzgun leşe" diyerek faşizmi uyguluyor. 
Mesela şu 15 milyonu çalan soy- 


dir. 


siniz? 


i k 


guncular, kendilerine sorarsanız sol adına yapıyorlar, bir müstahdemi öldürdüler. Acaba Cerrahpaşa Hastanesinin müstahdemi, halk düşmanı mıydı? Siz bir müstahdem olarak kendinizi yerine koyun, acaba kaç çocuğu geride kaldı? Ne için? Üstelik, Cerrahpaşa personelinin çoğunluğu ilerici, demokrat olarak bilinmektedir. 
Ve bu eylem de sol adına yapılıyor. 
Bu faşistlik değil de nedir? Bu eyleme başka ne ad verebiliriz? Ve siz bu eylemi faşizme karşı bir eylem olarak değerlendirebilir ve bunun propagandasını yapabilir misiniz? 


Tıpkı Veli Can Oduncu gibi. Hani şu MHP'li. Ona da sorarsanız ki söylüyor, ideolojisi uğruna yapmıştır. 
Veli Can Oduncu'nun ideolojisiyle, 
15 milyonu cebe indirmek için müstahdemi öldüren siyasi soyguncunun eylemleri arasında ne kadar iyiniyet, hoşgörü gösterirsek gösterelim, bir fark bulabilir miyiz? Tek fark "sol" adına yapılmasıdır. 

Her iki ideoloji de faşisttir. Tek fark birinin merkezi Doğu Berlin'de- 


Ve sol adına uygulanan faşizm daha da kötü. Bütün solu karalıyor. Solculuktan nefret ettiriyor. Ve onların bazı vatandaşlarda uyandırdığı bu yanlış kanıyı silebilmek ise yine size bize pahalıya maloluyor. 

Eylemi faşist, adı solcu. Böylesine sahte solcu demez misiniz? Eylemi faşist, adı solcu olanla birleşebilir mi- 


Evet, birleşelim, barış için, birlik için, huzur için hepimiz birleşelim, ama gerçek demokrasi için birleşelim. Zorbalığa karşı birleşelim. 

MHP emperyalist boyunduruğu savunuyorsa, bakıyorsunuz sol adına çıkmış bir parti merkezi Doğu Berlin'den "Yüce Sovyetler Birliği" diyor. Sol adına çıkmış ama, MHP'den daha mı az bağımlı? Birleşelim ama bağımsızlık için birleşelim. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten Türkiye binasını kurmak için birleşelim. 

Biz millet olarak eninde sonunda faşizme karşı, MHP'ye, "TKP"ye karşı birleşeceğimize inanıyoruz. 


Mili GÜVE 
KOMPOZİSYON 


İyi ahlaklı 


Orta III Ahlak kitabı- nın yazarının ne demek istediğini güç. Bakın kitabın sonun- daki "Türklerde Özgecilik" adlı okuma parçasında ne diyor: 

“Türkler çok hayirseverdirler. Din ve mezhep ayırmaksızın, ister Müslüman, ister Hıristiyan, isterse Yahudi olsun bütün muhtaçlara yardım ederler. Onun için Türkler arasında fakirlere pek az rastlanır. Böyle demekle Türkleri dilencilikten men eden tek amil zen- 


cekerler 
“Türklerin 


rulan günlerde 


hverirler. Bu ruhlarının nünde, 


kıyamet 


merhamettir demek istemiyorum. Benim kanaati- 


bepler de vardır. Mesela secekleri 


Bir lise öğrencisinin, ahlak dersi konusunda yazdığı Şiir 


Bir türlü anlayamadım Ahlak dersinin amacını Bizi ahlaklı kılacaklarını mı sandılar bu dersi koyanlar 
İspat edeceğim onlara bu konuda yanıldıklarını Ahlak dersinin faydasız olduğunu çocuklar bile anlar. 


Öğrenci ahlakının değerlendirilmesi: 

İki öğrenci giderken şöyle der birincisi: “Şu giden moruğa bak, ne suratsız!" 
Moruk döner yapıştırır cevabı: "Ahlaksız" 


“Kimmiş ahlaksız, ben mi? 

Al da gör karnemi! 

Benden daha ahlaklısı yoktur dünyada, Karnemde 10 ahlak dersi." 


İki arkadaş otobüse binerler. 

İkincisi yerini bir yaşlıya terkeder. 

"Sen" der yaşlı "iyi ahlaklı birisin galiba?" 
"Ne iyisi, yıllardan beri ahlakım beş, yani orta" 


Bir ahlak yazılısı öncesi konuşmalarımız: "Aaa! Bugün Ahlak yazılım varmıs" "üzülme canım uydurur uydurur yazarız. 
Şimdiye kadar Ahlak dersine kim çalışmış." 


İşte Ahlak dersinin etkileri 

Lüzumsuz olduğu belli değil mi? 
Eskiden daha ahlaklıydık inanın 

Hepimiz azdık "'Ahlak"' hayatımıza gireli. 


İstanbul Erkek Lisesi! 
Öğrenci F.A.S, 


insan nasıl olurmuş görelim 


Türklerin çoğu padişahtan aylık alır, az masrafla anlamak çok yaşarlar. Az şeyle çok yemek yaparlar. Mesela: 
Bir pilav, biraz et ve suyla muhteşem bir ziyafet 


şefkatı bayuanlarla, kuşları bile içine aldığı için pazar kubirçok kimseler gidip kuş satın aldıktan sonra derhal sakuşların 


Allah iyilik görmüş olduklarına şahitlik edeceklerinden bahsederler. İşte bundan dolayı herhangi bir hayvanın incitilmesine tahammül eme göre bazı başka se- demezler. Tavuklarını ke- zaman başını 


birdenbire kesiverirler. Eğer Fransız usulünce kesildiğini görecek olurlar- sa, kendilerini tutamaz, kesene birkaç sopa indirirler. 

"Bazıları da ölürken haftada şu kadar defa,| şu kadar köpeğe ve şu kadar kediye yiyecek verilmek üzere birçok iratlar bırakırlar. Yahut bu hayrın işlenmesini sağlamak için, fırıncılarla kasaplara para verirler. Onlar da bu gibi vasiyetleri büyük bir sadakatle ve hatta dindarca bir riayetle yerine getirirler. Onun için her gün et taşıyan birtakım kimselerin vakfedenin şartına göre ya köpekleri veyahut da kedileri çağırıp çevresine toplanan bu hayvanlara et parçaları atışları görülecek şeydir." 


Evet biz Türkler hayırsever misafirperver milletiz. Ama Osmanlı İmparatorluğunda hayvanlara verilmek üzere irat birakanlar kimlerdi? Padişahlar, sancak beyleri, valiler, büyük toprak sahipleri. Peki hayvanlara irat bırakacak kadar serveti nereden buluyorlardı? 
Halktan gaspettikleri vergilerle, topraklarla, ürünlerle. Onlar hayvanlar için para ayırırken halk açlıktan kıvranıyordu. 


Türkler arasında fakirlere pek az rastlanırmış. 
Az masraflarla yaşarlarmış. Pilav, biraz et ve suyla muhteşem ziyafet çekerlermiş. Öbür taraftan ise kediler köpekler için vasiyetname yazılıyor. : 

Bir de tavuğu Fransız usulü keseni görürlerse birkaç sopa indirirlermiş. 
Tavukları, kedileri, köpekleri insanın üzerinde gören anlayışı bize iyi ahlak diye okutuyorlar. 
de "İnsanın Bü- 
" konusunda... 


Bir Orlaoku! 
Öğrencisi . 


FİKİR MEYDANI 


Kim kimin yolunda? 


UGÜN, gençlik içinde solculuk adına zorbalık yapanlar 1968'lerin devrimci gençliğinin yolunda oldukları iddiasında bulunuyorlar. 
Bakalım, gerçekten kim kimin yolunda ? 


Kitle 


larını 


menfaatlerine ğuylada komisyonlarda 

karşı tutum ve öğrenci halaylarında omuz omuza oldu. 

“Sağ-Sol Yok, Boy- Sahte solcu çeteler ise 

kot var!" kalkıştıkları eylemlerde 

1968'lerin devrimci öğretim üyelerini okulu 


gençleri, güçlü Haziran 


eylemlerini İstanbul Üni- lerine (| karıştırmamaya versitesinin büyük anfisi- o zorluyorlar. 
nin karatahtasına yazdıkları bu şiarla başlatmış- Kamuoyuna lardı. 

“Faşistler Giremez, karşı tutum Boykot Var!" "Bilhassa biz Millet 


Bugün sahte solcu çeteler de bu şiarla yüksek öğrenim gençliğinin mücadelesine önderlik etme- ya çalışıyorlar. 

Ancak tecrübe, 1968' 
lerin devrimci gençlerinin kullandığı sloganın öğrenci gençliği birleştirdiğini, sahte solcu çetelerin kullandıkları sloganların ise,öğrenci gençliği dağıttığını ispatlıyor. 

Nitekim, o 1968'lerin devrimci gençleri Haziran eylemlerinde AP'li, CHP" 
li hatta reformlardan yana CKMP'Tli gençlerle eylem halaylarında kolkola iken, sahte solcu çeteler 


Bu prensiple 


arzu etmekteyiz." 


memnuniyetlerini etmişlerdi. 


rini kırmak için 


kendi kendileriyle bile ğildir" dediğinde, Muhazor kolkola giriyorlar. lefet Lideri o İsmet İnö- 
1968'lerin (odevimd nü'nün "boykot ta 


gençleri boykot kırıcılarına karşı Haziran eylemlerinde, namaz kılan İslamcı gençlerle yanyana nöbet tutarken, bugün sahte solcu çeteler ken- 


öğrencilerin 


dilerinden olmayanlara yen çevrelerin öğrencile- karşı nöbet tutuyorlar. rin taleplerine sahip çıklemin kendi 

Kısaca bu çeteler malarına, eylemin ken 


"Sağ.Sol Yok, Boykot 
Var !" doğru şiarını özün de "Sağ Sol Var, Boykot 
Yok !" şiarı haline getirerek öğrenci gençliği 


x >j ü diyorlar. 
kitle menfaatlerine göre den şüphe ediyorlar 


değil, kendi fikrinden S olan ve olmayan diye Ogrenci olan bölmüş oluyorlar. herkesin öğretim üyelerine okullara girmesine ; karşı tutum karşı tutum 


",,, Ve öğrenci olmadıkları anlaşılan 14 kişi kapı dışarı edildi. Bun- 


1968 Haziran eylemlerinde devrimci gençler 


DIVRIĞI; SİVAS 


Gaz olmadığından 120 köy 


5 aydır karanlıktayız 


Divriği'nin 120 köyünün tamamı gaz olmadığından karanlıkta kaldı. Tuz bulamıyorduk, şimdi de beş aydır yoklar listesine gaz eklendi. Artık işi gücü bırakıp 


köy köy,olanlardan gaz topluyoruz. 


Ak günleri getireceğim dedin, karanlıkta bıraktın. 
Barış getireceğim dedin, anarşinin altında kaldın. U- 


mutlarımızı suya düşürdün. 


Yakacak gazımız olmadığından akşamları evimizde oturamaz hale geldik. Divriği'de gazın el altından karaborsa satıldığını duyuyoruz. Daha ne zamana kadar 


dişimizi sıkacağız? Yeter artık gaz istiyoruz. 


Ürük Köyünden 

Mehmet Odabaşı 

Karasar Köyünden Haco (Hatice) Atmaca Bahtiyar Köyünden Muharrem Yıldız 


00 — © 
"TÜRKİYE DE 
99 AYDINLIK 
GAZETESİNİN 


DÜZENLEDİĞİ 
AÇIK OTURUM 


Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi) 


Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi) Örsan Öymen (Milliyet gazetesi) Doğan Yurdakul (Aydınlık gazetesi) 


Genel Dağıtım 
TÜR-DA 

Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-İstanbul 


K 


AYDINLIK 
YAYINLARI 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öğretim üye ve yardıma - formlarda görev almaya çağırdı. Pek ço- 


terketmeye, ya da eylem- 


Partililer olarak memnun olduğumuz husus 'Sağ- 
Sol Yok, Boykot Var !' 
prensibinin slogan olarak kabul edilmiş olmasıdır. 
hareketlerine devam ettikleri takdirde gençliğin haklı olduğu davalarının hallini 


1968 Haziran eylemleri için bu demeci yayınlayan sağcı bir partiye karşı, devrimci gençler ifade 


Yine aynı gençler, hükümet Haziran eylemle- 
"Boykotla işgal aynı şey de- 


gal de birdir !" diyerek eyleminin yanında yer almasını alkışlarla karşılamışlardı. 
Sahte solcu çeteler ise kendileri gibi düşünme- 


önderliklerinden çıkacağı korkusuna kapılarak saldırıyorlar. Böyle bir durum karşısında paniğe kapılıp kendi kendilerin- 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


Neceti Sağır 


dan sonra öğrenciler Üniversitenin kapılarına gözcüler koyarak içeri girenlerden öğrenci kimliği istemeye başladılar. Kimliklerini gösterenler içeri alınıyor, o Göstermeyenler ise alınmıyordu." 

Devri mci gençler 
“Türk Solu Dergisi"'nde Haziran eylemlerini böyle anlatıyorlar. 

Sahte solcu çeteler ise öğrencilikle ilgisi olmayanlarla birlikte düzenledikleri eylemlerde, kendilerinden olmayan öğrencileri okullara almamak için kimlik yoklaması yapıyorlar. 


önderlerin halka karşı tutumu 


"Senato ile görüşmelere katılacak konseyimiz temsilcileri, isim isim tespit edilerek kamuoyuna açıklanmalıdır , "bütün görüşmelerin hiç bir baskı altında olmadığı hakkında, şahitler huzurun- da ve noter tarafından zabıt tutulacaktır." 

1968'lerin Haziran eylemlerine önderlik eden devrimci gençler "İşgal Komiteleri İcra Konseyi" imzasıyla yayınladıkları bu bildiri ile davalarının haklılığına olan inançlarından dolayı kimliklerini saklama ihtiyacı duymadılar. 

Bugün sahte solcu çeteler ise 1968'lerin devrimci gençlerinin, kendile - rine güvenli tutumundan fersah fersah uzaklaşarak giriştikleri eylemlerde yüzlerini gözlerini tanınmamak için atkılarla, mendillerle sıkı sıkıyö ör - tüyorlar. 


Farklı fikirlere karşı tutum 


1968'lerin devrimci gençleri,hangi fikirden olursa olsun reformların bütün gençliğin yararına olduğunu bu yüzden her fikrin kendini özgürce savunmaya hakkı olduğu- 


EE] 


ZONGULDAK 


kerlerini 


Dolmabahçe’ 


den denize dökme eylemine halkında katıldı- 


ğını yazdılar. 


Bugün ise polis tel- 


sizleri ve gazeteler sahte 


solcuların 


nu, kitleler adına bir karşı 


avuç insanın değil, kitle- 


gösterilerine halkın tepkisinin tam tersi olduğunu nak- 


lerin karar verebileceğini — lediyorlar. 
savundular 

Sahte solcular ise bu- Sonuç olarak gün: “Biz solcu ve devrimciyiz. Bu yüzden bizim aldığımız bütün ka- 1968'lerin o devrimci rarlar kitle adımadır ve gençleri yukarıdaki yolu karşı çıkılamaz. Aksini izlemede sebatlı davran- 


düşünenlerin de icabına dıkları için, 


bakmava hakkımız var- 


1968'lerin gençliğinin halkla birle- 


dır" diyorlar. şen zafer dolu mücade- 
> A lesine önderlik etmeyi 

Gençlik kitlesinin  saşardıiar. 
kendi tecrübesine Sahte solcu çeteler ise tam tersi bir yol izlemede karşı tutum srarlı (o oldukları için 1968'lerin o devrimci gençliğin ve halkın mü- 


gençleri yüksek öğrenim gençliğinin üniversite reformları için yürüttüğü tar. 
mücadelenin tecrübeleri - f ne dayanarak, gençliği emperyalizm ve toprak ağalığı düzenine karşı mÜcadeleye kazandı, Bu kazanç, devrimci gençliğin önderlik ettiği "petrol ve diğer madenlerimiz millileştirilmelidir" vb anti-emreryalist eylemlere 


yolunda 


nançsız, 


Şimdikim, kimin 


cadelesini dağıtmada düzenin yardımına koşuyor 


, Sahte solcu çetelerin davalarının haklılığına ikendilerinden emin olmayan yolu, genç liğe ve halka güvenen dün devrimci gençlerinin 


Kİ 
: ii güç kattı. Bu sayede dev- o ydlu mu;yoksa "sağcılar- 


rimci gençlik Amerikan 


la gençlik kitlesinin men- 


6. Filosunu protesto ey- faatleri için birlikte eylemlerinde, Amerikan jem olmaz" diyerek, bahriyelilerini denize dö- “SağSol Var, Boykot 


ken gençlik seline önderlik etti. 

Sahte solcu çeteler ise bugün öğrencileri kendi tekkelerinin siyasi e ylemlerine zor kullanarak sokmaya çalışıyorlar. 


Halka karşı tutum 


“Öğrenciler Rektörlüğe el koydular. Ekrem 
Şerif o Egeli'yi | istifaya zorladılar. Üniversitenin dışarı İle irtibatı kesildi. 
Üniversitenin kapısında biriken halk öğrencilerin lehine gösteri yaptı. Gelişmeler | izlenmektedir. 
Emirleriniz..." 

1968 Haziran eylemlerinde polis telsizleri Baş- 


yerek, 


manlık yapan, 


giriştikleri 


rencileri almayan, gençliğin 


mokrasi 


Yok' diyen, 'öğretim üyeleri gençlikle bir olup sokağa düşemez" di- öğrenci öğretim üyesi beraberliğine düşkamuo- 
‘yunu kaba kuvvetle susturmaya çalışan, gençliği “komünist gençlik"',"'milliyetçi gençlik" diye iki- ye ayıran, halkı "Kürt yok Türk var, Alevi yok, Sünni var" diye bölen, eylemlerde maske kullanan, kendileri gibi düşünmeyen öğzorla okullara ve halkın emperyalizm ve toprak ağalığı düzenine karşı bağımsızlık ve demücadelesine saldıran dünün ve bugü- 


bakan Süleyman Demi- nün faşist zorbalarının rel'ebu mesajı iletmek yolu mu? 
zorunda kalıyordu. 

Aynı şekilde gazeteler Takdiri gençliğe bı- 


gençliğin Amerikan as- rakalım... 


Karabük'ten 53 Yurttaş: 


19 Mayıs'ı Bulgarlara düzenlemek 
yurdu emperyalistlere teslim 


Sayın Bülent Ecevit 

19 Mayıs günü halkınızın, beş büyük emperyaliste birlik içinde, müzadele bayrağı açtığı gündür. Her 19 Mayıs günü, halkımızın buy mücadeleci geleneği bize güç katar, milli mücadele ruhumuzu yeniler. Sizin de bu duygulara ortak oldugunuza eminiz. 

Fakat, ne yazık ki sizin Başbakanlığınız döneminde bu duygularımızı zedeleyen bir haber ga- 


ÇAĞRI 


Kartal TÖB-DER şubesinin yıllık olağan Kongresi Cumartesi günü saat 11.00'de 
Kartal Düğün Salo- 


nunda yapılacaktır. 
Kongrenin bölücü- 


lüğe karşı öğretmenleri birliğe götüren bir 


į kongre olması dileğiy- 


le tüm arkadaşları katılmaya (o çağırıyo- 


© YURTSEVER 
ÖĞRETMEN 


etmekle birdir 


zetelerde yer almakla: Bulgaristan'dan gelen bir heyetin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın 


gösterilerini yönlendir- - anlam taşımamaktadır. 
mek üzere Türkiye'ye j çağrıldığını okuyoruz. Tarihte ilk kez Milli 


En fazla birliğe ihtiyacımız olduğu bir dönemde, Milli Kurtuluş Savaşımızın başladığı günün kutlanmasını yabancılara, hele de bir emperyalist devlet olan Rusya'nın 5. 
kolu Bulgaristanlı uzman- 


Kurtuluş Savaşı 


masını da bilir. 


düzeltileceğine ruz. Saygılarımızla. 


İSKENDERUN D.Ç. FABRİKALARI MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ATEŞ TUĞLASI HARCI İTHAL ED LECEKTİR 


Şartnamemiz bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

- İskenderun'da D.Ç. Fabrikaları Ticaret Müdürlüğü'nden, 

- İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat: 4-5 deki Mümesssilliğimizden, 

- Ankara'da Küçükesat buklum Sok. No: 22 
deki Mümessilliğimizden. 

İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.3. 
1979 Cuma günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 

Basın : 12218- 263 


lara düzenletmek, o şerefli güne ihanet etmek ve yurdu emperyalistlere teslim etmekten farklı bir 


veren 
Türkiye halkı onu kutla- 


Bu şeref kırıcı durumun tarafınızdan derhal inanıyo- 


Dona kalmak- 
Morarmak! yi 


Hemen peşinen belirtmeliyiz ki! Bugün kaleme alacaklarımız 5 Mart tarihli yazımızla bağlantılı olacaktır. 

Bağlantıyı kurabilmek, konuyu daha iyi kavrayabilmek için "Başka sorusu olan?" başlıklı yazıyı hatırlamaya çalışın lütfen. 

Muhalefetin; sıkıyönetim hakkındaki iddinlarıyla Genel Kurmayın mukabil açıklamalarının peşpeşe sıralandığı bir yazıydı o. 

Genel Kurmay, muhalefeti çürütüyordu kısacası! 

Hem öylesine çürütüyordu ki, ayrıca bir yoruma lüzum kalmıyordu. ' 

Zaten bu yüzden kişisel bir yoruma gerek duymamıştık o yazıda. 

Artık duyuyoruz ama. 

Duyuyoruz zira muhalefetin çelişkilerini bir güzel sergilemek istiyoruz. 


Çok değil; henüz bir kaç ay evvel bir takım çevreler sıkıyönetim tellallığı yapıyor, orduyu göreve çağırıyordu. 

Uzatmayalım. Sonunda amaca ulaşılıyor ve o çevrelerce sıkıyönetim “hoşgeldin asker" çığlıkları ile karşılanıyordu. 

Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymuyor, Stkıyönetim pek öyle umulduğu biçimde çıkmıyordu. 

Peki umulan neydi? ` 

Umulan, 12 Martvari bir yönetimdi. 

Aydınları, demokratları, yurtseverleri ezen, işkenceden geçiren bir sıkıyönetimdi umulan! 

ilaveten, milliyetçi gençler de bu yönetime yardım edeceklerdi! 

Etmesine edeceklerdi ama davul-zurnayla karşıladıkları sıkıyönetim başka havalardan çalıyordu! 

Sonuçta umduğunu değil, bulduğunu yeme- nin öfkesiyle muhalefet, ''Rüşvetçi, kumarbaz" nidalarıyla askeri hakimlere saldırıyordu. Fakat 
bu sefer mevlasını değil, belasını buluyor. 27 
Şubat akşamı ağzının üstüne hiç beklemediği bir tokat yiyiyordu. 

Kenan Evren, muhalefetin iddialarını sert bir üslupla cevaplıyor ve şöyle konuşuyordu: 

"Sıkıyönetim komutanlıklarına tayin edilen askeri hakimlerden yedisinin sakıncalı ve bir askeri hakimin kumarbaz olduğu, rüşvet aldığı yolundaki tamamen gerçek dışı iddiaların sahipleri eğer var ise ellerindeki mevcut delilleri süratle ilgili makamlara vermelidirler." 

Şu ana kadar muhalefet ortaya attığı hiç bir iddiayı o delillendiremediğine göre, kendisine tükürdüğü de yalatılıvordu üstelik! 

Giderek güvendikleri dağlara kar yağıyordu. 

Dona kalmıştı muhalefet, morarmıştı! 


SOLDAN SAĞA: 1) 
Kurtuluş Savaşı yıllarında BULMACANIN ÇÖZÜMÜ kurulan, daha sonra dağı- j latı simgesi. 
özsu (eski dil) - Ticari mal, 4 
meta, 3) İşin, olayın sonu, 
başa gelen (eski dil, - Tersi 6 
güreşte bir oyun. 4) Asya 7|] ile Avrupa arasında uzanan a$ Kja |7] anal sıradağlar - Boş gezen işsiz güçsüz. 5) Temiz, tertemiz - Ünlem, ses (eski dil). 
6) Küçük çan - Tersi bir çeşit perde. 7) Rüzgarla havalanan ince toprak - İnsan zekasının en yüksek noktası. 
8) Sahte para basıp piyasaya süren. 


gogagi 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Kumruya benzeyen, ötücü küçük bir kuş. 2) Yapıt. 3) patladığında misket saçan top mermisi. 4) Tersi sanat eserlerinin sergilendiği yer. 5) Egeli yurttaşlarımıza özgü bir hitap şek- li - Şiirde dörtlük. 6) Kimyada Kalsiyum'un simgesi - Tersi kolay olmayan. 7) Tersi ırkçı beyaz azınlık yönetimine karşı mücadele verilen bir Afrika ülkesi. 8) Çay pişirilen kap. 9) Tersi inek sesi - İsim. 10) Tersi büyük zarar ve sıkıntılara yol açan olay. 11) Tatalma organımız - Tersi dini ayinlerde dervişlerin çektiği. 
12) Askeri yönetim altında olan, çalkantılı bir Asya ülkesi. 


ANKARA ÇİMENTO T.A.Ş 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 


1- Şirketimizin 1979 yılı ihtiyacı demir cevheri, satın alınacaktır. 

2- Bu ihalemize ait şartname şirketimiz Ticaret Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 

3- Teklif mektupları en geç 26.3.1979 günü saat 15.00'e kadar, şirketimiz Eğitim Müdürlüğüne | verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4- Şirketimiz 2490 sayılı İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş. 
Basın :12154-262 


İran'da 


dini lider, hükümeti 


ilk kez 


eleştirdi 


Horeyni, Bazergan Hükümetinin kurulduğ ilk kez eleştirdi. Dini lider, Bazergan'ı Kur. 
hukuk ilkelerini uygulamakla sucluyor. 


undan bu yano Daşbakanı an kanunlarını değil, Batılı 


omeyni Bazergan'ı 


Batılı bir tutum izlemekle suçladı: 


© Bazerpan'ın istifa ettiği 


yolundaki söylentiler 


yalanlandı 


DIŞ HABERLER 
SERVİS? 
Ayetullah Homeyni, 
7 Martta Kum kentinde 
yaptığı bir konuşmada Bazergan hükümetini ilk kez açıkça eleştirdi. 
Homeyni, Bazergan'ı Batih bir tutum izlemekle suçladı. Onu, Kuran kanunlarını değil, Batılı hukuk ilkelerini uygulamakla itham etti. 
Konuşmasında, Bazergan hükümeti bakanları- nın, eski rejimin bakanları gibi davrandığını öne süren Homeyni, şöyle dedi: "Zayıfsınız. Zayıf olduğunuz sürece, kimse sí- 


Carter: 


zi dinlemeyecek. Aynı zamanda (o batılılaşmışsınız. Herşeyin Batıdaki gibi olmasını istiyorsunuz. 
Size saraylar gerek, Adalet Sarayı, Başbakanlık 


Sarayı, Saxanlık Sarayı... 


Size lüks gerek". 

Bu arada Tahran'da, Homeyni'nin Bazergan hükümetine (o yönelttiği sert eleştiriler yüzünden Başbakanın istifa ettiği yolunda söylentiler yayıldı. Bunun üzerine bir açıklama yapar Başbakan yardımcılar “an 
Abbas Avni, Bazergan'ın istifa etmediğini bildirdi. 

Başbakan Bazergan'ın 


ABD Başkanı Kahire'de 


© Binlerce kadın, çarşaf giyine zorunlulağun” karşı gösteriler 


yaptı 


istifası ilgli diğer bir iddia ise istifanın Homeyni tarafından reddedildiği şeklinde. 

KADIN 


ÖRGÜTLERİNİN 
GÖSTERİLERİ 
Dini lider Ayetullah Homeyni'niı. samu kuruluşlarında çalışan kadınlara çarşaf giyme zorunluluğu koyması üzerine dün binlerce ` adın büyük bir gösteri düzenlediler. Kadın haklarını korumak amacıyla kurulan iki kadın örgütü tarafından düzenlenen gösterilerde Homeyni'nin kararı şiddetle protesto edildi. 


bütün imkanları kullanacağım” 


WASHİNGTON 
(AJANSLAR) 

Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret için dün Washington'dan hareket eden 


ABD Başkanı Carter havaalanında yaptığı açıklamada, "Mısır ile 


İsrail arasında bir' barış anlaşması imzalanması, 
Orta Doğu'da uzlaşma sağlanması için ilk adım olacaktır. 

Bölgede kalıcı bir barışın gerçekleşmesi için ise, ilgili tüm tarafla- 


rın şikayetlerini giderici kapsamlı bir anlaşma ges rekmektedir.'' dedi. Carter, anlaşmanın başarısı için bütün imkanları kullanacağını belirtti. 
MUSTAFA HALİL'İN 
AÇIKLAMASI 


Mısır Başbakanı Mustafa Halil dün Başkan 


Sedat'la yaptığı görüşmeden sonra bir demeç vererek "'yeni ABD önerilerinin olumlu olduğunu" söyledi. Basın men- 


Avrupa Ortak Para Sistemi,hafta başında yürürlüğe giriyor 


© Sisteme Ingiltere dışındaki 
8 Avrupa ülkesi katıldı 


PARİS 
Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing 


Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı bir konuşmada, Avrupa Ortak Para Sisteminin (ECU) önümüzdeki hafta başından itibaren uygula- 


maya geçeceğini bildirdi. 


Son ıkı gün içinde Brüksel'de imzalanan anlaşmalar gereğince Para Sistemine, İngiltere dışındaki bütün Ortak Pazar ülkeleri katılıyor. 


Bu arada İngiltere Hükümet Sözcüsü, ECU'ya sistem olarak karşı olmadığını, ancak Londra'nın bugünkü ekonomik durumunda ECU mekaniz masına katılacak güçte olmadığını belirtti. 


Londra Hükümeti, ECU'ya katılmak ıçin AET bütçesinin daha dengeli bölüşülmesini ve ortak tarım politikasının gözden geçirilmesini talep ediyor. 


ECU NEDİR? 
NASIL IŞLEYECEK* 


Önümüzdeki haftanın başından itibaren uygulamaya geçecek olan Avrupa Para Sistemi (ECU), eski "Avrupa yılanı" sitmeninin yerine getiriliyor. 
Ticareti önemli ölçüde etkileyen büyük döviz kurlarının kaldırılması yönünde atılan ilk adım olan ECU, 8 AET ülkesinin para birimi arasında da sıkı bağlar kurulmasını sağlıyor. AET bütçesinin "sepeti" durumunda olan ECU, şimdilik sadece devletler arasında geçerli olan bir para birimi. 
Ancak ECU'ya giren her devlet bundan böyle ken- 


di milli para birimini EC 


U'ya göre ayarlayacak. 


AET bütçesi ile milli paralar arasındaki ilişkileri de, 10 Haziranda genel seçimlerle vücuda getirilecek olan Avrupa Parlamentosu yönetecek. 


ECU sayesinde Batı Avrupa paraları özellikle sık sık kur değişen ABD doları karşısında eskiden olduğu kadar etkilenmeyecek. 


supları ile konuşan vr Başkan Carter'in ziy tinden önce ilk kez 
ABD önerilerini yorumlayan Başbakan Halil şöyle dedi: "Bu öneriler titizlikle incelenmelidir. 
Önerilerde bazı değişiklikler yapılabilir"! Mustafa Halil ABD önerileri- nin incelenmesi için 
Mısır hükümetinin bugün toplantıya oçağrılacağını bildirdi. 

İsrail tarafının da bölgedeki durum ve köklü bir barış anlaşmasının konularında aynı anlayışı göstermesi halinde barış için hiç bir engel kalmayacağını da söyleyen Başbakan Halil yeni önerilerin Camp David'de uzlaşılan noktalardan fazla sapmamış olduğunu belirtti. Mustafa Halil şöyle dedi: "Anlaşmanın ne zaman imzalanacağı (o yanlızca Mısır" a değil, İsrail tarafının tutumuna da bağlıdır" 

Konuyla ilgili olarak İsrail Başbakanı Begin' 
in son demecini de hatır- 


CARTER KAHİRE'DE 
Dün Türkiye saati ile 
15'de Kahire havaalanına gelen Başkan Carter'i, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve eşi Cihan Sedat karşıladı. Havaalanında yapılan törenden sonra açık bir otomobille Carter'ın kalacağı Kubbe Sarayına giden iki devlet Başkanı, sarayın terasından birer demeç verdiler. Enver Sedat daha sonra kendisinin kalacagı El Tahra sarayına gitti. 


gerekliliği 


Daha sonra ilk görüşmelerini yapan iki devlet Başkanı, Carter'in onuruna verilen akşam yemeğine birlikte gittiler. 

Bugün sabah saat 11' 
de iki devlet başkanı demiryolu ile İskenderiye' 
K hareket edecekler. 
kinci görüşme Cuma günü Türkiye saati ile 17' 
de İskenderiye'deki Ras 
El Tin Sarayında yapılacak. Cumartesi günü ise saat 12'de helikopterle Kahire'ye dönecek olan iki devlet başkanı özel bir parlamento toplantısına katılacaklar. Aynı gün saat 14.30'da Mena 
Hous otelinde yapılacak üçüncü görüşmeden sonra Başkan Carter Türkiye saati ile 20'de Mısır'dan ayrılacak. 


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü doleyısıyla birer açıklama yapan kadın örgütleri, tekrar peçe ve çarşaf altına girmek istemediklerini bildirdiler. Kadınlara siyasal haklarının verilme sini, iş hayatı ida erkeklerle kadınlar. sşit ücret uygulanmasını isteyen kadınlar, o yayınladıkları bildiride şöyle dediler: 


"8 Mart bütün ay daki tüm emekçi ji ların bayramı gerçekleştiri 

min başarısı * ovül 4 
de İran kadr n yü s cadelesine aiti. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Fransa'da yayınlanan haftalık "“Paris- Match“ dergisinin son sayısında, Jean Larteguy imzasıyla yayınlanan bir yazıda, Çin'- in Vietnam'da gerçekleştirdiği ihtar harekatı değerlendiriliyor. 


Çin'in başlattığı askeri eylemin ilk günlerinde bölgedeki durum hakkında etraflı ve doğru bilgisi olmayan çevrelerin hatalı görüşler ve yorumlar yayain] hatırlatan Larteguy, 1962 yılında ABD ile Küba arasındaki uyuşmazlığı anlattıktan sonra şunları yazıyor: "Nam Boc ve Nam Kheung bölgelerinin adını hiç duydunuz mu? Laos'un kuzeyindeki (Dikenler ovasında Tran.Ninh yaylasındaki bu ıssız mevkileri sadece bir kaç uzman bilir. Ve işte bu acaip savaşın nedenlerinden biri de burdadır. 
Bir de Tonkin'in yüksek ve orta bölgelerinde bulunan Sovyet füze rampları alanı Çin'i tehdit « etmektedir. Zaten Çin yayınladığı kısa bir bildiri ile askeri birliklerinin 3 Sovyet füze rampası- 


MACARİSTAN 


Guangsi sınır birlikleri ihtar harekatı sıra 


PARİS-MATCH DERGİSİ, 


nını dört saat gibi kısa bir süre —tirdiğini 


BULGARİSTAN, MAKEDONYA 


endişe 'uyuyor 


İDEN ALEVLENDİRİYOR Sovyetler, Bulgaristan'ı 


talkanlar'ınVietnamıhaline veti: neye hazırlanıyor 


& Romana ve Yugoslavya, muhtemel bir Bulgar saldırısından 


© Yugoslavlara göre, Sovyetler'in Balkanlar'da askeri gücünü 


artırması, Türkiye ve Yun«nistan'ıda tehdit ediyor 


MAKEDONYA RË ©r$l 


: Budapeşte 


ROMANYA 
Belgrad Bükreş e o 
I 
OLAYYA Í 


BULGARISTAN 


içinde berhava ettiğini doğruladı. 

Bu füze rampaları ne türrampalardır? Çalışır halde mi? Nükleer baş klı mi? Yoksa sadece inşa halinde mi? $ ; 

Vi a karşı düşmanlık 


bis p beri, Çinliler sık 

si Sovyetlere hiz- ya benzettiler." 
nın "Zaman ve 


sınırlı olduğu kôuları, olduğunu" 

ıy, o makalesine 

diyor:"Çin, Vietsiştiği müdahaleye 

k in işgal edilmesin- 

den hazırlanmıştı. Kamboçya'nın işgalt de bir bahane 

olabilirdi. Sınır boyunca artan 

çatışmalar da müdahalede bulunmak için bir neden oldu." 

Paris -Matçh dergisinin yazarı, 

Çin'in eyleminden hemen önce 

Laos'ta Vietnamlı işgalcilere karşı mücadele eden bütün direniş 

kuvvetlerinin harekete geçtiğini 

belirtiyor. Sovyetler Birliği nin 

Vietnam ve Laos topraklarında 

Çin'e karşı saldırı üsleri yerleşaçıklayan yazar daha — 


DIŞ HABERLER 
SERVISİ 
Belgrat'taki Yugoslav yetkililerinin verdiği bilgilere ve Batı basınmda yer alan haberlere göre, Balkanlar'da Makedonya sorunu yeniden alevlenmektedir. Aynı kaynaklar, Sovyetler Birliği'nin Bulgaristan'ı "Balkanlar" 
m Vietnam'ı" haline getirmek için hazırlık yaptığını bildiriyorlar. 


; 


Federal Almanya'da yayınlanan (Frankfurter Allgemeine gazetesi ve 


Der Spiegel dergisi, Balkanlar'daki yeni gelişmelerle ilgili olarak yayınladıkları haber-yorumlar- da, Bulgaristan'ın Sovyetler'e sırt dayayarak Makedonya sorununu git- 


tikçe kızıştırdığını ve Balkanlar'da "sinirli bir havanın yaratıldığını" belirtiyorlar. 


da yerli halka, askeri eylemin nedenlerini açıkladılar. 


CINN IHTAR HAREKATIN DEGERLENDİRDİ 


"Çin'in esas hedefi Rus atom 


füzelerini tasfiye etmekti" 


© Fransız-dergisine göre, Çin eğer bu eylemi yapmasaydı Rusya'nın boyunduruğu altına düşecekti 


sonra şunları belirtiyor: “Çinliler müdahalede bulundukları zaman Rusya, Çin'i kuşatma harekatını tamamlıyordu. Laos ve Tonkin'- deki üsler itina ile kamufle edilmişti. Burada bulunan orta ve kısa menzilli füzeler Güney Çin'- deki bütün askeri ve sivil hedeflere doğru yönlendirilmişti. Sovyetlerin iki dev üssü Laos'ta Dikenler ovasında ve Vietnam'da Dien Bien Phu'da bulunuyor. Bir de Seno'daki eski Fransız üssü bugün Sovyetler tarafından nükleer saldırı merkezi haline getirildi. Bu üssün Da Nang ile düzenli helikopter bağlantısı bulunuyor. Helikopterler hergün Sovyet teknisyenlerini ve askerlerini buraya götürüp getiriyor. 
Son günlerde bu üsde yoğun bir faaliyetin göze çarptığı bildirildi. 


Eğer Çin müdahale etmesey- di, herşeyini kaymetmişti. O zaman da artık Sovyet taleplerine boyun eğmekten başka bir çare kalmayacaktı. Çinliler bir savaşı da göze alarak, ülkelerinin kuşatılmasına karşı bir müdahahalede bulundular." 


Belgrat'taki hükümet etkilileri de, Makedon- 
Sa sorununu bugün tekrar kızıştıran Bulgaristan' ın ardında Sovyetler Birliği'nin bulunduğunu doğruluyorlar. 


3 TÜMEN SOVYET 
ASKERİ 
BULGARİSTAN'A 
SEVKEDİLDİ 


; Frankfurter Allgemeine gazetesi ise, Çin'in Wietnam'a karşı giriştiği ihtar harekatı sırasında üç tümen Sovyet askerinin Bulgaristan'a sevkedildiği haberine dikkat çekmektedir. Bu haberin henüz doğrulanmadığını, 
ancak Bulgaristan'da 10 
bin Sovyet uzmanının bulunduğunu bildiren Alman gazetesi, Sovyetler Birliği'nin Bulgaristan'da, ciddi bir durumda tümenlerini, tanklarını ve toplarını barındırabileceği üslere sahip olduğunu belirtiyor. 

Frankfurter Allgemeine gazetesi, Moskova'nın Balkanlar'da askeri varğını artırması halinde, bunun sadece Yugoslavya ve Romanya'ya karşı değil, aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'ye karşı da bir tehdit olacağını yazıyor. 


DOĞU'DAN GELECEK 
TEHLİKE 


Öte yandan Der Spiegel dergisi de 5 Mart 1979'da konuyla ilgili olarak verdiği haberde, Güneydoğu Asya'daki savaşın Romanya ve Yugoslavya'yı rahatsız ettiğini ve her iki ülkenin de Kamboçya olayının Balkanlar'da (o tekrarlanmasından endişe duyduklarını belirtiyor. 

Alman dergisine göre, Yugoslav General Terzic yaptığı bir konuşmada, Doğudan gelebilecek bir tehlikeye işaret etmiş ve komşuları Bulgaristan'ın kendilerinden toprak istediğini bildirmiştir. Terzic, Nis kentinde yaptığı konuşmada, Yugoslav ordusunu savaşa hazırlıklı olmaya çağırmıştır. 

Der Spiegel dergisi, Belgrat'ın, Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırdığı gibi, Bulgaristan'ın da Yugoslavya'ya saldırabileceği "endişesi" içinde olduğunu yazıyor. Ayrıca Romanya ve Yugoslavya Savunma Bakanlarının Belgrat'ta bu konuyu görüştüklerini ve durum değerlendirmesi yaptıklarını bildiriyor. 


TÜRKİYE VE 
YUNANİSTAN DAHA 
FAZLA TEHLİKE 
ALTINDA 


Geçen Kasım ayında, Rusya'nın İlyuşovsk Limanı ile Bulgaristan'ın Varna Limanları arasında yeni bir gemi bağlantısı- nın kurulması ve bu yolla Rusya'nın 12 saatlik bir sürede dört gemiyle 
150 modern Rus tankını 
Bulgaristan'a (o nakletme imkanını kazanması, Yugoslavya'yı oendişelendiren diğer bir nokta oldu. 
Spiegel'e göre, Belgrat, Yunanistan ve Türkiye' 
nin Yugoslavya ve Romanya'dan daha fazla tehlike altına girdiği görüşünde. 

Ünlü Alman dergisi, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan ile iki bağımsız Belkan ülkesi arasındaki gerilimi artıran bir diğer noktanın da, Romanya ve Yugoslavya'nın Kamboçya'yı işgal eden Vietnam'ı kınamaları olduğunu belirtiyorlar. Her iki Balkan ülkesi Rusya'nın bütün baskılarına rağmen, Çin'in ihtar harekatını da kınamaya yanaşmamışlardı. 


Eurovision Reha Akbay 


Katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz, katılırsak kaçıncı oluruz?" tartışmaları sürüp dururken , TRT yönetim kurulu, -Eurovisionf şarkı yarışması Kudüs'te yapılacağı gerekçesiyle, İEurovisionk şarkı yarışmasına bu yıl katılmamayı, Türkiye'yi temsil edecek grubu İsrail'e göndermemeyi kararlaştırdı. 

Ama bir kısım yayın organları TRT'nin attığı ender olumlu adımlardan biri olan bu boylota karşı çıktılar. Yok efendim, "Türkiye'nin itibarı zedelenirmiş"' yok "bu tutum Türkiye hakkında güvenilmez bir ülke izlenimi yaratırmış'', VS. 

Şimdi bu görüşü savunanlara şunu sormak gerekir: Hangi tutum Türkiye'nin milli itibarını zedeler? Ezilen, mazlum milletlerin yanında yer almak, işgalciye karşı çıkmak mı? Yoksa bir ulusun saldırganlar tarafından yok edilme- ye çalışılmasını alkışlamak. Filistin topraklarındaki İsrail işgalini onaylamak. mı? 

Bu karar kimin nezdindeki itibarımızı sarsar? Filistin ve Orta Doğu halklarının mı? Bu tutumundan dolayı Türkiye'yi kınayacak tek bir ezilen ülke olabilir mi? Hayır. Tersine onlar böyle bir karardan sadece sevinç duyabilirler. 

Evet, bu olay karşısında  "itibarımız" hakkında olumsuz bir yargıya varacaklar da olacaktır. Öncelikle İsrail ve onun yanında yer alan çeşitli güçler Türkiye'ye biraz "'Darılacaklardır"! Ama varsın darılsınlar, onların bu "kırgınlığının"' Türkiye'nin devlet itibarına zararı değil, yararı olur. 

İşin ilginç bir yanı da şu: İsrail nezdindeki itibarımız"' konusunda "'hassasiyet'' gösterenler, daha dün, yarışmayı kazanan grup ve or” şarkıcısı hakkında şöven bir tutum içindeyaıler, Bu seçimi, Musevi düşmanlığı için bir fırsat olarak (o değerlendirmişlerdi. Şimdi ise, “itibar”, "güvenilirlik"! derken, bir çırpıda 

< “İsrail yanlısı" oluvermişlerdir. İsteseler * de 

istemeseler de. 

Öte yandan , TRT'nin bu yarışmadar <°- kilme kararı, öyle "'Şarkıyı beğenn: tiler, bir bahaneyle yarışmadan  çekiliverdiler" gibi ucuz gerekçelerle açıklanacak cinsten bir olay değildir. 

İran'da Şah rejimine karşı yürütülen müca delenin başarıya ulaşması, pek çok Orta Doğu ülkesini ve bu ülkelerin pek çok konudaki politikasını derinden etkiledi 

Bu ülkelerden biri de Vürkiye. Gerç, Türkiye hükümetleri son birkaç yıldır Arap düşmanlığı politikasını terkettiler, özellikle de Filistin sorununda. Giderek daha hak tanır bir siyaset izliyorlar Arap dünyasına karşı. Ama, İran'daki gelişmeler ve bu ülkenin İsrail'e karşı kararlı bir politika izleyeceği ortaya koyması, birçok Orta Doğu ülkesine olduğu gibi Türkiye'ye de daha cesur bir politika izlemesi yolunu gösterdi. 

İşte, İsrail'deki Eurovision ( yarışmasını boykot kararı da bu gelişentutumun bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. 


NATO TARİHİNİN EN BÜYÜK ` CASUSLUK OLAYLARINDAN BİRİ 


Bir kadın casus önemli 
NATO belgelerini 
Doğu Almanya'ya kaçırdı 


FRANKFURT (ÖZEL) dın casus Lorenzon'un 


NATO tarihinde görülen en büyük casusluk olaylarından biri, Doğu Alman Haber Ajansı tarafından bütün dünyaya duyuruldu. Ajansın bildirdiğine göre, NATO Harekat Başkanı Charles Moran'ın sekreteri Bayan Ursel Lorenzon, örgütün son derece gizli ve çok önemli belgelerini Doğu Almanya'ya kaçırdı. 


NATO ülkeleri Milli Savunma Bakanlıkları arasındaki irtibatı sağlamak amacıyla Orgeneral Alexander Haig'in hazırladığı raporu çaldığını bildirdi. 
Geçtiğimiz Pazartesi günü Batı sınırını geçerek Doğu'ya sığınan Lorenzön, Varşova Paktı kuvvetlerinin gelişmesini inceleyen bir dairede çalışıyordu. 

Casusluk olayının ilk 


Brüksel'de bulunan önce Doğu Alman Ha-NATO merkezi, konu ile ber Ajansı tarafından ilgili bir bildiri yayın- dünyaya duyurulması, layarak “ajansın haberini NATO merkezinde ve Badoğruladı. tl ülkelerin başkentle- 


Çeşitli kaynaklar, ka- 


rinde tepkiyle karşılandı. 


Fransa Devlet 
Giscerd d'Estding 


Başkanı 


Romanya Devlet Başkarı Nikolai Çavuşesku 


Fransa Devlet Başkanı Bükreş'e gitti 


PARİS 

Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing 

3 günlük resmi bir ziyaret yapmak için dün Romanya' 

nın başkenti Bükreş'e gitti. Normal olarak, 16 Ocak 

günü gerçekleşmesi gereken bu gezi, hava muhalefeti dolayısı ile 8 Marta ertelenmişti. 


Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku'nun çağrısı üzerine Romanya'ya giden Fransâ Devlet Başkanı Bükreş'te iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası son durum hakkında da temaslarda bulunacak. 


örse çekiç 


8 Mart 


“Göğün yarısını, Omuzlarında aşıyor kadınlar Ve yeryüzünün yarısı 

Serpilip boy atıyor ellerinde Bir kadınlar ordusu giriyor mücadeleye Kovmak için göklerden emperyalizmi 

Ve serpmek için (ohumunu sosyalizmin, Yeryüzüne ği 

Amerikalı kadın dokuma işçilerinin insanlık dışı çalışma ve yaşama şartlarını protesto için, kadın emeğinin acımasızca sömürüsüne son vermek için, Sekiz saatlik işgünü için New York caddelerine dolmalarından ve polis kurşunlarıyla karşılanmalarından bu yana 70 yıl geçti. 

1910 $ Martında toplanan İlk Dünya Kadın 
Kongresi, kadınların hem birer emekçi, hem de kadın olarak çifte baskı ve sömürü altında oldu gunu ortaya koyuyor ve bütün dünya kadınlarına eşitsizliğe, sömürüye ve köleliğe karşı mücadele çağrısı yapıyordu. 

Aradan geçen yıllar boyunca, dünya kadınları çetin mücadeleler verdiler. Kollarına dolanan kölelik zincirlerini birçok yerde kırdılar. 
Demokrasi, özgürlük ve eşitlik yolunda önemli adımlar attılar, Ama 70 yıl önce, Kopenhag'da açıklanan gerçeği hala değiştiremediler. 

Evet. Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutladığımız bugün, belirtmeliyiz ki, 1910 bildirgesi bugün hâlâ geçerliliğini ve önemini koruyor. 

Çünkü dünyamızda kadın hâlâ eşit işe eşit ücret için vasıfsız işçilikten kurtulmak için müc, Aele ediyor. 

Çünkü çalışan kadın bugün hâlâ, iş-ev-çocuk döngüsü içinde bunalıyor. Hâli, ikinci sınıf vatandaş sayılıyor ve toplumdaki feodal yargılar altında eziliyor. Kapitalist ülkelerde kapitalist düzenin çarkları, geri ülkelerdeki feodal boyunduruk kadın emekçileri erkeklerden bir kat daha fazla eziyor, Kadın, hâlâ, patronlar için daha kârlı bir sömürü kaynağı, parababaları için bir zevk aracı, dergi kapaklarını süsleyen bir meta olmaya devam ediyor. 

*** 

Ama dünya aynı zamanda kadın emekçilerin gittikçe yükselen mücadelesine sahne oluyor. 
Dünyanın dört bir yanmda kadınlar erkeklerle omuz omuza, özgürlük ve bağımsızlık için demokrasi için, devrim için verilen mücadeleye katılıyorlar. 

Afrikalı zenci kadın, Zimbabve'de, Azanya' da, Namibya'da tutuşan milli bağımsızlık ateşi- nin meşalesini en önde taşıyor. 

İran'ın yüzyıllardır halı tezgahları başına hapsedilen mahzun gözlü kadını, bugün, gözlerinde yüzyılların öfkesi, dudaklarında özgürlük türküsüyle kafesini kırıyor. Tebriz'in, Meşhed'in Tahran'ın meydanlarını dolduruyor. 

"Kapitalist ülkenin ezilen kadını eşit haklar için, hor görülmekten kurtulmak için daha ileri haklar için verdiği mücadeleyle ülkesinin demokrasi mücadelesini güçlendiriyor. 

Ülkemizin kadını da başındaki yazmasıyla , mavi iş gömleğiyle, kalemiyle ve fikriyle mücadele meydanında yerini alıyor artık, Miting meydanlarını, seçim alanlarını dolduran , grevlerin toprak işgallerinin önünde yürüyen emekçi kadınlarımız , böylece ortaçağ zihniyeti- ne kafa tutuyor. 

Özgürlük ve eşitlik için adım atılmıştır artık. 

70 yıl önce bugün yapılan kurtuluş çağrısına her dilden, her yönden yanıtlar gelmektedir. 
Göğün yarısını omuzlarında taşıyanlar, yeryüzünde de hakettikleri yere kavuşacaklardır. 


Gülay Kurnaz 


1979 Ocak ayı içinde, 
özel sektörde çalışan işçiler daha 

düşük zam aldı 


©Tekstil işkolunda çalışanların ücret düzeyi en altta. 


ANKARA (AA) 
1979'un Ocak ayı içinde imzalanan 27 sözleşme ile toplam 26.592 
işçinin günlük ücretlerine birinci yıl için 106.27, ikinci yıl için 107 52 lira ortalama zam yapıldı. 
Türkiye Basın Ajansı- nın "aylık imzalanan toplusözleşmeler" bültenin- de yer alan bilgilere göre OCAK ayı içinde imzalanan 27 sözleşmeden 17'si özel sektörde, 10'u da kamu sektöründeki işyerlerinde imzalandı. Özel 
sektörde imzalanan 17 
sözleşme toplam 6656 
işçiyi, kamu sektöründe imzalanan 10 sözleşme de toplam 19 936 işçiyi kapsıyor. 


İmzalanan 27 sözleşme ile günlük ücretlere birinci yıl 106,27, ikinci yıl 107.52 ortalama zam yapıldı. İşçilerden 4 600' üne yılda 1 maaş, 258'ine iki maaş, 3.261'ine üç maaş, 6.247'sine 4 maaş, 9.795'ine 5 maaş ve 800' üne de ortalama 6 maaş ikramiye ödenmesi hükme bağlandı. 


KAMU SEKTÖRÜNDE 
DAHA FAZLA ZAM 


Sözleşmelerle sağlanan haklar ayrı ayrı degerlendirildiğinde kamu 


sektöründe çalışanların özel sektörde çalışanlara oranla daha fazla zam ve sosyal haklar aldıkları görülüyor. Buna göre, özel sektörde çalışan işçiler birinci yıl ortalama 96.32 
ikinci yıl da 104.32 günlük ücret zammı alırken, kamu sektöründe çalışan işçiler birinci yıl ortalama 109 59, ikinci yıl da 108.59 lira zam aldılar. 
İhramiye ve diğer sosyal haklar yönünden de kamu sektöründe çalışan işçilerin daha avantajlı durumda oldukları görüldü. 

İmzalanan sözleşmelerin işkollarına göre yapılan değerlendirilmesi sonucunda ise Madencilik işkolu ile petro -kimya işkollarında çalışan işçilerin en fazla ücret zammı alan işçiler oldukları saptandı. Bu işkollarında çalışan işçiler günlük ücretlerine birinci ve ikinci yıl 120'şer lira zam alırken, tekstil işkollarında çalışan işçiler birinci ve ikinci yıl günlük ücretleri - ne aldıkları ortalama 84' er lira zam ile alt düzeyde kalan işçiler oldular. 

Değerlendirmenin 
Ocak ayında imzalanan sözleşmelerin büyük bir kısmını kapsamakla birlikte tümünü içermediği de belirtildi 


TKPtliler Lastik-İş yönetimine karşı güç toplamaya çalışıyordu 


İGD'i temsilciler güç 


toplamak için LASSA da direniş yaptırdı 


E lastik-İş Yürütme Kurulu, 21 Şubatta bir bildiri yayınlayarak, sahte ” TKP” lilerin işçileri gereksiz eyleme teşvik ettiklerini belirtmiş ve uyarmıştı 


İZMİT (ÖZEL) 

İzmit'te kurulu Lassa Fabrikasında işçilerin bir süredir işi 15 dakika erken bırakmaları nedeniyle, fabrika yönetimi -ile doğan uyuşmazlık sonucu, fabrikada 5 Marttan itibaren direniş başladı. 
Direnişe, fabrikada çalışan 900 işçiden bir kısmının katıldığı bildirili- 


yor. 
Lassa Fabrikasındaki bazı sahte TKP yanlısı 


temsilcilerin teşvikiyle, 
19 Şubattan itibaren işyerinde işi 15 dakika erken bırakma uygulaması - na başlanmıştı. Sahte 
TKP yanlıları bu eylemle, fabrikada yetkili olan DİSK'e bağlı Lastikİş Sendikası İzmit Şube yönetimine karşı güç toplamayı hesaplıyorlardı. 

Fakat Lastik-iş Genel Yürütme Kurulu tarafından 21 Şubat günü işçilere bir duyuru yayınlanarak, işi erken bırakma uygulamasına karşı çıkıldı. Genel Yürütme Kurulunun duyurusunda, 19 
Şubat günü bazı kişilerin işçilere işi 15 dakika erken bırakmalarını söyledikleri, bu uygulamanın da sendikanın organlarının bilgisi dışında yapıldığı (o kaydedilerek, sorumluluğun kendilerine ait olmadığı belirtiliyordu. ` 

Öte yandan işveren, işi 15 dakika erken bırakma uygulamasının devam etmesi üzerine bir süre önce 11'i işyerindeki sendika temsilcilerinden olmak üzere 19 kişinin çıkışını verdi. 


TÜRK-İŞ ASGARİ 

ÜCRETİN YENİDEN 

SAPTANMASINDA 
ISRAR EDİYOR 


ANKARA (A.A) 

Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide, Türk-İş'in asgari ücretlerin yeniden saptanmasını istemekte kararlı olduğunu belirtti ve Çalışma Bakanlığı' snin konuyla ilgili tutumunu kınadı. 

1979 yılı Ocak ayı 
.çerisinde ihtiyaç maddelerine yüzde 74 oranında zam yapıldığını belirten Şidej asgari ücretin yükseltilmesi için yapılan çalışmaların tamamlanmasından bugüne kadar 37 gün geçmesine rağmen Çalışma Bakanlığı'nın 4 herhangi bir yanıt vermediğini belirtmiştir. 

Şide geçerli asgari ücretlerle değil bir işçi ailesinin, tek başına bir işçinin bile yaşamını sürdürmesinin olanaksız olduğunu belirtti 


BASIN-IŞ 
DARPHANE” DE 
UYUŞMAZLIĞA 

GiT! 


İSTANBUL (AA) 
DİSK'e bağlı Basınİş Sendikası 400 işçinin çalıştığı darphane ve damga matbaası işyerlerinde o uyuşmazlığa gitti. 
Basıniş Sendikası Genel Başkanı Burhan Şahin tarafından yapılan 


açıklamaya göre; darpha- 


ne ve damga matbaası işverenleri ile sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret ile ikramiyeleri de içeren 56 
maddede anlaşma sağlanamadı ve uyuşmazlık zaptı tutuldu. 

Burhan Şahin açıklamasında darphane ve damsa matbaasında çalışan işçilerin çok düşük ücretle çalıştığını belirterek şöyle dedi: 

“Para basılan, altın madalyalar yapılan, pasaport gibi kıymetli evrak basılan bu işyerlerinde işçiler , piyasadakinden daha az ücret almaktadır” dedi. r: 


5 Mart günü ise fabrikadaki işçilerden bir kıs- mı direnişe geçerek, işten çıkartılanların geri alınmasını istediler, Direniş nedeniyle fabrikada 


üretim durdu. Bu arada patron işçilere bir duyuru yayınlayarak, bütün işçilerin en geç 8 Mart günü sabah saat 8 vardiyesına başlamak üzere 


hzl 


işbaşı yapmalarını, işçi- 


leri kanunsuz eyleme tahrik ve teşvik edenlerin isimlerinin sendikaya ve 


yetkili makamlara bildirildiğini söyledi 


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde 


© EMEKCİ KADINLARIMIZ \ 


"Niteliksiz emek” sayılan kadın emeği, 


ağır bir sömürü altınd adır ucundadırlar © Kadın işçiler, bir çok işyerinde erkek ışçilerle aynı işi yaptıkları halde, daha 


düşük ücret al 
İŞÇİ SERVİSİ 


Kadın işçiler, patronların gözünde, tıpkı ço cuk emeği gibi ucuz ve sınırsız bir işgücüdür. Kadın emeğinin kapitalist piyasadaki anlamı budur. Dahası, kadın işçiler hakkındaki genel ka- 
“nı, onların uysal ve lokmasinı verene sadık bir 


ırlar 


varlık olduklarıdır. On lar gereğinde fabrikanın kapısının önüne ilk kon! 
lacak olandır. 


Ama o beri yandi fabrika çevresinde de ge nellikle sınıfın bir üyesi, bir işçi olarak görülmek istenmez. O, makınanın başına da geçse, en zorlu işleri de kotarsa, grev de arkadaşlarının en © 


etse 


ücacele kadın karşı andan her 


nünde “e çoğu olarak l karşıya kalır. O aile ve koru ba an üstünde 

DÜŞÜP H| 

Köl 

Türkiye ı düşük in 
Patronla ğini "r olarak g 


kez bi 


din işçi 
&ölesidir şçi emek” 
alışmı 


eme 


KADINLARA "EŞİT OY HAKKI" BÖYLE SAĞLANDI 


Kadınların toplum içinde eşitlik kazanması kolay olmadı. Özünde sosyal kurtuluş mücadelesinin bir parçası olan bu mücadele gene kadınların çendi el- 


leri üzerinde yükseldi. 


Yukardaki resim 1911 yıllarının Fransa'sını gösteriyor. Kadınlara "Eşit oy hakkı" sağlamak için gösteri düzenleyen kadınlardan birisi polis zoru ile uzak- 


laştırılıyor. 


Avrupa'da kadınlar bugünkü göreceli eşitliklerini işte böyle çetin uğraşlar 


sonucu elde edebildiler. 


Kadınların kurtuluş mücadelesi bugün de sosyal kurtuluş ve bağımsızlık mücadelelerinin ayrılmaz bir parçası olarak bütün hızıyla sürmektedir. j 


veceğiz" diyorlar 


2 


© Kadın işçiler, heran 

işsizlik bıçağının 


lardır Bu yüzden işe di ven bir kadın işçinin dahi ince iş tecrübesi hiç gözönüne alınmaz. 
Kadın çi eğer kaçak çalışma vacaksa, alacağı ücret genellikle asgari ücretten bir kuruş bile fazla değ m" 

Istan9 
Adar nar r gürült ii makina! 


un, İzmir'in, 

Bursa'nın keerinde boğuk 

çalışan eski işlediği atöl cuk fabrikalar klı binlerks:yonda ise ok daha ezmektedir. 
wı ücretin gezorta ve vergi ıluluklardan kayu işyerlerinde işçiler yalnız alücretle yetinirler. 
venliğinin kapısına #ramadığı bu işverlerinde kadın işçilemizin toplusözleşmeyle ağlanabilen ücret artışı ve sosyal (o haklardan tamamen yoksun oldukları ortadadır. 

Düşük ücret sorunuyla ilgili olarak Topkapı' daki küçük bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Irmak adlı kadin işçiyi dinleyelim: 

"Fabrikada 50 işçiyiz. 
Çoğumuz kadın ve kız İşveren bana aspa ücret vereceğini söyedi. Ama ilk maaşımı aldığımda elime 2000 lira tutuşturdular. Sigorta da yapmıyorlar. Hem de günde 10 saat çalışıyoruz. Sesimi çıkarsam hemen çıkarırlar. Neye yeter bu kadar para?" 
ERKEK İŞİ KADIN İŞİ' 

Ücret eşitsizliği kadın işçilerin temel sorunudur. Patronlar "erkek isi, kadın işi" diye getirdikleri ayrımla, daha başından kadın işçileri düşük ücrete mahkum etmeye çalışmaktadırlar. Onlara göre zayıf bir yaratık olan kadın işçi, erkek işçilerle bir tutulamaz. 

Bugün bu ayrım gerçek sosyalist ülkelerin dışında dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu yüzden Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yükseltilen temel şiarlardan biri 
“Eşit işe eşit ücret"tir. 

Ülkemizde kadın işçilerin mesleklerinde ilerlemesine ve nitelikli bir işçi olmalarına da set çeken bu ayırımcı düşünce, onların üzerindeki ağır sömürüyü gizlemeyi 


çocuğu. 


$ 


Eyüp Herko Tekstil Fabrikasında çalışan kadın ışçiler. Onlar Türkiyeli kadın işçilerin mücadeleci karakterinin bugünkü temsilcilerinden. Bundan bir ay önce kadın işçilere baskı yı. ın bir şefi, toplu mücade 


le ile fabrikadan uzaklaştırdılar. Baskı ve zulme tahammülleri yok. Sendikal mücadele içinde de aktif olarak yerlerini auyorlar. 


Haymana ' Belediye işçileri 


AP'li başkanın girişimlerini kınıyor ve "'Ekmeğimizle oynanmasına izin verme- 


AP” li Belediye Başkanı, 3 milyon kâr eden Haymana Kaplıcalarını 2 milyona ihaleye çıkardı 


Türkiye işçi sınıfının 


onurlu bir kadın emekçisi: Şair Yaşar 
Nezihe Bükülmez 


Nezihe Bükülmez 1882 yılında Şehremini'de harap bir evde doğdu. Yaşamı hakkında edinilen bilgilere göre, küçük yaşta kimsesiz kalan Nezihe Bükülmez hayatını çiçek ve çiçek tohumu toplayıp satarak sürdürdü. Yoksulluk içinde geçen yaşantısı sırasında devrimci düşüncelerle karşılaştı. Şefik Hüsnü'nün çıkardığı AYDINLIK dergisinin etkisiyle işçiler için şiirler yazmaya başladı. O'nun 1 Mayıs'la ilgili şiirlerinden birinin bir bölümü şöyledir: 


Ey İşçiler! Bir Mayıs: Sizin serbest gününüz : 

Yürüyünüz ileri "Aydınlık "tır önünüz. 

Atölyeler kapandı, dünya sanki uykuda, 

Şimdi istismarcılar hep telaşta, korkuda. 

Yarın için kurtuluş yollarını açarken 

Meşru olan hakkını istemekten usanma *** 


En büyük bayram sana hakkını aldığın gün, 


İstismardan kurtuluş ne tatlıdır bir düşün... 


amaçlamaktadır. Oysa birçok işyerinde kadınlar, erkek işçilerin yaptıkları işlere, nitelikli işçilerin üstesinden gelebileceği işlere verilebilmektedirler. Bu patro- nun insafına kalmış bir sorundur. Üç günlük bir tekstil işçisi kadın, makinanın Ha ıma gönderilebilir. Zayıf bir kadın işçiye tütün balyalarını yükleme işi buyrulabilir. 
Ama bu işçilerin yaptikları işe uygun biçimde ücretleri değişmez. 

Diğer taraftan kamu işyerlerinde de bu ayrıma çok sık tanık olunmaktadır. On binlerce kadın işçinin çalıştığı Sümerbank'ın tekstil fabrikalarıyla, Tekel'in çay, sigara ve içki fabrikalarında asgari ücretten işe alım genel bir kuraldır. 
Bu işyerlerinde sorun özellikle terfiler konusunda çıkmaktadır. 

Kamu işyerlerinde terfi, ücretlerde de belirli bir artışı getirmektedir. 
Ancak terfi işlemleri işverenliği temsil eden kişilerin elinde keyfi bir biçimde kullanılır. Kadın işçiler genellikle terfiler- den yararlandırılmazlar. 
O, "kadın"dır ve eline geçen parayla yetinmelidir. e Terfilere konu olan işler ise "erkek işi" dir. Tabi, bu zihniyet, terfi işlemlerinde öncelikle kayırılanları gözetmekte ve esas olarak da erkek işçilerin lehine bir uygulama yürütülmektedir 
KAPININ ÖNÜNE İLK 

KONULACAK OLAN 

Kadın işçi fabrikadan işçi çıkarmak sözkonusu olduğunda kapının önüne ilk onulacak olandır. 
Kadın işçilerin iş güven- 


likleri, pamuk ipliğine bile bağlı değildir. Kadınlar her an işsizlik bıça- a ucundadırlar. Ka- ın emeğinin vasıfsız emek sayılması bunun başlıca nedenidir. 

Bunun dısında çok sık rastlanan bir uygulamadan da soz edelim. 
Bu uygulama «u, kadın iş-Şi gebe kalması ya 

oğum yapması üzerine başgösterir. Patronlar kebe kalan ve doğumu ekleyen işçinin verimi düşürdüğünü ileri sürerek bu durumu bir işten atma nedeni olarak kullanırlar. Patronlar dogum yapan bir ee yasaya göre üç ay çalışmadan Böretinin ücte iki sini almasını pek hazmedemezler. Kadın işçinin çocuk doğurma özgürlüğü patronların işine gelmez. 

Diğer yandan bekar bir kadın işçinin evlenmesi de onun fabrika hayatından koparılmasına yol açmaktadır. Evlenen genç kız ve kadın işçiler genellikle kocaları tarafından işlerinden alınırlar. Kadının evine hapsedilmesi geleneğinin yol açtığı bu uygulama patronların da işine gelmektedir. Böylece adın işçinin kıdemi kendi rızasıyla ayrıldığı için yanmaktadır. Kadın işçi sirkülasyonu adı verilen bu olgunun patronlar için zahmetsiz bir kazanç kaynağı olduğu bellidir. Öte yandan küçük ve sigortasız kadın işçi çalıştıran işyerlerinde evlenen kadın işçilerin iş akidlerinin feshedilmesi gibi yollara da gidildiğini belirtmeliyiz. 


Yarın devam edecek.” 


.6Hüsevin Gökşen, MHP'lileri yanına alarak kargaşalık çıkarmaya çalışıyor 


HAYMANA (ÖZEL) 
100'e yakın işçinin ekmek kapısı, halkın önemli gelir kaynağı Haymana kaplıcaları belediye tarafından ihaleye çıkarıldı.- İhale 13 Mart günü kapalı zarf usulü ile yapılacak. 

Yılda yaklaşık 9 milyon cirosu, en az 3 milyon lira da kĝrı olduğu bildirilen kaplıcaların "zarar ediyor" gerekçesiyle 2 milyon liraya ihaleye çıkartılmak istenmesine işçiler ve halk tepki gösteriyor. 

Kaplıcaların zarar etmediğini, bu iddianın 
AP'li Belediye Başkanı Hüseyin Gökşen ve büşkatibi Süheyl Kanıver tarafından uydurulduğunu söyleyen işçiler: 

” Sokağa atılma tehlikesi ile karşı karşıyayız. İşsizliğin ve hayat pahalılığının yaygın olduğu bugünkü koşullarda, çoluk çocuğumuzun o rızkıyla oynanmasına izin veremeyiz" diyorlar. 

"Bugün 10 lira olan 
banyo ücretinin yarın 50 
lira olması halinde patron istediği gibi vurgun vuracak, halk kaplıcalardan istediği gibi faydalanamayacak" diyorlar. 

Konüyla ilgili görüşleaçıklayan Genel-İş 


rini 

Sendikası 2. Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Hamza Kabasakal jse: 


"Belediye Başkanı Hüseyin Gökşen AP'lidir. 
İşçilere sürekli baskı yapmaktadır. Bizim Genel-İş'te örggütlenmemiz bunların işine gelmiyor. 
Bölücülük yaparak bizi birbirimize düşürmeye işyerine MİSK'i sokmaya çalıştılar başaramadılar. 
Şimdi de yeni bir oyuna başvuruyorlar. Ama bu da sökmeyecek. Kimse- nin ekmeğimizi elimiz- den almasına izin verme yeceğiz. Bu mücadelede * kendi gücümüze ve Haymana halkına güveniyoruz" demiştir. 


“Toplumsal 
Anlaşma” 
çerçevesinde kalındı 


AĞAÇ-İŞ ORÜS 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ARASINDA 
SÖZLEŞME 
İMZALANDI 


©Sözleşmeden 
4 bin işçi 
yararlanıyor ` 


ANKARA( ÖZEL) 
Türk-İş'e bağh Türkiye Ağaç İşçileri Sendikası Ağaçiş ile Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü (ORÜS) arasında 
4 bin işçi adına "Toplumsal Anlaşma" çerçevesinde sözleşme imzalandı. 

İmza töreninde konuşan Ağaç-İş Sendikası Başkanı Kemal Sarısoy hükümetle Türkiş arasında imzalanan Toplumsal Anlaşma'yı savunarak, imzaladıkları sözleşme ile Toplumsal Anlaşmaya bağlanan umutların yansız olmadıklarını kanıtladığını iddia etti. Sarısoy devletin kereste ticaretinden haksız kazanç sağlayanlara karşı da tedbir alınmasını istedi. 

Toplusözleşme ile işçilerin ücretlerine birinci yıl için brüt 3600, ikinci yıl için ise brüt 3300 lira zam sağlandı. Kıdem tazminatlarının 36 gün olarak belirlendiği sözleşme ile işten kendi arzusuyla ayrılan işçilere kıdem tazminatı verilmesi de öngörülüyor. 


9 Mart 1979 


Ankara Belediyesi, 


halkın ulaşım sorununa 


Ali Dinçer, özel oto kullanımının 


sınırlandırılmasını ve kamu servislerinin Belediyeye devrini istedi 


ANKAKATÖZEL) 
Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer, özel araç kullanımının sınırlandırılmasını ve devlet dairelerine ait servis araçlarının belediyelere devri - ni istedi, Bu önerilerin Başbakan Bülent Ecevit tarafından da desteklendiğini belirten Dinçer, uygulamaya geçilebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatının öncülük ve organizatörlük görevlerini yüklenmesi ve Başbakanlığın genelge yoluyla ilgili kuruluşlara gerekli talimatı vermesinin gerektiğini belirtti, 

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer, eldeki kaynakların akılcı bir biçimde halktan yana ve verimli olarak kullanılması gerektiğini söyledi. Bu amaçla öngörülen tedbirleri trafiğe çıkacak özel araç 
günlük sayısını yüzde 50 
düşürmek ve kamu kuru- 
«kuşlarının özel servis araç larının belediyeye devredilmesi olarak belirtti. 
Dinçer, 'yapılacak iş belediye otobüslerinden 16 
kere daha az yolcu taşımakta olan 600'ü aşkın servis otobüsünün hiç degilse yarısını tam gün halkın hizmetine sokmaktır. 
Özel araç sayısının yarı yarıya düşürülmesiyle trafik büyük ölçüde rahatlıyacağından hizmeti çok daha büyük ölçüde yapma olanağı vardır"' dedi. 


Belediyenin 44 otobüsle bir günde taşıdığını kamu kuruluşlarının tam 


Bulgar parlamento ` heyeti 

Atalay ve 
Karakaş la görüştü 


ANKARA (ÖZEL) 
„Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Halk Meclisi Başkanı Vladimir Boni Başkanlığında bir Bulgar Parlamento heyeti Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırı Atalay'm resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi. 


Bulgar Palamento 

, Heyeti Ankara'daki 

temasları sırasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kabul edilecek. 


Heyet Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı Sırrı Atalay ve Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş' 
la dün görüştü. Heyet ayrıca Başbakan Bülent Ecevit ve Dışisleri Bakanı Gündüz Öküün'ü de ziyaref ederek. 


675 otobüsle taşıdığını 
da belirten Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: 

S "Aynı şey özel araçlar için de söz konusudur. 
Bizim bir belediye otobüsüyle taşıdığımız yolcu için Ankara'da 256 özel oto kullanılmaktadır. Biz 
bir yolcu için Z tira 114 
kuruş harcarken, özel otolar 28 lira 67 kuruş harcama yapıyorlar. Bunun sözcüklerdeki karşılığı tek kelimeyle savurgan lıktır." 

Kamu kuruluşlarına ait araçların belediyeye devri için yapılan protokolde askeri araçlarla Emniyet'e ait araçlar yer almıyor. Toplusözleşme gereği özel araçla işe gidenlere ise ücretsiz seyahat kartı verilmesi öngörülüyor. 


Doğan Öz davasında, yalan beyanda bulunan sanıkların tutuklanması istendi 


ANKARA (ÖZEL) 

Doğan Öz cinayeti davasının dünkü duruşmasında müdahil avukatlar yalan beyanda bulunan savunma tanıklarının tutuklanmasını talep etti. 
Sanık İbrahim Çiftçi, duruşmaya ara verildiği bir sırada müdahil avukatlara 
"Bir milliyetçi Türk gencine karşı 20 
komünist avukat mücadele ediyorsunuz." diye bağırdı 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesin- de görülen Doğan Oz cinayeti davasının önceki günkü duruşmasında sanık avukatı, duruşma hakimi albay Ham di Sevinç'in Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir yazısını gerekçe göstererek reddi hakim talebinde bulunmuş, makaledeki görüşleri müvekkilinin paylaşılmasına imkan olmadığını belirtmişti. 

Dünkü duruşmada albay Hamdi Sevinç'in "Türkiye Hukukla Yöne tilir" başlıklı makalesi okundu. Mahkeme heyeti makalenin ilmi nitelikte objektif ve insancıl olduğuna karar vererek, hakimin reddedilmesi talebini reddetti. 

Daha sonra Doğan özü öldüren kişileri arabasıyla kaçırdığı bildirilen tutuksuz sanık Mehmet Yıldız dinlen di. Yıldız 06 SF 364 plakalı otomoki lin babasına ait olduğunu,ancak ken disinin de otomobili zaman yaman kullandığım itiraf etti. Yıldız ihbar sonucu zanlı olarak yakalandığını belirterek, ifadesinin bir bölümünde de “arabanın plaka numarası alındığına göre araba olay yerinde de bulunmuş olabilir" dedi. Yıldız 1977 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığında işe girebilmek için Keçiören Ülkü Ocakları Derneği'nden belge getirdiğini sövle- 


Müdahil avukatlardan Emir Değer, 


Türkiye Cumhuriyetinde işe girmek için ancak Savcılıktan kağıt alınabileceğini, böyle ocaklardan getirilen kağıtların ve bu kağıtlarda kullanılan ifadelerin bir örgütün devlet içinde odaklaştığı kanısını güçlendirdiğini söyledi. 

Daha sonra, Kulu ülkü Ocakları eski başkanı Hasan Taner savunma tanığı olarak dinlendi. Taner, İbrahim Çiftçi'nin Doğan Öz'ün öldürülmesi sırasında Kulu'da bulunduğunu iddia etti, ancak çelişkili ifadeler verdi. 

Müdahil 12 avukat, yalan beyanda bulunan tenıkların tutuklanmasını ta lep etti 

Duruşma sırasında sanığa hiç soru yöneltmeyen savcı bu talebe katılmadı 

Mahkemenin Ibrahim Çiftçi'nin bağlı olduğu örgütlerin sıkıyöneti min ilanına sebep olan olayla Igisi hakkında MİT, İşişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve yurtta ki tüm Cumhuriyet Savcılıklarına yö nelttiği soruya verdiği cevapla, Min olay hakkında hiç bir bilgisi olmadı ğını belirtti 

Daha sonra karar açıklandı. Mah keme tanıkların tutuklanmasını ka bul etmedi. Ibrahim Çifte ması 30 Mart bırakıldı 

HÜSEYİN KOCABAŞ 
SINAVA GİRMİŞ 


Öte yandan Doğan Öz cinayetinin düzenleyecisi Hüseyin Kocabaş'ın Ankara'ya gelerek Mali Bilimler Yüksek Okulunda Maliye Politikası sına- 


nin durus 


1979 günü sam 100'e 


okuldan doğrulatmak mümkün olmadı 


DENİZ HUKUKU UZMANLARININ TOPLANTISI SÜRÜYOR Irak Heyeti Başkanı Dr.Akram Alwıtrı 


“Amerika ve Sovyetler Okyanuslardaki maden yataklarını yağmalamak istiyorlar” 


Yaprak Zihnioğlu 


Islam Ülkeleri Deniz 
Hukuku Uzmanları Top lantısının üçüncü gününde gazetemize özel bir de- 


zengin maden yatakları- nın Amerika ve Sovyetler Birliği tarafından yağmalanmak istendiğini belirterek şunları söyledi: 


meç veren İrak heyeti “Bu madenlerin nasıl Başkanı Dr. Akram Al kullanılacağı konusu bu witrı Okyanusların de- konferansın en önemli rinliklerinde bulunan Oo meselelerinden biridir, 


Dr. 


kuzuya benziyor” 


Manyas Gölü, 1968 yılına kadar Bafa Gölü'nde olduğu gibi ağalar tarafından işletiliyor. Göldeki balıkların mülkiyetini elinde tutan Ersözler ailesi, köylülerin gölde avlanmasını yasaklıyor. Kaçak avlananları bekçilere vurduruyor, hapsettiriyor 

Gölde, ağalara karşı ilk tepkiyi 
Bereketli Köylüleri gösteriyor. 1968 
yılında kurdukları bir kooperatifle ağalara karşımücadele ediyorlar. Bu mücadele 10 yıl sürüyor. Gölde hakim duruma gelen Bereketli köylüleri de sonunda diğer köylülerin avlanma olanaklarını kısıtlıyorlar. Bunun üzerine, Manyas Gölü çevresin - 
de balıkçılıkla uğraşan 7 köy 1978 
yılı ortalarında ayrı ayrı birer koo- 


Manyas” a Bakan geldi 


Yıllar önce gölde boğulan Hasan'ın annesinin üzerinde bağırdığı Kanal Köprüsünün üzerinde şimdi Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz konuşuyor. GÖLKOOP adı altınde birleşen kooperatifleri hizmete açıyor: 

“ Bafa Gölünden sonra demokratik halk kooperatifçiliğinin ikincisini Manyas Gölünde açıyoruz, Manyas Gölünü çevreleyen kooperatifler örgütlenerek demokratik halk kooperatifçiliğinin dört temel dayanağını uygulamaya koydular. 
Kooperatiflerin üretim planları yapılmış, üretim araçları kooperatif 


peratif kuruyorlar. Sonra da bu kooperatifleri birleştirerek Manyas Kooperatifleri Birliği (Göl-Koop) u meydana getiriyorlar. 


Törene katılan köylüler açılıştan sonra Many 


mülkiyette toplumsal üretime geçilmiştir ve yaratılan artık değer emek verimliliği - 


kullanılmaktadır. Yani 


ne göre hakça paylaşılmaktadır." 


as Gölü üzerinde teknelerle dolaşırken. 


Alwıtrı 


Köy İsleri ve Kooperatitler Bakanı Ali Topuz, Göl-Koop'un hizmete açılışı sırasında konusurken, Üretim artık toplumsallaşmıştır"' diyordu 


Tören Kocagöl'de 


yapılıyor. 
Çevre köylerin kadını, erkeği, kana- 


nuz? yaşantı du mu?" 


mzda bir değişiklik ol- 


hn iki yanına sıra sıra dizilmiş, To- 


puz'un konuşmasını 


Kooperatif çiliği pek bil Manyas Gölüne ilk defa Bakanı gör 


meye gelmişler 


iyi olur inşallah 


"Bu kooperatif size ne getirecek, arınıza mı? ' 


yararınıza mı olacak , z Gülerek cevap veri Kooperatiften 


Ayni yöneliyor: 
“Kooperatiften 


“Okul-Sanayi Ortaklaşa Eğitim Projesi” semineri 


Kartal Meslek Lisesinde başladı 


@ Seminere 39 endüstri meslek lisesi müdürü ile 16 bakanlık temsilcisi katıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Geçen yıl uygulamaya konan ve mesleki teknik liselerde eğitimin işyerlerinde üretim içinde yapılması amacını güden Okul Sanayi Ortaklaşa Eğitim (OSANOR) projesiniri işleyişiyle ilgili ilk seminer, tün Kartal Endüstri Mesek Lisesinde yapıldı. 

Yarın yapılacak İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı ve 10 Martta sanayicilerle (o yapılacak ortak toplantılardan üç günlük seminer sona erecek. 

Dün sabah Saat 09.00' 
da başlayan seminere İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ruhi Kanak, Mesleki ve Teknik Eğitim Müsteşarı Cevat Alkan, Müsteşar Yardımcısı Bozkurt Benderlioğlu, Erkek Teknik öğretmen Okulları 
Genel Müdürü M. Şevki Bayvaz Genel Müdür Yardımcısı A.Remzi Sezgin, Kartal Belediye Başkanı ile 39 Endüstri Meslek Lisesi Müdürü, 14 Bakanlık Müfettişi ve 12 Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi katıldılar. 


Milli Eğitim Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Araştırma Merkezinin işbirliği ile yürütülen iki yıllık proje, Eylül 1978'- den itibaren Adana Endüstri Meslek Lisesi, Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi, İstanbul Kartal Endüstri Meslek Lisesi ve İzmir Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesinde uygulamaya kondu. 

Proje uyarınca eğitim kurumları, iş hayatının elemanları, sanayici işverenler ve öğrenciler ortak sorumluluk alacaklar. Bu eğitimde öğrenci pratik çalışmalarının bir kısmını veya tamamını işyerinde yapacak. Teorik çalışmalarını ise devam etmekte olduğu okulda sürdürecek. Bir işyerinde çalışan elemanlar ise okul dışın- dan çeşitli teorik bilgilerini tamamlamak amacıyla okula gelebilecekler, ya da işyerinde okulun sahip olduğu teknik insan gücünden yararlanacaklar. 

Projenin amacı yetkililer tarafından kısaca şöy- 


le açıklanıyor: 


1. öğrencileri seçme, eğitme, işe yerleştirme ve mezunları izleme, 

2. Okula (Meslek Lisesi, Teknik Lise vb.) devam eden öğrencilerin gerçek üretim koşulları içinde sanayide uygulama yapmalarını sağlama, 

3. Mezunların işe yerleştirilmeleri ve iş içinde izlenmesi, 

4. İnsan gücü ihtiyacına göre eleman yetiştirmek, 

5. Sanayide çalışmak- ta olup meslek içinde ilerlemek isteyen çırak, kalfa, yarı vasıflı işçi, becerili işçi vb. elemanların eğitim ihtiyaçlarını saptamak ve gerekli olan kurslari düzenlemek, 

6. İşsiz olan ya da meslek değiştirmek isteyen genç ve yetişkin- lerin yeni bir işe girişebilmelerini sağlamak, 

7. Okul ile işyerleri arasında eğitici personel alışverişi yapmak. 


' Projeye göre okullar içinde şu değişiklikler öngörülüyor: 


Yıl sistemi yerine dönem sisteminin uygulanması, sınıf geçme yerine ders geçme sistemi, derslerin Oo kredilendirilmesi, okul dışında kazanılan bilgi ve becerilerin kredi- 


lendirilmesi, (o geleneksel derslerin yanında yeni derslerin programlara a lınması, derslerin zorunlu ve seçimlik olarak düzen lenmesi ve okulun daha uzun süre açık tutulması, 


Banka personeli, 
Ali Milli” yi teşhis edemedi 


ANKARA (ÖZEL) 
Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü soygunu ile ilgili olarak gözaltın- da bulunan sanıklar dün banka personeli ile 


yüzleştirildiler. Banka personelinin Ali Milli dışındaki üç kişiyi teşhis ettikleri, teknik 


ressam Ali Milli hakkında ise herhangi bir teşhiste bulunamadıkları bildirildi. 


Ali Milli'nin teknik ressam olarak çalıştığı EKOTERM Terisleri Mühendislik Bürosu yetkilileri ise soyğunun yapıldığı saatlerde Ali 


Milli'nin görevinin başında olduğunu ve soygunla hiç bir ilgisinin bulunmadığını belirttiler. 

Öte yandan Dev-Genç 
Genel Başkanı Yasin Ketenoğlu dün bir açıklama yaparak banka soyguncusu olarak yakalanan Tevfik Doğan Toker'in suç- 


suz olduğunu söyledi. 
Ketenoğlu, açıklamasında, Vakıflar Bankası 


soygununu gerçekleştirdikleri için, yakalanarak gözaltına alnan dört kişinin soygun anında ve sonrasında nerelerde bulunduklarını kanıtlayabilecekerini de savundu. 


dikleri yok 


çok, duvarcı ustası Süleyman Can'ın anlattıkların- dan etkilenen bir görevli soruyor “Burada yıllar önce gölde boğulan Hasan'ın anneside var mi?' 
Süleyman Can acı acı gülüyor “Belki de vardır"' diyor Hasan, he zaman boğulan Hasan Bugüne kadar gölde boğulan Hasan - ların sayısı o kadar çok ki soru Süleyman Can'a da 


memnun musu 


Cevap veriyor Süleyman Can: "Bu kooperatif işi koyunun karnındaki kuzuya benziyor. Erkek mi olacak dişi mi? Daha belli değil, hele bekleyelim. Bakalım zaman neler gösterecek. Bizim sütten ağzımız yanıktır. Hükümet beklediğimiz gibi cıkmadı. Zamlardan, pahalılıktan gözlerimizi açamıyoruz. Umut desi gibi kalmadı umudumuz. 
Şimdi biraz temkinli gitoğurdu üfleyerek yemek lazım. Şimdi size, iyi olacak, iyi gidecek' dersem, bir sene sonra işler iyi gitmez de siz gelip bana 'hani ne oldu?'diye sorarsanız verecek cevap bulamam" 
Herkes hesap verme, hesap sorma konusunda Süleyman Can kadar 


sorumlu olsa. 


Hangi 


iSO BAŞKANI 
Gezgin:” Türk ekonomisinin 


en önemli sorunu fiyat artışlarıdır” 


İSTANBUL (THA) 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Nurullah Gezgin bugün Türk ekonomisinin en önemli sorununun fiyat artışları olduğunu belirtti. Gezgin, "hükümetin enflasyonu önleyici radikal tedbirleri bu ortamda alması mümkün değildir" dedi. 

İSO Başkanı Gezgin, ücretlerin ve kârların gönüllü olarak disiplin altına alınması gerektiğini de savundu 

Nurullah Gezgin dün verdiği demeçte, Türk ekonomisinin en önemli sorununun fiyat artışları olduğu konusunda hükümetin, işverenlerin ve işçi kesiminin fikir birliğine vardığını ifade etti. Gezgin, buna rağmen gerçekçi önlemler önerilmediğine değindi. 

Enflasyonu önleyecek köklü tedbirlerin bu ortamda uygulanamayacağını söyleyen Gezgin, bu konuda muhalefetin hükümete yardımcı olmesını istedi ve "oysa içinde bulunduğumuz siyasi ortamda böyle bir yaklaşım görmek mümkün değildir" dedi. 

Gezgin, özellikle hükümeti oluşturan ana partinin Nisan, Mayıs aylarında yapacağı kurultay ve 1979 Senato seçimlerinin bu önlemlerin alınmasına fırsat vermediğini belirtti. 

İSO Başkanı Nurullah Gezgin, ayrıca, 1978 
yılında yapılan devalüasyonun enflasyonun büyük boyutlara ulaşmasına neden olduğunu, devalüasyon söylentilerinin bile fiyat artışlarına 

*tığını söyledi 

Düşük kapasite ile çalışan sanayii ve Türkiye' deki yüksek talep karşısında fiyat kavramının da anlamını yitirdiğini belirten Gezgin, sanayii - nin tam kapasite ile çalışma olanağı bulamadığı sürece fiyatların artmakta devam edeceğini sözlerine ekledi 


Amerika, Rusya gibi büyük devletler bu kaynaklardan yalnızca kendileri yararlanmak için serbest satış esasına dayalı zayıf bir örgütlenme kurmak istiyorlar. Onların teknolojik ve mali yönden güçlü olmaları bu ülkelere bir imtiyaz sağlamaktadır. Biz üçüncü Dünya Ülkeleri ise, bu bölgeler için güçlü ve bütün ülkelerin eşit olarak katıldığı uluslararası bir kuru! 
kurmak istiyoruz. Bu kurul, bu yatakların büyük güçler tarafından yağmalanmasına, sömürülmesine karşı mücadele edecek kadar güçlü olmalıdır. Biz mali yönden ve teknoloji yönünden kurulacak olan bu ulus lararası kurulu desteklemeleri karşılığında buyük ülkelere de maden bölgelerinde araştırma yapma izninin verilebileceğini savunuyoruz." 

İstanbul'da toplanan 
İslam Ülkeleri uzmanlarının toplantısını, önümüzdeki 8.Dönem Deniz Hukuku Konferansına bir hazırlık olarak niteleyen Dr. Alwıtrı, yoksul ülkelerin bir araya gelerek bu kaynakların kullanılması konusunda fikir birliğine varmaları ve büyük güçlerin sömürüsüne karşı birleşmeleri geçektiğini belirtti. 

“Dr. Alwitri bu konuda süper devletlerle yoksul ülkeler arasında büyük bir mücadelenin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: 

"Bu mücadele bütün insanlığın malı olan deniz dibi kaynaklarının esas olarak gelişmekte olan ülkelerin yararına kullanılması içindir. 

Bu mücadele bu kaynakların kullanımıda 
Üçüncü Dünya Ülkelerinin esas söz ve karar hakkı olması içindir. Ve bu mücadele gelecekteki nesillerin de bu kaynâklar- dan yararlanmasını sağlamak içindir." 

İslam Konferansına üye ülkelerin Deniz Hukuku uzmanlarının katıldıkları Deniz Hukuku Konferansının üçüncü gününde Irak Heyeti ile Türk heyeti tarafından ortaklaşa hazırlanan bir öneri taslağı konferansa sunuldu ve olumlu karşılandı. Öneri taslağında Adalar rejimi, kıyıların sınırlandırılması, yarı kapalı denizler konusunda Irak ve Türkiye'nin ortak görüşleri ele alınıyor. 


Deniz Hukuku konferansı Divan Başkanlığına seçilen Moskova Büyük elçimiz Namık Yolga yaptığı açıklamada bu toplantılarda Cenevre'de bir süre sonra yapılacak olan Uluslararası Deniz Hukuk Konferansı için ortak bir görüş belirleneceğini açıkladı. 


Kültür Bakanlığı yeni yayın dönemine girdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Kültür Bakanlığının yeni yayın dönemine başladığın! bildiren Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı yeni dönem yayınlarının özünde, "Atatürk ilkeleri ışığında insan, doğa, yurt sevgisi, barışçılık, özgürlük ve laiklik düşüncesi gibi anayasa ilkeleri bulunduğunu"' söyledi. 

Yeni dönem yayınları- nın bilim, edebiyat, felsefe, sanat ve çocuk olmak üzere beş ayrı dizi içinde toplandığını belirten bakan bu yayınlarda, "Türk dilinin zengin kaynaklarından yararlanarak genç kuşakların kolayca anlayabilecekleri bir dil kullanıldığını"' söyledi. 

Kültür Bakanı ayrıca, 
1979 Çocuk Yılı nedeniyle çocuk kitaplarına ağırlık verileceğini bildir di 


Bundan başka dört ayda bir yayınlanacak “Çeviri Dergisi ile Türk kültürünü dıs ülkelerde daha iyi tamtabilmek amacıyla İngilizce olarak 


hazırlanan “ Yıllık" konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Kışlalı geçmiş yıllarda ve bu tiyartro mevsiminde sahnelenen oyunların da bir kitap halinde bastırılacaını sözlerine ekledi. Ayrıca "Evliya Çelebi Seyahatnamesi"' nin bütünüyle yayınlanması konusunda çalışmaların yapıldığını bildirdi. 


YURDAKUL 


Solun namusu 


Gecekondu halkından haraç toplamak, bırakalım bankayı , bakkal, manav, taksi şoförü soymak, bombalı afiş, pankart asıp halkın hayatını tehdit altına sokmak , fraksiyon kavgası adı altında ağaca ayaklarından adam asıp işkence yapmak, “fiili eleştiri” yapıyoruz diyerek devrimci dövmek, kahvehane, otobüs, tren kurşunlamak, işçilere işkence yaptıktan sonra kurşunlayıp öldürmek... 

Meydanı boş bulduğunu sanarak , pervasızlığı iyice artırıp, "yaşasın Amerika" diye yar 

mamış olan bu ülkede, "yaşasın Sovyetler Birliği" diye bağırabilmek. 

Ve bütün bunların hepsini "s mak. 

Mahallenin namusunu kurtarır gibi, solun namusunu kurtaracağız diye bu kapezeliğe göz yumanlar, artık akları başlarına toplayıp, ses çıkarmak zorundadırlar. 

Bir süre önce İzmir'de "Devrimci Yol/Dev-Genç" imzalı bir bildiri dağıtılmış. Bildiride, TKP'nin Çınarlı Meslek Lisesi'ne yaptıkları silahh saldırı anlatılıyor. Bazı bölümlerini buraya alıyoruz: 

”.,. TKP'li hainlerin bugüne kadar yaptıklarını da gözönüne alarak bundan sonra bilinçli bir şekilde kuracağı tuzaklara düşmememiz devrimci sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bugüne kadar ilimizde göreceli gücüne güvenen TKP'li hainier hemen hemen bütün olaylarda devrimcilere karşı zor kullanmaktan, kurşun sıkmaktan geri kalmamışlar, her olayda provokatörlük görevlerini gerektiği gibi yerine getirmişlerdir." 

“,, Çınarlı Meslek Lisesi'ndeki olaylar anlık, plansız, programsız bir olay değildir. Aksine TKP li hainlerin genel anlayışlarından kaynaklanan planlı programlı saldırı, hareketlerinin bir parçasıdır." 

“... Hiç kimse kendi saçma sapanfikirlerini zor yoluyla kabul ettirebileceğini düşünmesin. 
Eğer bu mümkün olsa, devrimciler zora boyun eğse, dünyadaki devrimler hayal olurdu. Yine hiç kimse solculuk ilericilik adına gençliğe ve halkımıza kurşun sıkmasın. TKP'li hainler en son örneğini Çınarlı'da gördüğümüz gibi gençliğe kurşun sıkmağa kalkmasınlar..." 

Bu bildiri, TKPfi zorbalara karşı herkesin uykuya yatıp devekuşu gibi kafasını kuma gömmediğinin olumlu bir örneği. 

Ama meseleyi, ancak kendine dokunulduğu zaman tepki göstermekten daha derinlemesine kavramak gerekiyor. 

Bütün bu rezaletler ve halka karşı terör "sol" « adına yapılıp, halkı nefret ettirdikten sonra u- | yanmanın ne anlamı var? 

Tayin edici olan bu sorunun altında halkın menfaatlerinin , Türkiye'nin menfaatlerinin yattığını görmektir. Türkiye'nin menfaatlerinden yana mısın? Yoksa gerici bir iç savaş çıkartıp Türkiye yi köle yapmak isteyenlerden yana mi? 

Zaman zaman "Silahlı eylemli sağa da, silahk eylemli sola da karşıyız” türünden sözlere, yazılara rastlıyoruz. 

Şurasını unutmamalı ki, mesele soyut olarak “silah”, "eli silah tutan kişi" kavramlarına karşı çıkmak da değildir. 

Bu silahlar, Türkiye'nin bağımsızlığına, halkın mutluluğuna karşı sıkılıyor. Mesele buna karşı çıkmaktır. 

Buna karşı çıkılmadıkça, söylenen, yazılan herşey kağıt üstünde kalır. Yapılan iş de iç savaş kışkırtanlara çanak tutmaktan başka anlam taşımaz. 

Sol, iç savaş isteyenlerle, Türkiye'nin menfaatleri arasına kalın bir çizgi çizip onlan bir avuç bırakmadıkça , gerçek solcu niteliğine kavuşamaz. 

“Sol niçin paramparça birleşsin." 

Hepimizin dileği bu 

İyi güzel ama, sol ne ile birleşsin? Halkla mi? 
Yoksa halka terör saçarak, Türkiye'yi bölüp Rusya'ya teslim etmek isteyenlerle mi? 

“Kol kırılır yen içinde kalır" zihniyetini öne sürerek sol adına yapılan kepazelikleri bir türlü reddedemeyenler, gerçekte kırılanın halkın ve Türkiye'nin kolu kanadı olduğunu görmelidirler, 


MIMARLAR ODASI BAŞKANI ÖRGÜTÜ BÖLMEK İSTEYENLERİ 


ELEŞTİRDİ 
© Yönetim Kurulundaki üç TKP yanlısı, Ankara'da yapılacak Genel Kurulu tanımadıklarını gazetede ilan ettiler 


© Oda Başkanı, "kitle örgütlerinde ihtilaf yaratmak, bunların siyasetlerinin amacı haline gelmiştir” dedi 


ANKAKA (OZEL) 

Mimarlar Odası Başkanı Yavuz önen Yönetim Kurulu içindeki TKP yanlılarını eleştirerek, bu kişileri 

Oda yönetimini zaafa uğratmakla suçladı. Olağanüstü koşulların sonucu olan bir durumu tartışma konusu yaparak bölünme nedeni imiş gibi gösterenlere karşı çıkan Önen ,bu konuda şunları söyledi: 


ol" adına yap- 


“örgülü bölme girişimlerinden sözedenlerin amacı açıktır, Genel Kurul iradesiyle yönesimde etkin clamüyacaklarını kesin olarak gördükleri için ülkemizde olağanüstü koşulların sonucu olan bir durumutartışma konusu yaparak ve bölünme nedeni imiş gibi göstererek Mimarlar Odası yönetimini zaafa uğratmak istemektedirler, Demokratik kitle ve meslek örgütlerinde ihtilaflı durum yaratmayısiyasetlerininamacı haline getirdikleri artık kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca demokrasi, üye iradesi, yasa gibi'kavramları çarpıtarak kamuoyunu, üyeleri etkilemek üzere bir araç olarak kullanmayı denemektedirler" 


Mi marlar Odası içinde çıkan tarlışmanın temelinde 'TKP yanlılarının oda yönet.mini ele geçirme çabaları yatıyor. İstanbul'da yapılması için geçen yıl karar alınmış clan Genel Kurulun sıkıyönetim yasaklari nedeniyle Ankara'da yapılması zorunluluğu: doğunca TKP yanlıları oda yönetimini sıkıyönetime boyun eğmekle suçladılar. Cumhuriyet gazetesine verdikleri bir ilanla Ankara'da yapılacak Genel Kurulutanımayacakrını kamuoyuna duyurdular. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Genel Kurulun İstanbul'da yapılmasına son anda izin verince TKP yanlları, bu sefer de Sıkıyönetimin iznini gerekçe göstererek Genel Kurul'u İstanbul'a almaya çalıştılar. ' 


Danıştay larınca ilişkin 
Danıştay 


TKP yanliyapılmamasına 


Mimarlar Cdasındaki kongrenin Ankara'da “Yürütmeyi durdurma O talebi"'ni reddetti. 

8. Dairesince verilen kararla kongrenin Ankara'da yapılması kesinleşmiş oldu. j 

Kongrenin İstarbul'da yapılması konusunda direten ve çeşiti sürtüşmelere yol açan bazı TKP taraftarları kongrenin İstanbul'da yapılması gerektiğini, Ankara'da yapılmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesini öne sürerek Danıştay'a daşvurmuşlar “Yürütmeyi durdufma"yı talep etmişlerdi. ç 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KARİKATÜR VE KİTLE ÇİZGİSİ ÜZERİNE 


Burçay Anger 


Bugün çağdaş karikatür sanatında, Türkiyeli 


Çiğ n  küçümsenme- ye: ir yeri olduğu açık Özellikle karikatür ın anti-faşist ve demokrat tavrı, uluslararası boyutlarda da takdirle karşılanmaktadır. 


Eskiden olduğu gibi bugün de karikatürcülerimiz yurtsever bir çizgide bir- 


leşmektedirler. Doğru, 
Mëma oldukça çağdaş 
Í karikatür geçmişimizin 


bu aşamasında Türkiye' 
ve has, kişilikli,en önemisi ulusal bir karakter vutturabilmiş miyiz aca- 
4 ba? Yazık ki evet diyej meyeceğiz. Bu konuda cesur olmak gerekir. Çizerlerimizin özellikle dışarılarda ödül kazananlarımızın -ki kuşkusuz onlarla övünürüz- eserlerin- de kitle çizgisinden çok uzak kaldıklarını, hatta bundan özellikle kaçınır gibi olduklarını görmekteyiz. Bu seçkin çizerler doğal olarak genç çizerlere de örnek oluyorlar. 
Kanımıza göre de böylece, dar-kapıcı, kitlelerden kopuk bir öz anlayışı, neredeyse karikatürde yüksek bir seviye gibi gösterilmek isteniyor. 

Önce, iç ve dış yarışmalarda bizce eksik değerlendirmenin bu yanlış anlayışa nasıl hizmet ettiğine bakmalıyız. Ödüller çizerin birçok degil yalnız bir tek eseri- ne verilmektedir. Eser- de değerlendirilen, sanatçının bireysel, ince ve zekice buluşlarıdır “espridir"'. Bu yüzder toplumsal mizahı yansı tan, "Humor" taşıyan tserlere rağbet gösterilmemektedir. Ödül alan eserlerin çoğunluğu aslında karikatür sayılmaz. Zira evrenselleşeceğiz diye, çizgide olsun, konuda olsun güldürü tümüyle yok edilmiştir. Sanki karikatür, karikatür olsa, seyredeni güldürse olmaz. 
Galiba herkesin güldüğü karikatürün sanat seviyesi düşük olur zannediliyor. Oysa evrensellik uğruna terk edilen kitle çizgisi, çizerleri gelip geçiciliğe mahkum etmeyecek midir? Uluslararası 


Şevket Kuntay'ın ÇİVİ dergisi yarışmasında 1. lik ödülü alan Karikatürü. Bir afiş örneği sayılabilir belki ama gül; 


yaygın ün sahibi olmak eserleriyle ölümsüzle: 
mek, mizah sanatçıs nın —diğer sanatlarda d olduğu gibi— öncelikk kendi ülkesi içinde v en geniş kitleler, halk : rasında anlaşılmak, sevi mek başarısını göste mesinden geçmez mi? Et rensel Nasrettin Hoca'y yediden yetmişe herke güler. Neden? Çünkü kitlelerin kendi tadıdır Kitle çizgisinin ta ker disidir. Çağdaş ustamı; A.Nesin de öyle. O hall içindeki en yaygın gü' 
mece unsurlarını kullan» yor. Ve onun gülmece sine hepimiz güldüğümü: için dünyada gülü 
Buna karşı olarak "gü dürmece temel değildi! 
esas olan düşündürmek v belli bir mesajı iletmel tir" görüşü getirilmek dir. Sormak gerekir, eğe bu unsurlar ise karik türün asıl işlevleri, zate bunlar tüm sanat dall: rının hedefini oluştu maktadır. Öyleyse ned mizahın, hele hele karik; türün belirleyici özelliği Nedir kendine has ayr calığı? Hayır güldürmı mek karikatürün tabiatına aykırıdır. Nasıl ki, güldürmeyen komedi, göze hitap etmeyen heykel olmazsa, güldürmeyen karikatür de olamaz diyoruz. Karikatür sayılıp da eleştirdiğimiz eserlere gelince, evet başarılı, olumlu, seçkin örnekler ama karikatür değil grafik örnekleridir bunlar. 
Kitleler arasında değil gülmeyi sağlamak, şöyle bir iki bakışta ne demek istediği dahi anlaşılmayan resimlerdir. Evet, belki mesaj toplum adına verilmektedir ama mesajı alan toplum degil, kültür seviyesini yükseltmek şansını elde etmiş, pek de geniş olmayan bir aydın kesimidir. 
İşte karikatürcülerimiz belki de istemeden düştükleri bu kitle dışı çizgi- den, dar-kapıcılıktan kaçınmalıdırıar. Kitle çizgisine sarılmalı, halkın arasında kaleminden bal damlayan adamlar olarak görülmelidirler. Karikatürde en geniş halk yığın- 


rü var mı? 
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ŞU BOMBALARI PATLATIP PUR-MASANIZA / İFTAR TOPU PATLADI DİYE BUGÜN BEŞİNCİ DEFA- 

DIR ORUÇ BOZUYORUZ.. 


Oğuz Aral'ın GIRGIR'da yayınlanan bir yapıtı. Kitle çizgisinde bir karikatür. Hem siyasi bir tavrı var, hem de herkesi güldürüyor. 


larını güldürmeyi amaçlamalıyız. İşte bunu başardığımızda, ulusal bir karikatür çizgisi oluşturmuşuz demektir. Denilebilir ki, "Eee, yalnız güldürmeli mi, düşündürmek kaygısı duyulmayacak mı?". Eğer siz karikatürünüzde halkın sorunlarını halka yönelik bir biçimde verirseniz, yani kitle çizgisi izlerseniz, halk buna gülecektir. 
Kendi sorununu düşündüğü için gülecektir. Zaten gülmek, yani algılamak —çağrıştırmak— idrak etmek yoluyla gülmek, düşünme faaliyetinin ta kendisi değil midir? 
Konuya bakarken, somut olgulardan yararlanmalıyız. Dediğimiz gibi şu güldürmeyen karikatürlere hep yarışmalarda, sergilerde rastlanıyor. 
Yani maddi karşılık beklenmeyen faaliyetler. Oysa aynı çizerlerin para karşılığı yaptığı eserlere 


bakınız, zorunlu olarak kitle çizgisine yaklaşmaktadırlar. Örneğin resimli romanlar, günlük tek kareler gibi. Buradaki bağlantı çok açıktır. Kitleler beğenmedikleri karikatürlere para ödemezler. Çizer kendini en geniş okuyucu kitlesine beğendiremiyorsa iş bulamaz. Yarışmalara filan boşverip kitle çizgisinde ısrar eden karikatürcülerin ise, ünü giderek yaygınlaşıyor. Selçuk, O. 
Aral, Zeki, İ.Ertem, R. 
Derin gibi. Tabii kitle çizgisinden yola çıkıp işi iyice ucuzlatanlar da var Çok eskiden Altan, Cafer ile Hürmüz adlı halk tiplemesiyle çok beğenilmişti, şimdilerde ise aynı çizgiyi sürdürdüğünü söyleyemeyeceğiz. 
Sonuç olarak, bugün 


karikatürümüzün karşısında iki önemli nokta durmaktadır. Biri, kari- 


katürün temel işlevinin güldürmece olduğunu unutmamak. İkincisi güldürü öğelerini halktan alıp halka yöneltmek. Güldürmecenin yalın ve somut olması, hayattan alınması. Bu noktada karikatürün bir görevi de ulusal tiplemeyi yaratmak, geleneksel güldürü eğilimini yaşatmaktır. Örneğin Amerikan karikatüründe "Ruh Doktoru", 
Avrupa karikatüründe 
“Issız Adada Kazazede" Fransız karikatüründe "Boynuzlu Koca" vb. ulusal temalardır. Bizde de 

örneğin "Zulmün, bağnazlığın karşısında yoksul köylü" teması es- 


kiden beri vardır. Karikatürcü Zeki bu konunun ustalarındandır. 

Tabii, bir de karikatürcünün sınıfsal tavrı var. 
Bu başlıbaşına bir.konu. 
Kitle çizgisinden kopuk, sadece anti-faşist tavır yeterli midir? Kitleden uzaklaşanları mutlaka kurt kapacaktır. Ergönültaş adlı çizer, "Zalim Şevki" adlı halk tiplemesiyle tutuluyordu. 
Sonra yeteneğini sahte TKP'nin hizmetine verdi. Çizgileriyle Mao'ya sövmeye kalkıştı. Mikrop adlı dergiyle revizyonizmin mikrobunu yaymaya çalışıyor. Mikrop, kendi dedikleri gibi gerçekten de "'Hunharca güldüren HAİN" bir dergi. 
Ama nedir ki, bugün bu derginin faşistlerin dergilerinden kaç adet fazla sattığı da onun sorunudur. Oturmuş boyuna kovboy mizahı çiziyor. 
Bunlara kim güler? Bugün artık kafasında kovboy tadı olan çocuk mu var? Kovboyculuk oyunu da ABD gibi demode olup gitti artık. Bu tutumun sonu yoktur. 


Karikatürcülerimiz A Nesin'in şu sözlerini kulaklarına küpe etmelidirler; "Güldürmek değil düşündermek gerekir diyenler, güçleri güldürmeye yetmeyenlerdir". Amacımız hiç kimseyi suçlamak değildi. Kişilik ve ulusallık sorunlarını gündeme getirerek bir tartışma açmak istedik. Evet, karikatürcülerimiz bunu, mutlaka tartışmalıdırlar. 


o 


"Üniversite Sorunları-/$” karikatür sergisi 


“Üniversite Sorunları-78” 
12 Mart Pazartesi günü Karikatür Müzesinde açılacak. 
Bu yıl ilk kez düzenlenen sergiye doksan beş çizer yüzonbir yapıtı ile katılacak. 


konulu karikatür sergisi 


Tarihsel gelişim içinde öğrenci olaylarını ve üniversite sorunlarını çizgilerle yansıtan sergi Karikatür Mü- 


zesinde 27 Mart tarihine kadar açık kalacak, daha sonra yapıtlar Ankara ve İzmir'de de halka sunulacak. 


On iki Kültür 
Merkezi kuruluyor 


1979 Mali Yıl sonuna kadar oniki kültür merkezi 
programının gerçekleşeceği bildirildi. 

Kültür Bakanı Taner Kışlalı kültürel etkinlikler ve kültürel yapılar bakımından çok geri durumda bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ağırlık verileceğini, kültür merkezi ihalelerinin 1978 yılı içinde gerçekleştiğini belirtti. 


Toprağın altında filiz Filizin üstünde taş 
Zorla yüreğim zorla 
Filizi bizden sorarlar 


Göğün yüzünde güneş 
Güneşin gözünde bulut 
Es yüreğim es 

Güneşi bizden sorarlar 


Siirt-Batman kültür merkezinin önümüzdeki aylar- da gerçekleşeceğini, söyleyen bakan, Nevşehir, Çankırı ve Muğla'daki yapıların da kültür merkezi olacak biçimde projelendirilmeleri ile ilgili çalışmaların sonuçlandırıldığını açıkladı. 


Dağın yücesinde kar 
Ovada hasret yanar 
Ak yüreğimak , 
Suları bizden sorarlar 


Ekin bitmez ekmeyince 
Yarın gelmez gitmeyince 
Koş yüreğim koş 

Yarını bizden sorarlar 


Ç Koroya çağrı | 
İstanbul Halk Korosu kurulacaktır. | 


Koroda çalışmak isteyen arkadaşları 17 


Barış bahçesinin gülü Mart Cumartesi günü saat 14.00'de aşa- | 


Uzanmış hoyrat eli 


Şir ğıdaki adreste bekliyoruz. 
Bat dikenim bat İstiklal Cad. 483/5 (İsveç Konsoloslu- | Barışı bizden sorarlar ğu yanı) 


Subat 1979 e mn m a mm m o m 


TÜM GENÇLİK VE SPOR AKADEMİLERİ MEZUNLARI BIRLEŞME VEDAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI: 


"Mevcut spor politikası değişmedikçe, spor sorunlarına köklü bir çözüm 

bulunacağına inanmıyoruz” 


Zeki Sarp: 


ANKARA (AA) 
Tüm Gençlik ve Spor Akademileri (o Mezunları Birleşme ve Dayanışma Demeği Başkanı Zeki 
Sarp, Spor örgütlerinde sporu bilmeyen yeteneksiz kişiler ve mevcut spor politikası değişmedikçe, spor sorunlarına köklü bir çözüm getirileceğine inanıyoruz" dedi. 
Sarp, basına dağıttığı yazılı açıklamada şunları söyledi: 


“Bilimsel spor”, Kitle sporu" kavramlarını sık sık söyleyenler, en geniş kitleye sporu bilimsel bir şekilde, yayacak ve yaptıracak Gençlik ve 
Spor Akademisi mezunlarını “bugün git, yarın 
gel” politikası ile tam 9 


Aymergen, amatör sporcuların yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda sigortalanmaları için çalışma yapıldığını söyledi 


ANKARA (THA) 

Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili 

Ergun Aymergen, amatör sporcuların 

yurt dışı yarışmalarında, her yarışmada 

ayrı olmak üzere sigortalanmaları için çalışmalara başladıklarını açıkladı. 

Aymergen konu ile ilgili yaptığı a çık- 


lamada şunları söyledi: 


"Bilindiği gibi profesyonel futbolcular, Sosyal Sigortalar Kurumu içindedirler. Bu konuda güvenceleri daha önce 


sağlanmış bulunmaktadır. 


Bu yıl ilk kez, amatör sporcuların yurt içi yarışmalarında her yarışma için ayrı ayrı olmak üzerigeçici sigortalanmala - rı" için bütçeye ödenek konmuştur. 
Amatör sporcuların yurt içi yarışmalar-- da sigorta ettirilmesi, böylece bu konuda güvenlik sağlanması ile ilgili çalış ma- 


lara geçilmiştir. 


Amator sporcuların yurt dışı yarış” 


âyaır oyalamakta ve büyük ölçüde kaynak israfına yolaçmaktadır. 

Bu zatlar, yalnız mezunları değil, kamuoyunu da yanlış bilgilendirmektedirler. En son 14 
Şubatta televizyonda yapılan bir programda, 1 
Martta göreve başlayacak denildiği halde Akademi mezunlarının halen atamaları yapılmamıştır. 


3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yasasının ilgili maddeleri hayata geçirildiği takdirde, 9000 Spor Akademisi mezunu, yasanın tanıdığı bir takım hakları kullanma şansını elde edecektir. Ancak kırk yıldır bu yasanın ilgili maddeleri havata geçirileme- 


malarda olduğu gibi yurt içi yarışmalar- 


da da ülkemizin koşulları gözönüne alınarak ve olanaklarımızı zorlayarak sigorta ettirilmesini sağlamak öz görevlerimizden biridir. Olumlu sonuç alacağı- 


mıza inanıyorum." 
Aymergen, 


bir toplantı yaptı. 


Federasyon 
Genel Sekreterleriyle önceki gün ortak 


Başkan ve 


FUTBOL.FEDERASYONU KURULLARI AÇIKLANDI 


© Saltık, futbol sorunlarına çözüm getireceğini söyledi 


ANKARA (TH...) 


Futbol Federasyonu 
Başkanı Cemal Saltık dün düzenlediği basın 


toplantısında yeni kurullarını açıkladı. 

Saltık, o "Kurullarımı oluştururken büyük sıkıntı çektim. Bazı kişiler görev kabul etmek istemedi. Buna karşılıkta göreve çok sayıda kişi talip oldu. Amacımız eleştiriler o ışığı altında Türk futboluna hizmet etmektir. Başarılı olacağım diye bir iddiam yok hizmeti mümkün olduğu kadar az aksaklıklarla yürütmeye çalışacağım" dedi. 

Saltık daha sonra şöyle devam etti: "'Futbolumuzun sorunları çok, arkadaşlarım ile birlikte bunlara çözüm getirmeye çalışacağız. Fedearasyon Kurulumuz ve Merkez 
Hakem Komitesi ilk toplantısını Perşembe günü Ankara'da yapacaktır. 
Sanırım Kırıkkale'de meydana gelen olaylar ele alınacak ve karara bağlanacak. Federasyon olarak kimseye ödün vermeveceğiz.. 


Ayrıca sağlıklı yürümeyen gençler ve "B" liginin de kuruldan geçmesini sağlayacağım. Bu konuda daha sonra uygulamaya geçilecek veya kaldırılacaktır... 

temal Saltık'ın Başkanlığında kurulan Futbol Federasyonu yeni yöneticileri şunlar : 

Federasyon Kurulu: 
Cemal Saltık: (Başkan) Ayhan Sarvan, Dr. Alehattin Solaç, Doç. Dr. 
Günay Akbal (Ankara) 
Ekrem Amaç, Dr. Melih 
Ilgaz (İstanbul). Nurhan Erkaya (İzmir) Salih 
Erdem (Trabzon). 

Merkez Hakem Komitesi: Cezmi Başar, Celal Tarhan (Ankara), İhsan Tülmen, Rıfat Alakani 


Cemal Saltık 


(İstanbul), Hakkı Gürüz, Muzaffer Sarvan (İzmir). 


Profesyonel Kurul: 
İlhan Bartu, Ahmet Sevil. 
Gönen, Enis 


Orhan 
Kemal Aydın. 


Sözener, 


Amatör Kurul: Ahmet 
Uludağ, Yücel Anmaç, 
İlhan Özmen, Turhan Bolayır, Av. Sadun Erde- 


mir. 


Hukuki Kurul: Rahmi 
Mağal, Kemal Kaya, Atilla Sav, Erdoğan Bigat, Turgut Akıntürk, İsmail Özersin 


Sağlık Kurulu: Prof. 
Dr. Necmettin Erkan, 
Prof. Dr. Sadun Eraslan, Prof Dr. İbrahim Cey lan, Dr. Uğurtan Baysan, Dr. Ertuğrul Akıncı, Dr. 
Aytuğ Tamer, Dr. Ahmet Eran. 


Istatik Arşiv ve Dökümasyon Kurulu: Prof. 
Dr. Uğur Manas, Aydın sevgöl, Cem Atabeyoğlu, Hüsnü Kaftan 

Temsilciler: 
Yılmaz, (Bursa): Kaya Ovacık (Balıkesir) Lurpan Erdem (Güney Anadolu), Vakım Aktan (Diyarbakır), İsmet Gümüş (Kocaeli). 


Osman 


Aymergen toplantıda, Federasyonların çeşitli konulardaki sorunlarını dinlemiş, Feder.-von yöneticilerinden özellikle yurt dışı yarışmis sayısı ile yönetici ve sporcu sayılarının saptanmasıyla, ülkenin ekonomik koşullarını gözönünde bulundurmalarını istedi. 


mıştir. Bunda amaç, kimlere yada neye hizmettir? 

Her kurum mali yılbaşında kendisine gereken kadroları ilgili kurumlarından ister. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ise bütün bu olanlardan sonra yeni mezun “olacak arkadaşları için bile henüz kadro isteminde bulunmamıştır. İlk mezunların karşı karşıya bulunduğu sorunlarla, yeni mezun olacaklarında karşılaşacağı kaçınılmaz bir gerçektir. 

Spor örgütlerinde sporu bilmeyen yeteneksiz kişiler ve spor politikası değişmedikçe, bu tür sorunlarımıza ve genelde spor sorunlarına köklü bir çözüm getirileceğine inanmıyoruz. 


Aymergen 


Gerçek tutum 


Ankara bilindiği gibi son birkaç ay içinde spor açısından oldukça fırtınalı bir dönem geçirdi. 

Bu dönem bir yandan olumlu bazı kararların alınmasına, bir yandan da olumsuz bir yığın uygulamalara sahne oldu. 


Yeni Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili ve Federasyon Başkanlarıyla şimdi yine aynı - sahnede yeni bir perde açıldı. Bütün amatör çevreler, profesyonel çevreler pür dikkatlerini, yeni yöneticilerin alacağı kararlara verdiler. 

Yeni Genel Müdür Vekili ve bazı Federasyon başkanları çeşitli konulardaki tutumlarını şimdiden az da olsa ortaya koymava başladılar. 


Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık yaptığı bir basın toplantısında formalara tekrar reklam alınması için çalışmalar yapılacağını ve yabancı oyuncu transferini yasaklayan karari tekrar gözden geçireceğini belirtti. 


Öte yandan Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Ergun Aymergen daha görevinin başına gelir gelmez üç büyük kulüp yöneticileriyle bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra Aymergen üç büyük kulübün taleplerine - nasıl tutum alacağı konusunda bir açıklama yapmak istemediğini belirtti. 


Hemen arkasında üç büyük kulüp yazılı olarak neler talep ettiklerini kamuoyuna açıkladilar. Üç büyük kulübün istekleri özetle şöyle: 

1— Yabancı sporcu yasağı yeniden incelenmeli, özellikle halen ülkemizde bulunan, yabancı sporcuların, anlaşmaları bitene kadar Türkiye'de kalmaları sağlanmalıdır. 

2— Forma üzerinde reklam taşınmasına izin verilmelidir. 

3— İstanbul bölgesince kesilen yüzde 12'ler kulüplere geri ödenmelidir. 

4— Profesyonel futbol karşılaşmalarından kesilen yüzde 8 konusu yeniden incelenmeli, kesinti yapılmamalıdır. 


Görüldüğü gibi üç büyük kulüp yöneticilerinin talepleri amatör sporcular ve amatör spor lehine alınmış kararların üzerine birer kalem darbesi atılmasını içeriyor. 


Her ne kadar aAymergen üç büyük kulübün bu tutumlarına karşı kesin bir tavır almayıp onlara yeşil ışık yaktıysa da bundan sonra üç büyük kulübün taleplerine vereceği cevap onun gerçek tutumunu ortaya koyacak. Dileriz Aymergen görev başına gelirken yaptığı konuşmadaki gibi amatörler lehine bir tutum alır. 


Batı Almanya'daki Türkiyeli; işçiler 


“Türk güreşini kalkındırma kampanyası”nı başlattılar 


Güreşin gelişmesi için bazı bölgeler genç ve minik güreşçilere daha fazla ağırlık 


vermeye başladı. 


ANKARA (THA) 

Batı Almanya'daki Türkiye'li işçiler, "Türk Güreşini Kalkındırma Kampanyasını” başlattı. 
İşçilerin başlattığı kampanya ilgi ile karşr landı. Batı Almanya'da çalışan Türkiyeli işçiler bu konuda "'Sayın Güreş Federasyonu Başkanı Zeki Avralıoğlu ve arkadaşlarının yardım kampanyası ile ilgili girişimini yürekten destekliyoruz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bu ülkenin çocukları olarak gü- 


“Altın Kemer 
Turnuvası”na katılacak boksörler yarın Bükreş'e gidiyor 

ANKARA (AA) 


Federasyon üyesi Bülent Yavuzer'in Başkanlığında Bükreş'e gidecek kafilede antrenör Yurdakul Güleren ve şu sporcular yer Bhyor. 

51 kilo:Bayram Karaşa 
hinoğlu, 54 kilo: Bülent Angın, 57 kilo: Ali Hasetçi, 
60 kilo: Cevdet Aladağ, 
63.55 kilo: Recep Tatar, 
67 kilo: Mustafa Şahin. 


reşimizin içinde bulunduğu durumdan üzüntü duyuyoruz. Tek güreşimiz eski düzeyine gelsin biz gerekirse bir günlük yevmiyelerimizi vermeye hazırız. Güreşimizin bütün dünyaya tınıtılması için her türlü desteği ve fedakarlığı yapmaya hazırız"' şeklinde konuştular. 

Güreş Federasyonu 
Başkanı Zeki Avralıoğlu' 
da "Almanya'daki yurttaşlarımızn bu olumlu tutumu bizlere güç ve gurur verdi. Onların yardı- mı ve desteği ile ihtiya- 


cımız olan bir çok araç ve gereçi temin edeceğimize inanıyorum, Kendilerine şimdiden teşekkü« etmek isterim" dedi. 
Avralıoğlu, ayrıca Asbaşkan Sami Kılıçolu' 
nun önümüzdeki günlerde Batı Almanya'ya gi- 


deceğini Köln, Berlin, Düseldorf, Stutgart, Frankfurt, ve Münih 


kentleri ile Türkiyeli işçilerin çalıştığı diğer eyaletlerde işçi temsilcileri ile yardım kampanyası konusunda görüşmeler yapacağını sözlerine ekle- 


Malta ile karşılaşacak olan A Milli Takım aday kadrosu bugün açıklanıyor 


ANKARA 


18 Mart'ta İzmir'de 
Malta Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek olan A Milli takımımızın aday kadrosu bugün açıklanacak. 


Milli Takım Başantrenörü Sabri Kiraz tarafından yarın İstanhul' 
da düzenlenecek basın toplantısında açılacak kadronun 16 kişiden oluşacağı söyleniyor, 


öte yandan Amatör 
Mili oTakımımızn 14 
Mart'ta trifoli kentinde Libya ile oynayaçağı özel maç iptal edildi. 
Libya'dan Futbol Federasyonuna gelen yazıda, belirlenen maçın teknik imkansızlıklarla yapılamayacağı bildirildi ve karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanması istendi Futbol Federasyonu 
` da bu yazı nedeniyle karşılaşmanın iptaline gitti. 


3 Mart 1979 Ye 
Dev-Genç ve ÜGD adına para... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Bugüne kadar Dev- 
Genç ve ÜGD makbuzla- a ile 100.000 liranın üstünde para topladıkları açıklanan Ahmet Çamkıran ve Ahmet Ataşoğlu adlı iki arkadaşın ayrıca bu örgütler adına tel:fon tehdidi ile iş adamlarından para istedikleri iddia edildi. Polisin olayla ilgili olarak yaptığı arama dokuz tabanca ve 900 mermi ele geçirildi. 

Ayrica yapılan operasyonlarda olayla ilgili olan Durmuş Yeşil İhsan Ertural ve Sabit Coşkun 


adındaki şahıslarda yakalandılar 
Beşiktaş Dikilitaş 


mahallesi, Karakış sokakta dün saat 01.00 sıralarında devriye gezen polis ekipleri (şüphelendikleri iki kişiye dur ihtarında bulundular. Şüpheli kişilerin ihtara uymadıkları ve polisle silahlı çatışmaya girip kaçtıkları bildirildi. Olayla ilgili olarak polis aynı sokakta bulunan 6 öğrencinin kaldığı evde arama yaptı. Aramada suçlu ve suç unsuru bulunma- di. Bu arada evde bulunan İDMMA öğrencisi 
Şenol Şener aniden rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede öldü. Ölen öğrencinin müzmin astım hastası olduğu bildirildi. 
Taksim Meydanında otomobiline bindikleri Hasan Yalçın adlı kişiyi tabanca ve bıçakla etkisiz duruma getiren üç kişi, sürücüyü araçtan indirdikten sonra kaçtılar. 
üç soyguncunun daha sonra yanlarına üç kişi daha alarak Zincirlikuyu'da yaya olarak yürüyen e Yazsan'ı silah zoru İle arabaya bindirdiler. 
Soyguncular 
Yazsan'ın 5 bin lirasını aldılar ve bir müddet gittikten sonra arabadan indirerek kaçtılar. 


Şerif 


soruşturmaya. başlandığı bildirilai. 
» İstanbul oUerrahpaşa 


da 15 milyon liralık soygunu yapan ve daha sonra da izlerini kaybettiren 
7 kişiden üçünün Soma 
ilçesinde görüldüğü bildirildi. 

Bir kişinin telefonla vaptığı ihbara göre, 
Hıdır Aykır, Zeynel Altındağ, ve Ömer Çemekan Denizli plakalı mavi renkli bir Murat otobobille ilçeden İzmir'e doğr hareket ettiler. 

hbar üzerine kante giriş ve çıkış yolları kesildi, oluşturulan özel timler belirtilen araç için-Jeki soyguncuları beklemeye başladılar. Durumdan Manisa, Aydın illeri ile İzmir'in ilçeleri de haber- ` dar edildi. 

MARDİN'DE 

Derik ilçesinde görevinden evine giden polis memuru Kamil Cingöze tabanca ile ateş açıldı. 
Ateş sonucu ağır yaralanan polis-memuru Cingöz, Diyarbakır Göğüs Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 


URFA'DA 
Halveti ilçesi 
Bankası Şubesine, dün saat 05.00 sıralanda patlayıcı madde atıldı. 
Bankanın bütün camlarının kırıldığı patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. 


Ziraat 


KS e pe 


Vaadler ve sonuç 


(Baştarafı 1. Sayfada) yetlerin bu - "iyi niyet" gösterisine inananlar Rusya'dan petrol almanın yolları üzerine çeşitli öneriler ileri sürmüşlerdi. "Buğday yetmezse, et veririz", "Gerekirse biz yemeyiz ama et satarız"' vs. 

Bu görüşmelerde Sovyetler'in önüne Türkiye' nin önümüzdeki yıllarda yapacağı en önemli yatırımlar serilmişti. Enerji, demir-çelik, kömür üretimi gibi en temel alanlarda yapılacak yatırımlar konusunda Sovyetler hepsine "olur" demişlerdi. Bu anlaşmalar “Sovyetler'in Türkiye" nin sanayileşmesine nasıl katkılarda bulunduğunun bir göstergesi" olarak kamuoyuna sunuldu. 

Söylenenlerin üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçti. Bu bir yıl icinde neler oldu? Hafrzalarımızı yoklarsak Sovyetler'in vaadlerine karşık hiçbir adım atmadığını görürüz. iÜzerin” de en önemli tartışmaların yapıldığı petrol konusunda bile Sovyetler uzun süre işi sürünceme- de bıraktılar. Türkiye petrol sıkıntısı içinde kıvranırken "petrol veremeyeceklerini"' daha sonra da "döviz karşılığı" vereceklerini söylediler. 
Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz sıkıntısını Sovyetler bilmiyor mu? Biliyorlar elbette. Ama bütün bu olanlar onların “ekonomik yardımdan" ne anladıklarını ortaya koydu. Onlar verdikleri her şeyin karşılığında bizden yeni birşey istediler. Kendilerinin de açıkça söyledikleri gibi "ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilerin temeli" haline getirmeye çalıştılar. 

Sovyetler uzun süredir Türkiye'ye zorladığı şartları kabul ettirmiştir. Döviz bulmak için kapı kapı dolaşan hükümet bakalım Sovyetler'e ödeyeceği dövizi nereden bulacak? Bulamazsa Sovyetlerin"dikta ettirmeye çalışacağı yeni şartiar neler olacak? 

Önümüzdeki günlerde "barışçı" ve "'yumuşamacı": Sovyetler'in eline geçirdiği bu iki önemli koz karşılğında neler isteyeceğini göreceğiz. 


MHP üsküdar hücresinden 14 komando 


HABER MERKEZI 
Atatürk Eğitim Enstitüsü Müdür Muavini Fahrettin Yılmaz'ı öldüren ve ve pek çok yere bomba atan MHP'nin Üsküdar Hücresi yakalandı. Yakalanan 14 kişinin evlerinde yapılan aramada silah, patlayıcı madde, imalinde kullanılan araç- 


© Bakırkoy Kartaltepe a r Mahallesi Kren Sokak- pe AS ngrene ta Mehmet Ali Nebiler İİ pi SOE ie Bİ adındaki bir kişinin rtı ele gecirildi. 


evinde polis tarafından 


İstanbul Emniyet Mü- 


Adnan 


yakalandı 


Pehlivan ve dar'da 


duvara yazı ya- 


arama yapıldı. Aramada 
2 tabanca, bir av tüfeği, 12 mermi, 


dürlüğünden açıklamaya göre, 


18 adet 


fişek ile 14 adet yaban- dar'da durumlarından cı sigara bulundu. Göz- şüphelenilerek üzerinde altına alnan Mehmet arama yapılan ve arama Ali Nebiler hakkında sırasında bomba bulunan 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 
18.35 MARCO 
Çizgi dizi filmin 25. bölümü yayınlanacak. 
19.00 DOĞA BELGESELİ (Hayvanların Bilinmeyen Yönleri) 

Belgesel dizinin "Akıl" adlı bölümü yayınlanacak, 

19.30 ÖDÜL KAZANANLAR 

Dizinin "Roosevelt" adlı 4. bölümü yayınlanacak. Bu bölümde eski ABD Başkanlarından Theodore Roosevelt'in yaşamı, siyasi serüveni anlatılmakta. 

20.00 DİMIDAN 

İzmir Televizyonunca hazırlanan dizi programın bugünkü bölümünde, Diyarbakır yöresine ait kadın halk oyunları, Kadıköy Kız Lisesi folklor ekibi, yörede çocuğun ilk diş çıkarması üzerine yapılan Hedik töreni içinde sergilenmekte. Prog tamda bir uzmanın yöreye ait oyun ve giysileri tanıtması ve çeşitli halk oyunları yer alıyor. 
Hazırlayan: Fazli Oğuzhan. 

20.30 HABERLER 

21,15 MİNİK KONSER 

Vill Lobos'un "Kukla" adlı yapıtını piyanoda Metin ögüt seslendiryor. 

21.20 TV'DE SİNEMA (Yarın Ağlayacağım) Yönetmenliğini Daniel Mann'ın yaptığı ve başrollerini Susan Hayward, Richard Conte, Eddie “Albert, Jo Van Floot, Don Taylor vve Ray Danton'ın paylaştıkları 1955 yapımıbir ABD filmi. 
Orijinal adı "ITI Cry Tomorrow" olan yapıt, hafif batı müziğinin gelmiş geçmiş en ünlü seslerinden Lilian Roth'un ağlatı dolu yaşamını konu ediyor. 8 yaşında sahneye çıkan, türlü çelişkiler ve bunalımlar içinde alkolikliğe sürüklenen ve sonunda yaşama gücü ve insan sevgisiyle bu bataktan kurtulan yalnız bir kadının öyküsünü anlatıyor. 
23.25 POP MÜZİK 
23.45 HABERLER 


05.00 Açılış Program ve 
. Kısa Haberler 
06.02 Günaydın 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
13.15 Hatif Müzik 
14.32 Yurttan Sesler 
15.20 Şarkılar 
15.40 Türküler Geçidi 


TRT 


08.00 Açılış ve Program 09.00 Olayların İçinden 11.20 Türküler Geçidi 

12.20 Türk Hafif Müziği 


13.30 Olayların İ çinden 16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
09.00 Barok Müzik 20.30 Çeşitli Müzik 

10.00 Türk Yorumcuları 22.00 Gecenin Getirdikleri 10.30 Çeşitli Melodiler 23.00 Cuma Konseri 

11.00 öğleye Doğru 
15.00 Günün Konseri 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 

19.55 Cevramizda Yarın 20.15 Köy Dağarcığı 

21.02 Türk Hafif Müziği 22.35 Melodi den Melodi ye 23.10 Tatil Gecesi 

00.55 Kısa Haberler 01.00-05.00 Gece Yarısı 


18.30 Din ve Ahlak 

21.45 Şarkılar 

22.30 Beraber ve Solo Türküler . 

23.30 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


16.00 Müzik Sohbetleri 20.00 Çağdaş Müzik 


24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


yapılan 
27 
Kasım 1978 günü Üskü- 


Cengiz Sağlam yakalandı. 
Tahkikatın derinleştiril mesinden sonra yakalanan 14 kişinin Fahrettin Yılmaz'ın oöldürülmesin- den başka bazı kişilerin kurşunlanması ve pek çok yere bomba atılması 


olayına katıldıkları anlaşıldı. 
Yakalanan Cengiz 


Sağlam ifadesinde 25 Nisan 1978 günü evlerini” balkonunda oturan Necdet ve Kadriye Filiz'e Hakan Şahin ile birlikte ateş ettiğini, Sultantepe Hatun Mahallesi Muhtarlık binasına patlayıcı madde attığını itiraf etti. 
Cengiz Sağlam ifadesinde patlayıcı: maddeleri ve tabancayı Erhan Öztunç isimli şahıstan aldıklarını söyledi. 

DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR 

Cengiz Sağlam'ın ifadesinde sözünü ettiği Erhan Öztunç adh şahsın yakalanmasından sonra Üsküdar ve çevresi ile Atatürk Eğitim Enstitüsünde meydana gelen pek çok olay ve failleri açığa çıktı. Erhan Öztunç'un ifadesi değerlendirilerek çeşitli yerlere yapılan baskınlarda Aydın Aksar, Hasan Yeşildağ, Saffet Alyas, Sabahattin Civelek Recep Bütüner, Ahmet 
Gür, Ahmet Demir, Mehmet Ertuğrul, Münir 
Terçin, Mehmet Ali Ayberk, Mustafa Kumaşoğlu, Adviye Ayberk adlı kişiler yakalandı. Oktay Levent Çelik adlı şahıs ise Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirildi. 

Sanık Erhan Öztunç herhangi bir derneğe üye olmadığını ancak ülkücü olduğunu ` belirtti. Tabanca ve bombayı Üsküdar ÜGD kurucu üyesi Hasan Yeşildağ'dan aldığını, Münir Terçin aracılığı ile de Düzce MHP 
İlçe Başkanı Şerafettin Yıldız'dan da bir tabanca aldığını belirtti. Sanık ifadesinde Üsküdar Sehir Tiyatrosuna bombanın yine kendileri tarafından atıldığını itiraf etti. 

Mehmet Ali. Ayberk adlı şahsın evinde yapılan aramada 1 adet tabanca, Atatürk Eğitim Enstitüsüne atılan © adet bomba ile aynı tipte olan el yapısı 1 adet bomba, 
Bol miktarda fünye, saniyeli fitiller, özel hazırlanmış 2 bomba ve mermiler bulundu. Sanrğın evinde ayrıca devrimci öğrencilerin kimlikleri bulundu. 

5 Temmuz 1978 günü 
Beykoz'da öldürülen 
ABE. Müdür yardımcısı Fahrettin Yılmaz olayının failleri olarak belirlenen Hasan Yeşildağ ile Saffet Alyaz, olayı birlikte yaptıklarını ve kullandıkları tabancayı daha sonra denize attıklarını 


söylediler. Mehmet Ali Ayberk ile Erhan Öztunç'un 18 Temmuz 


1978 tarihinde Üsküdar 
Halkevini obombaladıkları da belirlendi. Aydın Aksar adlı şahıs ise Üskü- 


zarken polisin arama yapması üzerine tabancasını boş bir kamyonun içine attı. Tabanca daha sonra bulundu 


Yakalanan sanıklardan birinin evinde ele geçirilen mektupta geçen yıl polis ile çatışmaya girerek öldürülen Eyüp Gökçen adlı ülkücünün hesabının sorulduğu belirtiliyor. Eyüp Gökçen İTÜ" 
de öğrenci iken pek çok olaya adı karışmış ve geçen yıl Adana'da öğrencilere ateş açtığı sırada polisle çatışmaya girerek öldürülmüştü. Mektupta sıkıyönetim hakkında ülkücülerin düşündükleri de yazılı. Şöyle diyor ülkü- 


uz 

“Ve bu düzenin yıkılması için elinden geleni yapıyordum. Fakat yorgun düşmüştüm. Herşeyin kestirmeden olmasını istiyordum. Belki bir ihtilal; belki de bir sıkıyönetim. Ama en çok ihtilali istiyordum. Çünkü skıyönetim bana da değecek. Bugüne kadar yaptığım işlerin hesabi sorulacaktı. Hatta geçenlerde aynı konuyu LÜTFÜ ile de konuştuk. REİS bizim için çok kötü olur demiş” ti." r 

KİMLİKLERİ 

BELİRLENENLER 

Yakalanan Mehmet 
Ali Ayberk'in evinde yapilan aramada bazı öğrencilerin kimlikleri ele geçirildi. Kimlikleri bulunan öğrenciler şunlar: 


Rafet Özgöz. Atatürk 
Eğitim Enstitüsü öğrencisi. 

Sabit Sır. AEE Öğrencisi. Arif Kaya AEE Öğrencisi, Hikmet Çelik 
AEE öğrencisi, Filiz Tamkeskin AEE öğrencisi. Musa Bıyık. AEE öğrencisi, Ergin Dinçer. 
AEE öğrencisi, Mehmet Dokgöz. AEE öğrencisi, tbrahim Aslan AEE öğrencisi, Ümit Öztürk, 
AEE öğrencisi, Burhan Kılıç. AEE öğrencisi, 
Nihat Günaydın AEE öğrencisi, Turgut Coşkuner AEE öğrencisi. 


KOMANDO RAİF ÇİÇEK 


YAKALANDI 

Sıkıyönetimce arânan 
MHP'li komando Raif 
Çiçek yakalandı.. Elazığ Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencisi Raif Çi= çek 1978 yılmda Elazığ' 
da meydana gelen saldırı ve cinayetlerin baş sorumlularından biri olarak tanımıyor. Çiçek, Şerafettin Yavuz ve Yalçın Dalokay isimli öğretim üyelerini bıçaklamış, çeşitli öğrencilerin öldürülmesi ve cezaevinde üç mahkumun ve bir gardiyanın vurulması 
* olaylarını planlamıştı. 
Raif Çiçek Elazığ'da çeşitli oğrencılere saldırılar düzenlemiş ves işkence yaptırmıştı. 

Geçtiğimiz Pazar günü Elazığ'da yakalanan Raif Çiçek Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. 


Döviz ver, petrol al... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
leri petrol verme konusunda çeşitli güçlükler yaratmışlar, daha önce yapılmış bağlantılar nedeniyle petrol veremeyeceklerini ileri sürmüşlerdi. Daha sonra petrol karşılığı verilecek buğday fiyatını pazarlık konusu yapmışlar ve tonuna 1:6 dolar istediğimiz duğdaya 125 dolar vermişlerdi. Bu konudaki pazarlıklar sürerken Sovyet heyetleri petrol karşılığının dövizle ödenmesini stediler. Buğday fiyatw» m kabul edilmesi için dövizle satımı şart olarak ileri sürdüler. 

Bu arada Moskova'da henüz buğday konusundaki pazarlıklar sonuçlanmadan, dövizle alım konusundaki anlaşma yapıldı. Buğday karşılğı 
450 bin ton petrol alınması konusundaki pazarlıkların ise sürdüğü ve herüz fiyat konusunda bir anlaşmayı vanla:nadığı bilidriliyor. o Sovvetlezin buğday karşılğında daha önce verdikleri 125 dolar üzerinde israr ettikleri öğrenildi. 

TÜTÜN OYUNU 

Turk yetkilileri Moskova'daki görüşmelerini sürdürürken, Türkiye'ye gelen bir Sovyet Heyeti de tütünlerimizi incelemeye haşladı. Sovyet Heyeti başlangıçta. bu tütün- lerin petrol karşılğı alınacağını söyledi. Ancak daha sonra heystin bu konudi söz etmekten kaçındığı, petrol konusuru bir daha ağızlarına almadıkları dikkati çekti. 1976 - 1977 yılı tütünlerini inceleyen Sovyet yetkilileri tütünlen beğendiklerini belirtmeleri- a rağmen henüz ¿ım ve fiyat “konusunda hiçbir gelişme olmadı. Sovyetlerin tütün alıp almayacakları konusurun önümüzdeki günlerde Ankara'da yapılacak toplantıda belli olacağ» ileri sürülüyor. Bu arar'a Sovyetlerin tütün a'mak içn Türkiye'ye gelişlerinin ve petro. konusunu ileri sürmelerinin uluslararası piyasada tütün fiyatlarını düşürmek için bir taktik olduğu ileri sürülüyor. 
Bildirildiğine göre Sovyetler uzun süredir tütün aldıkları Yunanistan'dan fiyatı düşürmesini istiyordu. Sovyet heyetinin Türkiye'ye gelişinin de Yunanistan'ı tütün fiyainı düşürmesi için bir zorlama olarak değerlendiriliyor. 

DÖVİZ YOK Kİ 


Öte yandan Türkiye büyük vir döviz sıkıntısı çekerken Sovyetlerin petrol karşılğı önce buğday isterken daha sonra serbest dövizde ısrar etmelen Türkiye üzerindexi ekonomik baskılarını artırmak çabası olarak Ge-Zerlendiriliyo-. Petrol gibi ithalatımızda en önemli yükünü tutan bir maddede ihtiyacın yüzde 10' undan fazla bir miktarın Sovyetler'e bağlanması, Moskova'ya , Türkiye'ye ekonomik baskı yapabilmek için yeni bir fırsat yaratacağı (o belirtiliyor. 
Sovyetlerin de bu imkarı elde edebilmek için serbest döviz üzerinde durdukları sövleniyor. 


Petrol (o anlaşmasının yanısıra Rusya'dan alınacak elektrik için de ön hazırlıkların tamamlan-- mak üzere olduğu ve bağlantı eksikliklerinin tamamlandıktan sonra eletrik alımına başlanacağı bildiriliyor. Bu konuda imzalanan protokole göre Rusya'dan bir yılda alınacak elektrik: miktarı 
500 milyon kilowat-saat 
Rusya'dan gelecek elekt- 
'rik Elazığı üzerinden geçen enterkonnekte sisteme dahil olmayacak ve bölgesel ihtiyacın karşılanmasında kullanılacak. 
Yetkililer Sovyetlerin herhangi bir nedenle elektriği kesmeleri halinde Hopa santralinden 


gerekli enerjinin sağlanacağını ileri sürüyorlar. 


Çin birlikleri... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


muyor. 


ÇİN, ABD'DEN ASKERİ 
UÇAK SATIN ALMAK 
İSTİYOR 


Çin Halk Cumhuriyeti'nin İngiltere'den sonra Amerika'dan da askeri uçaklar satın almak isteği bildirildi. 


Elma, armut ve çürüyen MC 


(Baştarafı 1. Sayfada) tehditlerini de cevaplamış oluyordu. 


YANKILAR VE BİR 
TELEFON KONUŞMASI 


Arkadaşımız Lütfü Oflaz'ın Demirel'in işadamlarına verdiği yemek konusundaki haberi geniş yankılara yol açtı. Hatta Günaydın'dan Teoman Erel, bu haberi "Süleyman Bey'in bahar temizliği ve parti içinde uyum sağlama girişimi"! olarak yorumluyer. Haberin ciddiye alınması gerektğini yazıyordu. 

Süleyman Bey'in işadamlarına söylediklerini ciddiye alınmasını gerektiren başka bir olay ise Oflaz'ın Demirel ile yaptığı bir telefon konuşmasıydı. Demirel telefonda "Bu kulisleri nereden ve kimden alıyorsun?" diye kaynak sorarak, yemekte yaptığı konuşmayı adeta doğrulamaktaydı. 


ÇÜRÜYEN ORTAKLIK 


Şimdi eski MC Ortaklarının karargahlarında, seçimde birbirlerine karşı kullanılacak kozları toplama yarışı var. 

MHP'liler, daha şimdiden "AP ve MSP'nin Günah Galerisi" adlı bir dosya hazırlamaya girişmiş bulunuyorlar. AP'nin kendilerine karşı tavrına göre dosyayıpiyasaya sürecekler. 

AP Karargahındanazırlanmaktaolan taktikler ise, henüz tehlikenin gerçek boyutlarıyla kavranmadığını gösterivor. AP Araştırma Merkezi, seçim taktiği olarak MHP'nin mecliste zaman zaman CHP ile işbirliği yapmasını teşhir etmeyi düşünüyor. MHP'nin gerek mecl's başkanlığı seçiminde, gerekse sıkıyönetimin uzatılmasında CHP ile birlikte oy kullanmasının, daralan çemberi yarmak ve halka şirin görünmek gayreti olduğu, AP Genel Merkezince değerlendirilemiyor. Böylece MHP'yi somut teşhir yerine fayda vermeyecek dolambaçlı taktikler hazırlanmış oluyor. 


tifa" 


Süleyman bey, geçen yıla kadar "Milliyetçiler cinayat işle vez diyordu. 1978'in son ayında “Bana milliyetçiler de cinayet işliyor dedirtemezsiniz"' diyerek bir adım ileri attı. Bu hafta başında "Eşkiyayı yakaladınız da biz mi hima- ye ettik" demesi ile ise, aynı yolda bir adım daha atmış oldu. Gerçekler Demirel'i bu yolda yürümeye zorluyor. 

MC'nin tamamen çürüdüğü ve yeniden dirilemeyeceği, artık taraftarlarının bile kabul ettiği bir gerçek haline geldi. 

Şimdi merak edilen, MC'vi çürüten kurtların AP'yi de çürütmesine daha ne kadar göz yumulacağı. 


Son üç günde... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
sa gazetesi Güney Ye- 


ney Yemen Dışişleri Bakanı Bakanlar Konseyin- 


men'e gelen yabancı bir- deki konuşmasında, ülliklerin 2700 Kübalı as- kesinin, "daha fazla ker ve 150 Sovyet danış- yabancı müdahalesi” karmanından oluştuğunu şısında Küba, Etyopya belirtiyor. Öte yandan Ve diğer devletlerden as- 


bir başka Kuveyt gazetesi olan El Anba'da, konuyla ilgili olarak verdiği haberde, geçen hafta toplanan Arap Birliği Bakanlar Konseyinde Güney Yemen Dışişleri Bakanının yaptığı konuşmaya dikkat çekiyor. Gü- 


NATO "Caydırıcı 

Güç-79 Tatbikatı” 

bugün Napoli” de başlıyor 


ANKARA (AA) 

Türkiye, İtalya, İngiltere ve ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı destroyer- lerin ve fırkateynlerin katılacakları "'Caydırıcı Güç - 79 Tatbikatı", bugün Napoli'de başlayacak ve Akdeniz'de devam edecek. Tatbikat, deniz topçusu, uçaksavar ve denizaltısavar savunması, © lektronik harp ve denizde bütünleme ikmali eğitimlerini kapsıyor. 

Tatbikat boyunca Akdeniz çağrı kuvvetine, Türkiye Deniz Kuvvetlerinden Kurmay Albay Salim Dervişoğlu komuta edecek. Tatbikat, Güneydoğu Avrupa Müttefik 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mario Bini'nin yönetiminde yapılacak. 

Tatbikat boyunca Akdeniz Çağrı Kuvveti gemileri, İzmir Limanı da dahil olmak üzere, Akdeniz'deki bazı limanları ziyaret edecekler. Tatbikat İzmir'de sona erecek. 


ingiltere 
Genelkurmay 
Başkanı temaslarını sürdürüyor 


ANKARA (AA) 
Ankara'daki temaslarını tamamlayan İngiltere Genelkurmay Başkanı 
Mareşal Camaron, dün 
Saat 13.50'de Eskişehir'e gitti. Eskişehir'de 1. Taktik Havâ Kuvveti Komutanı Körgeneral Cemil Çuha'yı ziyaret eden Cameron, korgutanlıkta düzenlenen brifingten sonra tesisleri gezdi. 

Cameron, bugün Istanbul'a gelerek, Gölcük '- te Deniz Kuvvetlerine ait tesislerde incelemelerde bulunacak. Cameron, yarın ülkesine dönecek. 


. luk 


ker ve askeri danışman 


istemekten çekinmeyeceğini söylemişti. 
Bilindiği gibi, Arap 


Birliği Bakanlar Konseyi Güney Yemen'in Kuzey Yemen'e “karşı giriştiği saldırı sonucu çıkan çatışmalar üzerine toplanmıştı. Toplantıda ateşkes kararı alındı. Ancak Güney Yemen'in ateşkes kararmı sık sık ihlal ettiği bildirilmektedir. 

pn mmm 


Korutürk... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kinda bilgi aldı. Korutürk, 


“önümüzdeki 'en canlı hadise kış tatbikatıdır. 
Kış tatbikatı hakkında 


bana izahat verecekler ve sikiyönetim uygu- 


laması hakkında konuşacağım" dedi. 
Cumhurbaşkanı Fah- 


ri Korutürk, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Karakuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin'le yaptığı görüşmeden sonraki açıklamasında, “Türkiye bugün karşı karşıya bulunduğu güçlükleri' demokratik düzen içinde mutlaka çözümleyecek ve aydınlık günlere kavuşacaktır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Korutürk özetle şunları söyledi: 

"Askerlerimizin anayasa ve kanunların çizdiği sınırlar içinde büyük bir titizlik ve sorumluluk duygusu içinde hizmet görmekte olduklarını mii: şahade etmekten büyük bir memnunluk duydum: 

"Atatürk devrim ve ilkelerinin, hür demokratik sistemin ve ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük güvencesi olan Silahlı Kuvvetlerimizi. her türlü politik mülahazanın dışında tutmaya büyük bir dikkat ve özen göstermek hepimizin başta gelen görevi olmalıdır. 

“Bu meyanda siyasi partilerimizin, özellikle muhalefette oldukları sırada Cumhurbaşkanı'nın görevlerini anlamak ve hatırlatmakta birleştiklerini görmekten memnunâuyduğumu belirtmek isterim. Ancak, bu duygu ve düşüncelerin, hizmet dönemlerine göre değerlendirilmemesini de dilerim. Cumhurbaşkanı'nın, anayasanın bugünkü çerçevesi ve çerçevesi içinde görevleri hususundaki düşüncelerimi şimdiye kadar birçok vesile ile açıklamışımdır." 


(Baştarafı 1. Sayfada) dünya “hegemonyası için mücadele eden iki süper devlet arasında Sovyetler Birliği'nin daha tehlikeli olduğunu vurguladı. Cin- 


Vietnam Savaşı hakkında da görüşlerini belirten Perinçek, “Çin bütün dünyada savaşı geciktirmek ve ayıyı inine tıkmak için yumuşama değil direnme siyasetini savunurken, Uzak Doğu' 
daki bunca tehdide sessiz kalması beklenemez- di"'dedi. 


APDE CHPDE 
GÜNLÜK HESAPLAR 
İÇİNDE 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Başkanı, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi zayıf halka ilan ettiğini ve bütün değerlendirme- lerin bu gelişmelerin ışığında gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Yurdumuzun en çok birliğe ihtiyacı olduğu bu günlerde AP ve CHP'nin günlük hesaplar içersinde olduğunu söyledi. "CHP biraz uyanık olsa TKP hiç bir gelişme imkanı olmayan bir örgüttür" diyen Perinçek, TKP'nin hiç bir zaman halka, tabana dayanmadığını, her zaman hileye, komploya, pazarlığa ve halkı ezenlere dayandığını" açıkladı. 
TKP'nin CHP'den ve 
MHP'nin de AP'den nasıl faydalandığını anlatarak açıklamalarını sürdüren Doğu Perinçek, bütün halkı, AP, CHP ve MSP'yi birliğe çağırdı. 


b 

Perinçek konuşması- nın sonunda salonda bulunan dinleyicilerin çeşitli sorularına cevap verdi. 
Bir ý dinleyicinin "bu ortanda Türkiye'nin geleceğini nasıl parlak görüyor sunuz?" şeklinde sorusuna ''Türkiye halkının mayası sağlamdır. Kurtuluş savaşından önce Türkiye'nin durumu daha da kötü idi ama, Halkımız yine de kurtuldu. Türkiye'ye hasta adam diyorlardı ama savaşın sonunda hasta olanın Osmanlı Hükümeti olduğu anlaşıldı" dedi. 


Toplantı çoşkun bir hava içinde sona erdi 


DENİZLİ'DE EGE 
BİRLİK GECESİ 


TİKP. Denizli İl, ör; 


gütünün düzenlediği. ve TİKP Merkez Komitesi Başkanı Doğu Perinçek in de katıldığı Ege Birlik Gecesi yapıldı. Geceye 
2000 civarında Egeli katıl 
dı. 


Geceyi Ege oyunlarıy - la açan Çivril Halk Birliği folklor ekibini, açılış konuşması ve geceye katılan TİKP yöneticilerinin tanıtılması izledi. Daha sonra TİKP Denizli İl Başkanı Mehmet Göker kürsüye geldi. Göker, konuşmasında bugün Türkiye'de yaratılacak bir iç savaş Ortamının Rusya' 
nın işgal emellerine hizmet edeceğini belirterek “Ege halkı Kurtuluş savaşımızda en önde dövüşmüştür. Bundan sonra da aynı bağımsızlıkçı ruhla Rusya'ya karşı mücadele edeceğine inanıyoruz" 
dedi. 


Siirt ekibinin oyunlarından sonra TİKP başkanı Doğu Perinçek bir konuşma yaptı. Rusya'yı durdurmak için yumuşak lokma değil, çetin ceviz olunmasını,bunun için ayakları Türkiyetoprağına basan herkesin Rusya'ya karşı birleşmesi gerektiğini söyleyen Perinçek, “Bugün Kamboçya, Rusya'nın saldırganlığına çetin ceviz olarak karşı çıkıyor ve bu, Türkiye halkının mücadelesini ilerletiyor. Bu yüzden Kamboçya halkının mücadelesini destekliyoruz." dedi. 


Perinçek, iç savaş ortamı yaratmaya çalışan diğer bir gücün de MHP olduğunu söyleyerek AP' 
yi MHP'den elini çekme- ye, CHP'yi bağımsızlıkçı bir tutum alıp MHP'den hesap sormaya, MSP'yi dini inançların iç savaş kışkırtıcılarının elinde alet olmasına karşı mücadeleye çağırdı. 


Perinçek, konuşmasın - da sıkıyönetime de değin di ve sıkıyönetimin hal- 

. kın özgürlüklerine yönelmere gerektiğini söyle - 
JE 

Çeşitli ozanlar, Aydın lık korosunun marşları ile devam eden gece Aşık İhsani'nin türküleriyle sona erdi. 

Perinçek'in Denizli'ye gelmesine mahalli basın hüyük önem verdi. 


[Aydınlık EA 


Cephe dedin mi böyle olmalı! 


(Baştarafı 1, Sayfada) 

Bravo doğrusu halkı kurtarmak için bundan daha güzel bir slogan bulunamaz. 

Bu yürüyenlerin içinde hiç kafasını çalıştıran yok mu? Düşünmek,ne kadar da ağır baskı al» tında! 

“TİKP-Aydınlık hainlerine karşı" yürüdünüz. 
Bir yandan da “emekçi halk " deyip duruyorsunuz. Acaba hangi emekçi, hangi yurttaş sizin bu yürüyüşünüzü gördükten sonra, “helal olsun bu çocuklara, ben de onların saflarına katılayım ' diyecektir? TİKP'ye karşı yürüyerek siz Türkiye'deki hangi insanın desteğini kazanacaksınız? Hiç koşup size TİKP'yi hedef aldığınız için tebriklerini sunan veya örgütlerinize katılmak için başvuran oldu mu? N 

Açık ki, bunlar emekçileri ve halkı kazanmak için yürümüyorlar. Böyle bir meseleleri yok. Bunları yürütüyorlar. Moskova'daki Brejnev kliği düğmelerine basıyor ve yürütüyor. 
Tabii başlarında da sahte TKP'nin örgütü olan İGD. Çünkü radyosuyla, yayın organlarıyla, TİKP'yi baş düşman ilan edenler Moskovalı revizyonistlerden başkası değil. 

Kel başa şimşir tarak misali, böyle bir yürüyüşün başını çekmek için İGD'den layığı bulunabilir mi? Elbette bulunamaz. Bulunamayacağı için de onlar başı çekiyor. 

Yürüyüşün nedeni, Turgut İbcioğlu adındaki gencin Bakırköy'de katledilmesi. İftiracılar, kendi işledikleri cinayeti devrimcilerin üzerine atmaya yelteniyorlar, Üstelik hepsi de katilin, kısa süre önce İGD'den Dev-Sol grubuna geçtiği söylenen bir kışkırtıcı olduğunu biliyorlar. 
Ama onlara göre tabii kışkırtıcı değil, bir kahraman. Çünkü insan katledecek kadar "cesur"! 

Olaydan sonra Gaziantep Yurdunda toplantı yaparak, bu cinayeti TİKP'nin üzerine yıkmaya karar veriyorlar. Çünkü Brejnev'in işaret parmağı hedef olarak TİKP'yi gösteriyor. 

Olay birçok öğrencinin gözleri önünde geçiyor ve katillerin kim olduğunu Dev-Sol'un tabanındaki gençler de biliyor. Dev-Sol'un elebaşıları, kendi otabanlarındaki gençlerin gözüne baka baka yalan söylemekten çekinmiyorlar. Çünkü kumar oynamaktan, komplolar peşinde koşmaktan ve yalan söylemekten başka çareleri kalmamıştır. 

Davulcunun şahidi zurnacı olurmuş. Dev-Sol'un şahitleri ve eylem arkadaşları da, yukar- da sayılan malum örgütler. Hepsinin ortak özellikleri, yıllardan beri kirli işlere batmaları, zorbalık ve halk düşmanlığını meslek haline getir- 


budür. 


Trabzon'da 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Trabzon Barosu, 
Türk Tabibler Birliği Trabzon Şubesi, Trabzon 'Ticaret ve Sanayi Odası'- nın girişimleriyle 32 kuruluş biraraya geldi. Toplantıda anarşi ile mücadele, can güvenliğinin sağlanması ve Karadeniz 
Teknik (o Üniversitesinin bir an önce öğrenime açılması görüşüldü. 

Komite yapmış olduğu açıklamada üyelerinin ve şehir halkının kendilerini desteklemesini ve yardımcı olmasını istedi. 

Bu görüşmeden sonra bir daimi komite oluşturuldu. Komiteye Trabzon Barosu (Başkanı Feth. 
Çuha, Türk Tabipler Odasından Enver Özmen, 
Tüm Öğretim Üyeleri Derneğinden Fikret Kapıcı, Sendika ve İşçi Kuruluşları adına Yol İş Sendikasın'dan Temel Malkoç, Esnaf Teşekküllerini temsilen M.Salih Yıldız seçildiler. Seçilen bu komite şu görevleri yerine getirecek. 

1 -Yasadışi silahlı eylemlere karşı üyelerinin uyanıklığını artırma ve halkı dayanışma içine çagırma, 

2-Çeşitli yerlerden şeherde silahlı eylemler düzenlemek için gelen katillerin yakalanması, tedbir - lerin artırılması ve bunun için dayanışmada bulunulması , 

3-KTü'de öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanması ve üniversitenin en kısa zamanda öğretime açılması, 

4-Siyasi partilerin yönelicilerinin bir araya gelerek anarşiye karşı önlemlere katılmaları için toplanlı yapması, 

5-Zaman zaman anarşiye karşı ortak tutumu geliştirebilmek için toplantılar, paneller, oturumlar ve konferanslar düzenlenmesi 

6-Yerel basının anarşiye karşı yayınlarını artırması için Öneri götürülmesi 


“Ben faşist... 


(Baştarafı 1. Sayfada.) 
okula alınmaması konusunda bir mahalli gazete- ye demeç verdiği ve valiliğe dilekçe gönderdiği söyleniyor. 


meleri. Bunların hepsi birbirinin dostudur, yaşamak için birbirlerine sarılmak zorundadırlar. 
TİKP ve Aydınlık düşmanlıklarının nedeni de 


Sarıkamış... 
(Baştarafı 1: Sayfada) 

ladı 

"TKP" Doğu Almanya'dan yayın yapan "Bizim Radso'sunda Rus sınırındaki tatbikata karşı çıkarak "NATO'nun antis Sovyetizm kışkırtmasına bağlı kalınarak iki ülkenin sınırlarında manevralar yapılıyor" dedi, Moskovacı parti, tatbikatın, "Sovyetler ile çeşitli alanlarda gelişen işbirliğine ters bir tutum olduğunu" söyleyerek, hükümetin “barışı tehdit ettiğini' savundu. 


"Bizim Radyo"'nun 6 
Mart günlü yayınında yer alan yorumda, şöyle deniliyor: 

"NATO'nun saldırgan politikasına (o bağımlılık, hükümetin Sovyetler Birliği'ne karşı çelişkili tutumlarında da kendini gösteriyor. 


“Bir yandan halkımızn, tüm ilerici barışçı güçlerin verdiği savaşna sonucu iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği- nin gelişme eğilimi göze çarparken, öte yandan bu işbirliğine ters tutumlar da gözleniyor. NATO' nun anti-Sovyetizm kışkırtmasına bağlı kalınarak iki ülkenin sınırlarında manevralar yapılıyor. 
Bunun doğrudan iç gericiliğin kışkırtmalarıyla ve provokasyonlarıyla da bağı vardır. 
. “CHP ağırlıklı hükümet NATO'ya bağlı kalarak bölgemiz de barışı tehdit eden iç ve dış gericiliğin  kışkırtmalarına kapılıyor." 


DÜZELTME 


Gazetemizde dun çıkan 'MHP Genel 
Merkezinin AP ve 
MSP için hazırlattığı Dosya" başlıklı haberin son paragrafı şöyle olacaktır. 

“MSP'nin kuruluş ayesi Kerkük'te, 
İran'da Türkiye'de ve Orta Doğu'da gelişen Türk milliyetçiliği fikrine darbe indirmek ve onun yerine Arap milliyetçiliğini hakim kılmaktır" 

Düzeltir özür dileriz. 


Ama 
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1978 yılının Kasım 
ayında TKP, aynı çizgi- deki İGD ve DevsSol'cu örgütler TİKP'ye karşı bir kampanya başlattılar. 
Bu gruplar TİKP taraftarı gençlerin Turgut İbçioğlu isimli Dev-Sol'cuyu öldürdüğünü iddia ettiler. 
Çeşitli yerlere afişler asıldı. TİKP taraftarı öğrenciler okullarda saldırılara uğradılar. İGD ve Dev- 
Sol yöneticileri bu olay üzerine bütün grupları TİKP'ye saldırıya geçmek üzere birleşmeye çagırdı. 

Turgut İbçioğlu'nun öldürülmesi ile başlayan olayları TKP'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği en önemli tertiplerden biriydi. 

Cinayet nasıl işlendi? 
Nasıl tertiplendi? İpçioğlu'nu kim öldürdü? 


BİR GÜN ÖNCESİ 


Cinayetler bir gün önce, aralarında Turgut İbçioğlu'nun da bulunduğu bir grup İGD'li, Dev-Solcu ve Devrimci Kurtuluşçu, Bakırköy Lisesi'ne geldi. Hiç biri okulun öğrTencisi olmayan bu kişiler, bayrak töreninden önce mikrofona çıkarak, Numan Kaygısız adlı öğrencnin cenaze töreni nedeniyle okulda boykot ilan ettiklerini söylediler, 

Bayram adlı DLB üyesi öğrenci boykota karşı çıktı. Dışardan gelenler Bayram'ın üzerine saldırdılar, ancak öteki öğrencilerin ve müdürün müdahalesiyle dışarı çıkartıldılar. 

Okul çıkışında ise başlarında Suzan adlı bir öğrencinin bulunduğu İĞD'iler, DLB'li öğrencileri, “yarın okula gelmeyin, gelirseniz vururuz" diye tehdit etti. 


OLAY GÜNÜ 


Olay günü, İGD'liler, Devrimci Kurtuluşçular, Dev-Solcular semtteki bütün adamlarını okulun çevresinde topladılar. Caminin köşesini Dev-Solcular, okulun köşesini Devrimci Kurtuluşçular tuttu. İGD'liler ise çevre- deki sokaklarda gezinme- ye başladılar. 

Öğlen sıralarında okul dağıldı. Bakırköy Lisesin- deki İGD'iler dışarıdan gelenlere Bayram'ı gös- 


terdiler. Bayram, bir arkadaşıyla birlikte köşeleri tutanların arasından geçerek, durağın önüne geldi. Okulun dağılma saati olduğundan sokak ve durağın önü aşırı derecede kalabalıktı, 

Görgü tanıklarının elimizdeki yazılı ve imzalı ifadelerine göre olayların bundan sonrası şöyle geişti: 

"Köşeleri tutanlardan yeşil parkalı olanı 'hadi çabuk, önlerini çevirelim' dedi. Turgut İbçioğlu ve parkalı Dev-Solcu Bayram'ın arkasından gelerek, durağın önünde kolundan tuttu. Bu anda, krokide A,B,C,D harfleriyle gösterilen kişiler ve Turut İbçioğlu silahlarını çektiler. 

Bayram ile parkalı şahıs (B) ve Turgut İbçioğlu arasında kısa biritişme oldu ve Bayram ellerin- den kurtularak kaçmaya başladı. Bu anda durağın yanındaki arabanın arkasında bulunan (C) havaya ateş etmeye başladı. (B) ise Bayram'ın kaçtığı yöne doğru ilerleyerek yere çömeldi ve arka arkaya 
546 el ateş etti. Aynıan- 
da, durağın karşısındaki lacivert arabanın arkasından çıkan ( A) iki eliyle silahını kavrayarak ateş açtı. A'nın silahından çıkan mermilerden biri 
Turgut İbçioğlu'nu buldu ve yere yıktı. 

Durağın arkasında bulunan (D) ise sağa sola ateş ederek Mera Sokak yönünde kaçmaya başladı, Muhtemelen bu şahsın açtığı ateş sonucu durağın karşısındaki evlerin önünde bulunan bir kadın da ayağından yaralandı. 

Turgut (o İbçioğlu'nu vuran A,Mera sokak yönünde kaçtı. Olayı gören bir kadın "Ben nerden bilirdim, arkadan gelip ço- 


cuğu vuracağını" diye bağırıyordu. 
polisler olay yerine 


geldiklerinde her şey olup bitmişti, silahlı kişiler olay yerinden kaçmışlardı. Turgut İbçioğlu hastaneye götürüldü. Sonradan olay yerinde yapılan araştırmada durağın arkasında iki boş kovan ve evlerin sırasında iki mermi çekirdeği bulundu. 

Turgut'u vuran şahıs bir arkadaşıyla birlikte kaçarak Bakırköy Halk-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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN 


CİNAYETİ TIKP'NIN İŞLEDİĞİ ÖNE SÜRÜLEREK DEVRIMCİLERE KARŞI SALDIRI HAREKATI BAŞLATILMIŞTI 


KATİL: 160'den Dev-S0l'a geçtiği söylenen SELÇUK ÖLMEN 


SALDIRININ 
PLANLANDIĞI YER: 


Not: Kesik çizgiler yürüyüş yönlerini gösterir 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Silahların ateşlenmesinden bir an öncesi, Turgut İbçioğlu ve B işaretli parkah şahıs Bayram'a saldırıyor. Katil arabanm arka- 


sından çıkıyor. A,B,C,D ve Turgut silahlarını çekmişler. 
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Bayram kaçıyor. A silahını ateşleyip, Turgut'u vuruyor. B ilerleyip, Bayram'ın kaçtığı yöne ateş açıyor. C havaya ateş etmek- 


te, D ise sağa sola ateş ederek Mera sokağa doğru kaçmaktadır. 


evine gelmiş, burada arkadaşına, "sen git, ben yalnız kaçacağım" diyerek, Halkevi'nin arka kapısından çıkmıştı. 
Hastaneye (kaldırılan Turgut İbçioğlu, "katilin kim olduğunu nasıl söyleyeyim, faşist değildi ki' dedi. Babası daha sonra, TİKP lilere Turgut'un 
TİKP aleyhine hiç bir şey söylemediğini anlattı. 


KATİL KİM? 


Turgut fbçioğlu'nu vuran kimdi? Bir kere, bütün tanıklar Turgut İbçioğlu'nu, saldırgan gruptan bir kişinin arkadan gelerek vurduğu noktasında birleşiyorlardı. Ka- 


GAZİANTEP YURDUNDAKİ TOPLANTI VE SALDIRILAR 


tilin kimliğini ise, iki tanığın olaydan sonra anlattıkları aydınlatacaktı. 

Olayı "bir film şeridi" gibi izlediğini söyleyen, anlattıklarının bandı elimizde olan, birinci derecede görgü tanığı, katilin Selçuk olduğunu ve Bakırköy Halkevinde "Ana' oyununda oynadığını, bir hafta önce de İGD'den Dev-Sol'a geçtiğini söyledi. Ancak Selçuk'un kendisini üç keztehdit etmesi üzerine olay hakkında çelişkili şeyler söyleyerek daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı. 

Öte yandan, yine olayı yakından izleyen Dev-Yol taraftarı bir öğrenci, katilin Halkevinde tiyat- 


Turgut İbçioğlu'nun öldürüldüğü 7 Kasım akşamı Gaziantep yurdunda bir toplantı yapılıyordu. Toplantya DEVSOLJGD, Devrimcd Kurtuluş grupları katıldı. Gruplar, Turgut İbçioğlu'nun öldürülmesini DGB'i ve DLB'i öğrendilerin üzerine yıkma, bu derneklerin üyelerini okullara almama her yerde saldırma kararı aldılar. 

Turgut İbçioğlu'nun ölümü üzerine DevSol adına dağıtılan "Dev-Genç" özel sayısında, "cenazenin Devrimci-Sol, Kurtuluş, Devrimci Kurtuluş, İGD, Dev, Halkın Birliği, Halkın Kurtuluşu, SGB, DHKD, GEB, GENÇ GÜÇ'ün katıldığı bir törenle kaldırıldığı" belirtiliyor, "tüm sol grupların törene katılmasına rağmen Devrimci Yolcu'ların cenazeye 'TİKP'ye karşı yapıldığı' gerekçesiyle katılmadıkları" ekleniyordu. 

Bu gelişmelerden sonra devrimcilere karşı her yerde sistemli saldırılar başladı. Saldırıların başını çekenler ve körükleyenler İLD ve İGD'lilerdi. 

Saldırılardan bazı örnekler: 


Turgut İb çioğlu'nun öldürülmesinden bir gün sonra 

* Dev-Solcular Maliye Muhasebe Yüksek Okulu'nda üç kız öğrenciyi okuldan atmaya çalıştılar. Bir erkek öğrenciyi kantinde dövdüler. Pertevniyal Lisesi'nde iki DLB'liye İLD'liler ve Dev-Solcu'lar saldırdı. 

* 12 Kasımda Dev-Solcu lar ve Halkın Kurtuluşçuları K. Mustafapaşa'da kahvede oturan bir devrimciye saldırdılar. 

* 15 Kasımda Kartal Lisesi'nde Dev-Solcu'lar DLB li öğrencileri silahla tehdit ederek dövdüler. 

* 16 Kasımda Edebiyat Fakültesi'nde DGB li bir kız öğrenci Dev Solcu'lar tarafından tehdit edilerek okuldan çıkartılmak istendi. 

* 23 Kasımda Maliye Muhasebe okulunda DGB ti öğrenciler yine okuldan çıkarılmak istendi. 

* 24 Kasımda DGB'li bir öğrenci Denizli Yurdu önünde dövüldü. Aynı gün Hukuk Fakültesindeki öğrenciler "okula bir daha gelmeyin"' diye tehdit ediliyordu. 

* 27 Kasımda Dev-Solcu'lar Kartal Akşam Ticaret Lisesi öğrencilerine saldırdı. 

* 12 Kasımda Dev-Solcu'lar Mehme Beyazıt Lisesi'nde DLB li öğrencileri döverek okuldan attılar. 
“Bir daha gelirlerse okuldan ölülerinin çıkacağını" söylediler. 

16 Kasımda yine aynı okulda DLB üyesi bir kız 
öğrenci D.Halkın Yolu ve İGD)iler tarafından dövüldü. 

* 13 Kasımda bir DLB'i öğrenciye ve yanıtıda- ki velisine İLD liler ve Dev-Solcu ar saldırdı. 


Olaydan sonra saldırgan gruplar birleştiler. . 
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TİKP—AYDINLIK 
HAİNLERİ TURGUT 
YOLDAŞIMIZI 
KATLETTİ 


TİKP—AYDINIIK MİLTİYETÇİTERİNİN, DEVRİMCİ VE ANTİ—FAŞİST SAFI ARDA 


Yol katılmadı. 


Saldırı ve tehditler İstanbul'un çeşitli lise ve yüksek okullarında hemenhemen her gün sürdü. Dev-Sol'cular, çıkardıklırı DEVGENÇ özel sayısında "artık günah bizden gitti” diye yazmışlardı. Ama onlar Turgut İbçioğlu'nu yine kendilerinden gözüken birinin öldürdüğünü bilmelerine rağmen saldılar düzenledi- 


ler. 


TERCİHİNİ BURJUVAZİDEN YANA YAPAN, 


. Bunlara Dev- 
Turgut İbçioğlu'nun ölümü İGD'nin bu grupları yanına çekmek ve devrimcilere yöneltmek için düzenlediği bir tertip miydi ? 


roda çalıştığını, kısa bir süre önce Dev-Sol'a geçtiği için kendi grubun- dan kişileri pek tanımadığını, bunun için Turgut'u vurduğunu söyledi. 

"Ana" oyununun programında ise Selçuk Öçmen ismi bulunuyordu. Olaydan sonra Selçuk ortadan yokoldu ve "Ana" oyununda Selçuk' 
un oynadığı "Anton" rolü kaldırılarak, öteki roller arasında dağıtıldı. 


ÖTEKİLER 


Görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda silah kullanan kişiler ise şunlardı: 

Krokide B harfiyle gösterilen kişi Yeşilköy gündüz Ticaret Lisesi'nde okuyan ve Kuleli de oturan Giresun'lu Cenap Dizdar. 

D harfiyle gösterilen şahıs, Bakırköy Gençlik Klübü'nde çahşan Sami Almalı ydı. 

C harfiyle gösterilen şahıs ise Bakırköy Gündüz Ticaret'ten geçen yıl 


mezun olan Halit Gök'tü, 


Saldırıya katılan ancak silah kullanmayan öteki kişiler ise Çetin Öcal, Nabi Karadağ, Faruk Çetin ve Sedat Uluğ'du. 
Bu kişiler Yeşilköy ve Bakırköy Halkevlerinde sürekli bulunuyor, burada üsleniyorlardı. Bu kişilerden Sedat Uluğ karakolda, gözaltına alnan ve O sırada «cinayetle ilgisi olmadığı halde suçlanan DGB'i öğrenciler için, "Turgut'u bunlar vurmadı" diyecekti. 


SONRAKİ 
GELİŞMELER 


Olaydan bir hafta sonra Yeşilköy Halkevi'ne gelen İGD'liler buradaki belgeleri ve saldırıya katılanlann üye fişlerini ortadan kaldırdılar, 

Olay gününün gecesi Gaziantep öğrenci yurdunda, İĞD,Dev-Sol, Dev rimci Kurtuluş ve öteki bazı grupların katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda olayı Aydınlıkçıların üzerine yıkma, bütün okullarda DGB ve 
DLB'li öğrencilere saldırma bu öğrencileri okullara sokmama kararı alındı. Ertesi günden itibaren de İstanbul'un hemen hemen her okulunda devrimci öğrencilere karşı saldırılar başladı. 


SORULAR 


Olayın meydana gelişi ve sonraki gelişmeler akla bazı sorular getiriyor: 

Gömü tanıkları, Selçuk'un nişan alarak ve hedef gözeterek Turgut'u vurduğunu söylüyorlardı. 
Turgut İbçioğlu gerçekten hedeflenerek ve bir provokasyonun başlangıcı olarak mı vurulmuştu? 
Yoksa, Bayram adlı öğrenciyi vurmak isteyenler kazara mı Turgut'u vurmuşlardı? 

Bakırköy Halkevi'nde İGD'ilerin faaliyetlerini yöneten ve birkaç yıl önce Almanya'dan gelmiş olan Murat Çelikel, Selçuk'un bir hafta önce İGD'den Dev-Sol'a geçtiğini söylemişti: İGD' liler suçu üzerinden atmak için mi böyle söylüyorlardı? Yoksa Selçuk öçmen, İGD'lilerin Dev- 
Sol içine soktukları adamları mıydı? Olay DevsSol'u ve öteki grupları TİKP'ye karşı kışkırtmak ve kendi yanlarına çekmek için çok önce- den mi planlanmıştı? 

Sorular bunlardı. . 
Ancak ortada bir gerçek vardı ki, anarşi bir gencin daha hayatını alp götürmüştü. Turgut İb cioğlu elinde silah öğrencilere saldırırken yine eline silah verilip ortaya sürülen başka birisi tarafından vurulmuştu. Ardından da devrimcilere karşı saldırı kampanyası geliştirilmişti. Duvarlara Kahrolsun TİKP-Aydınık hainleri" yazanlar, intikam çığhkları atanlar, arkadaşları- nin nasıl öldürüldüğünü, kimlere alet olduklarını, gittikleri yolun yol olmadığını neden durup bir an düşünmemişlerdi? 


—GD— 


e TKP yanlılarının faaliyetleri nerede toplanıyor? 


e Politika Gazetesi 


Yazı işleri Müdürünün öldürülmesi üzerindeki şüpheli noktalar... 


THKP-C kökenli gruplar 


BAKIRKÖY HALKEVİ 


Olayın geçtiği sokak... Turgut İbçioğlu, yandaki bidonların arkasında bulunan arabanın arkasından çikan katil tarafından 1,5-2 m. mesafeden vuruldu. f 


LLLETITEETL 
-S 


Elimizde, Turgut İbçioğlu'nun öldürülmesi olayını baştan sona izleyen, birinci derecede görgü tanığının ifadeleri bulunuyor. Tanık, İbçioğlu'nun öldürülmesinden bir gün önce İGD li ler ve Devrimci Kurtuluşçuların bazı öğrencileri tehdit ettiklerini öğrendi. Ve ertesi gün çıkacak olayları izlemek için okulun önüne gitti. Olay sırasında krokide gösterilen noktada bulunuyordu, Kendi deyimiyle "Turgut İbçioğlu'nun öldürülmesini "film şeridi gibi" izledi. 
TANIĞIN İLK SÖYLEDİKLERİ 

Turgut İbçioğlu öldürüldükten sonra tanık heyecanla, yakın bir arkadaşını buldu. Tanık ile arkadaşı arasında şu konuşma geçti : 

Tanık: "Lisenin önünde olay çıktı. 1 kişi öldü. Gözlerini faltaşı gibiaçmış, cansız yatarken gördüm ölüyü." 

Arkadaşı: "Olay nasıl oldu ,anlatsana?" 

Tanık: "İki kişi, okuldan geliyorlardı. 45 
kişi yollarını çevirdi. Bayram'a saldırdılar. İtişme oldu. Adamlar silahlarını çektiler. 4 tane silah gördüm, yepyeni, hepsi fabrikadan çıkmış gibi. Saldırıya uğrayanlar kaçmaya başladı. Saldıranlar da ateşe başladılar. Bu sırada adam vuruldu." 

Arkadaşı : "Kimler ateş etti?" 

Tanık: 4 kişiydi. Polis parkalı birisi silahını iki eliyle tutup ateş etti, adamı vurdu." 

Arkadaşı: "Vuranları biliyoruz, İGD "lilerdir" deyince, İGD'lilerle ilişkisi olan tanık, olayın heyecanı ve İGD'lileri koruma isteğiyle, cinayeti aydınlatan şu sözleri söyleyecekti : 

AĞBİ, VALLAHI DE BILLAHİ DE SEL-ÇUK İGD Lİ DEĞİL." 


İKİNCİ İF ADE 


Tanık ertesi gün yine arkadaşını arayarak, "seninle öğlen sakin bir yerde buluşalım. Artık Aydınlık gazetesine mi gideriz, nereye gidersek bildiklerimi anlatayım. Benim için çok önemli,yapmamam gerekir , ama yapacağım, anlatacağım" dedi. 

Tanıkla arkadaşı, ertesi gün buluşarak, Türkiye İşçi Köylü Partisi Bakırköy İlçesi'ne gittiler. Tanık burada şunları anlattı: 

"Size son bir iyilik yapacağım, açıklayaca- 


— Turgut'u vuran i6D'liler miydi? 


Tanık:”Vallahi de billahi de, Selçuk İGD'li değil” 


ğım. Ben olayın içindeyim. Sinema şeridi gibi seyrettim. Ben size Selçuk'un yerini, nerde bulabileceğinizi söyleyeceğim. Siz gidin arayın. 
Bir daha da bana gelmeyin. Yapabileceğim tek şey bu. Selçuk'un Bakırköy de Postahane önünde Kartpostal sergisi var. Ben araştırdım Halkevi'nden Murat ağbi (Mürat Çelikel: Ana oyununu sahneye koyan ve Bakırköy Halkevi'nde JGDtilerin faaliyetlerini yönlendiren kişi)-Y.N, Selçuk'u bir hafta önce Halkevi nden attıklarını söyledi." 

Daha sonraki bir görüşmede ise tanık, "Selçuk Bakırköy Halkevi'nde "Ana" oyununda işçi rolünde oynuyor" dedi. 

SUNİFADE o | 

Tanıkla bir hafta sonra görüştük. Bu kez çok telaşlıydı vetehdit edildiğini söylüyor, eski söylediklerini kısmen değiştiriyordu. Olayın birinci derecede görgü tanığı son görüşmede şunları anlattı : 

"Ben gördüm katili, sizin tarif ettiğiniz Selçuk'a da benziyor. İkincisi, bu adam arabanın arkasından mı ateş etti. Onu bilmiyorum işte. 
Arabanın arkasından ateş açan askeri parkalıy - GM 

"Ben sadece arkadaşlık ilişkilerim için gördüğüm herşeyi anlattım. Vuran adamın nerede bulunacağını herşeyi söyledim. Vuran adamın nerede bulunacağını herşeyi söylemişim. Fakat bu adam beni üç. kere tehdit etti. Yani bu durumdan sonra ben bunu basına açıklayamam . 
Basına açıklamak kolay m?" 

"Hergün geliyor. Her gün bizim dükkanda... 
Selçuk'un ateş açıp açmadığını bilmiyorum. 
Yalnız elinde silah olduğunu gördüm. Vuran adamı görmedim." 

“Madem ki böyle bir olay olmuş, bunun vic- dan azabını çekmemek için ben yine gelip açıkladım. Hatta yapmamam gereken bazı şeyler vardı, onları dahi yaptım." 

"Ben işte Aydınlık açıklamıştım. Selçuk Aydınlık'tan okumuş geldi, 'bana birşey olursa sen de ortadan kaybol'dedi" 

Tanığa, "bu işi yapanlar İGD liler, DEVSOL cular ve "Devrimci Kurtuluşçular mı" diye sorunca cevabı "EVET ÜÇÜ BİRDEN" oldu. 

Tanığın olay hakkında söyledikleri özetle bunlardı. Hayatının tehlikede olduğunu öne sürerek, açıklama yapmaktan kaçınıyordu. Ancak dedikleri cinayeti aydınlatıcı nitelikteydi. 


Dev Yol taraftarı bir öğrenci anlatıyor: "KATİL, BAKIRKÖY HALKEVİNDE TİYATRO ÇALIŞIYOR” 


Turgut İplikgieğle VERİR Gldurenin 


çaylarında , kolıplı , esmer 


30 —1.85 
veya mş bir te Bakı-key 


ro galşıyor P 


Arabanın 'akasndon ateg oti. Deu sel 


cu silahi 4 iziyle okula geldi. 
kişinn öldürmek 


ve Büyük bir olasılıkla 


layne yen! girdiğinden böyle bir Yanlış. 


ik yapmış olabilir 


Olayın en yakın görgü tanıgı, Selçuk'un "Ana '' oyununda işçi rolünde oynadığını söylüyor. Dev-Yol taraftarı tanık da, “katilin Halkevi'ndetiyatro çalıştığını" belirtiyor. Yukarıdaki "Ana" oyunu programında, Selçuk Öçmen ismi var. Sel çuk'un oynadığı "Anton" rolü olaydan sonra kaldırıldı. 


Arkadaşlarımız, yine olayın görgü tanıkların- dan DEV-YOL taraftarı bir öğrenciyle konuştular. Bu öğrencinin yazılı ifadesi, birinci tanığın söyledikleriyle benzerlik taşıyordu. DEV-YOL taraftarı öğrencinin söyledikleri şöyleydi: 


“Turgut İbçioğlu'nu öldürenin eşgali 1 80- 1.85 boylarında kalıplı, esmer, mavi veya lacivert gözlü, sakallarını hafif bırakmış bir tip. Ba kırköy Halkevi'nde tiyatro çalışıyor. 

"Arabanın arkasından ateş açtı. Dev-Sol'cu silahlı 4 kişiyle okula geldi. ölen kişinin öldürmek istedikleri Aydınlıkcıya benzemesi ve " 


eğgou mov: 


laciverk gönlü , sakalları hafif birak - Halkevinde  tiyak 


istedikler; Aydınlıkgıya benze 
Des - Bel 747 


BAKIRKÖY HALKEVİ TİYATROSU 1978/79 Çalışma dönemi Açılış : 17 Ekim 2100 Y 
Gaa : 29Ekim 2030 


Yönetmen Yard. : Tayfun Kalender 

Dekor : Bakırköy Halkevi Tiyatro grubu Kostüm : ortak çalışması ürünüdür. 

Fim ; 
Pa: izzet Kemah/Selçuk Öçmen 


OYNAYANLAR 


büyük bir olasılıkla Dev-Sol'un içine yeni girdiğinden böyle bir yanlışlık yapmış olabilir. 
"Bakirköy Halkevi'ni İGD yönetiyor. Olay şöyle oldu; Numan'ın ölümüyle ilgili forum koymak için dışardan adam getirildi. (Dev-Sol, Devrimci Kurtuluş ve İGD'li militanlar) ve bayrak töreninde bu kişiler mikrofona çıkıp, boykot yapacaklarını açıkladılar. Aydınlık görüşlerini savunan bir arkadaş, boykota katılmadıklarını yüksek sesle söyledi. Bunun üzerine onun üstüne çullandılar. Okulda boykot konulmadı. 
Misilleme olsun diye ertesi gün adamlarını (silahlı) getirdiler, Ve kesinlikle kendi adamlarını kendilerinin öldürdüklerini sövlevebi e 
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